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April 2013 

Kopij kerkblad voor mei uiterlijk              
25 april inleveren. 

 

Kerkdiensten   

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
7 april   Mw. L. Breedveld-van Ginkel 
   Familiedienst 
 
14 april  Dhr. A.J. den Besten, Sliedrecht 
 
21 april  Dhr. F. v.d. Tempel, Zwammerdam 
 
28 april  Dhr. A.J. den Besten, Sliedrecht 
 
5 mei   Dhr. P. Reedijk, Puttershoek 
 
9 mei   Dhr. F. v.d. Tempel, Zwammerdam 
   Hemelvaartsdag, aanvang 9.30 uur 
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Bloemenrooster  

14 april M. Peele 

 
21 april P. Polak 
 
28 april H. van Rossum 
 
5 mei  H. Vervelde 
 

 

Vervoersrooster 

7 april  Dhr. J. Kanters 482574 
 
14 april T. Bijl   06-29041237 
 
21 april Fam. G. Hop  0168-483104 
 
28 april Willy/Anda Vos 0168-482363 
 
5 mei  K. v.d. Hout  06-13507251 
   

 

Belangrijke data  

31 maart Paasontbijt 

2 april  Lijstertjes 

15 april Kerkenraadsvergadering 

19 april Kinderclub 

27 april  Open jeugdavond 4YOU 

9 juni  Afsluiting winterwerk 
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Collecterooster 
 
7 april 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Jeugdwerk 

 
14 april 
1ste collecte Eredienst en kerkmuziek 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 

 
21 april 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 

 
28 april 
1ste collecte Missionair werk en kerkgroei 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 

 
5 mei 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
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Uit het woord 
 
De Heer heeft ze nodig! 
Ik weet niet of u het ook zo vergaat, maar als je de intocht van 
Jezus leest, is het net of er iets niet klopt. In de eerste plaats dat 
Jezus zit op een ezel. Je zou zeggen dat bij een koning toch een 
ander rijdier past, bijvoorbeeld een paard, of om meer in 
oosterse stijl te blijven, een kameel. Maar toch geen ezel!? Dan 
het merkwaardige verschijnsel van twee ezels. Een ezel dus met 
een veulen ernaast. Ziet u het zich voor U? Jezus op de ezel en een 
veulen ernaast, zonder dat iemand er op zit. En dan het 
vreugdegeschal van het volk. Waar komt dat toch vandaan? Het 
zag er tenslotte toch niet uit als een overwinningstocht. Maar dan 
tenslotte het zwijgen van Jezus. Uit niets blijkt dat hij iets zegt, of 
dat hij de hand zwaait of naar het volk buigt. Niets van dat alles! 
Wat betreft de ezel, daar kan ik u het geheim wel van verklappen. 
Het blijkt inderdaad een koningsdier te zijn, zelfs de grote aardse 
koning David reed op een ezel toen hij de Ark binnen Jeruzalem 
bracht. Maar ook de profeet Zacharia spreekt ervan:  zie uw 
Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een 
veulen, het jong van een lastdier. Dat geheim wordt dus opgelost. 
Maar het volk roept Hosanna, de zoon van David, gezegend Hij, 
die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. 
Komt dat omdat zij inderdaad de ezel herkenden als het 
koningsdier vanuit hun profeet Zacharia? Ik denk het wel, en 
bovendien kenden ze Jezus natuurlijk wel van al Zijn woorden, 
daden, genezingen etc. Ze waren er aan toe om eindelijk weer 
iemand te hebben die de gehate vijand uit het land zou 
verwijderen.  Maar dan dat zwijgen. Heeft dat misschien met het 
woordje zachtmoedig te maken? Of misschien ook wel omdat 
Jezus wel wist hoe het volk wispelturig kon roepen: Hosanna, de 
Zoon van David, maar op een andere keer ( en dat zal diezelfde 
week nog gebeuren): Kruisigt Hem? Daar zou je toch stil van 
worden? 
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Maar dan: die twee ezels, de een met en de ander zonder Jezus! 
De verklaring hiervan kan zijn dat het veulen niet zonder de 
moeder kan, of dat de ezel niet weg zou gaan zonder het veulen. 
Ik denk dat er ook iets anders achter zit: 
Jezus gaat de laatste week in, en Hij moet die week helemaal 
alleen doormaken. Zelfs de discipelen konden het niet meemaken 
en vluchten weg. Is dus de tweede ezel niet het symbool van de 
mens die eigenlijk die tocht zou moeten maken. Die zelf zou 
moeten boeten voor alles wat er fout gegaan is. Maar het niet 
kan! Daarom, denk ik, die lege ezel als aanklacht tegen ons. Jezus 
alleen en voor ons allen! 
Toch worden wij geroepen om met Hem de tocht te maken. 
Daarom klinkt het kort en krachtig: De Heer heeft ze nodig. De 
Heer heeft ons nodig, hij heeft de kerkenraad nodig, om met Hem 
de tocht te maken. Aan de ene kant een Koningstocht want we 
mogen het Evangelie van Kruis en Opstanding als herauten 
uitroepen voor wie het maar horen wil! Aan de andere kant 
mogen we ook lastdier zijn, om als een diaconale dienstknecht 
bezig te zijn in Zijn Koninkrijk om de lasten van het volk mee te 
helpen verlichten! Maar we zijn er ook op beducht in ons werk: 
de ene keer Hosanna, en de andere keer: kruist Hem. Jezus heeft 
de tocht volbracht en daarom volgen wij in zijn spoor. 
 
Ad den Besten 
( korte samenvatting van de verkondiging ter gelegenheid van de 
bevestiging van ambtsdragers op 24 maart 2013, Palmpasen) 
 

Van de kerkenraad 
 
Vierdagen 
Deze maand hoopt een zestal leden die de 75 al zijn gepasseerd 
hun verjaardag te vieren.  We zijn erg dankbaar met hen om deze 
mijlpaal te gedenken en dat zij allemaal nog zelfstandig kunnen 
wonen. Dat ook bij het verder klimmen van de jaren God hun 
toevlucht en uitzicht tegelijk mag zijn.  We denken aan Mevr. van 
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den Berg uit de Spoorstraat 13 (1932) op 1 april, aan Mevr. 
A.Otte uit de Kleijnstraat 1 (1936) die op 2 april jarig hoopt te 
zijn, aan de K.J. Geluk die op 11 april zijn verjaardag viert               
(1935), op 14 april aan Dhr. C. de Bakker uit de Burg. Gotwaldstr. 
32 (1928), aan Mevr. R. Kanters uit de Julianastr. 8 op 27 april 
(1922) en aan Mevr. G.H.Lips uit Wagenberg, die op 30 april jarig 
is. Zij is geboren in 1935 en woont aan de Vlasselt 18. Een kaartje 
als blijk van belangstelling doet het altijd! 
 
Pastoraat 
Hoewel je er ernstig rekening mee moet houden dat als je 97 jaar 
bent geworden , het leven zomaar kan ophouden, is het toch 
altijd weer schrikken.  En dat gold ook voor de familie van Mevr. 
A. Ardon-Meijer, die de laatste 9 jaar woonde in de Ganshoek in 
Lage Zwaluwe. Bijna tot het laatst toe was zij goed 
aanspreekbaar en informeerde zij nog naar de talloos vele 
lammeren die op de boerderij van haar dochter en schoonzoon, 
Nellie en Kees Dudok, geboren werden. Helemaal blij verrast was 
ze met de nieuwe boreling in het gezin, namelijk Tren, zoon van 
Janine en Marcel, en dus een achterkleinzoon van haar. Tren 
werd geboren een week voor haar sterfdag. We willen ook als 
gemeente de ouders van harte gelukwensen met hun eerste kind 
en we bidden dat God Tren en zijn ouders zegenen wil. In dit 
kerkblad heb ik een kort  In Memoriam geschreven. Niet zo 
uitvoerig als bij andere gelegenheden, maar dat heeft te maken 
met de grote hoeveelheid kopij, waardoor het kerkblad uit zijn 
kaft dreigt te groeien. Overigens zijn we ook heel blij dat het met 
Nellie Dudok de goede kant uitgaat na haar operatie in januari.  
We hopen en bidden dat dit proces nog verder door mag gaan.  
Mevr. van Rijsbergen uit de Prinses Margrietstraat no 13 zou 
afgelopen dinsdag 26 maart vanuit het ziekenhuis horen of een 
pace-maker voor haar noodzakelijk is. In afwachting van zo’n 
toch wel belangrijke beslissing bidden we haar Gods nabijheid 
toe.  
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Op het moment van schrijven leven we toe naar drie 
hoogtepunten in de kerk, namelijk het afscheid, de 
herbevestiging en de nieuwe bevestiging van ambtsdragers.  Wat 
een zegen dat het werk van de kerk weer gewoon door kan gaan! 
God zij de (vernieuwde) kerkenraad bij en geve zegen op het 
werk. Het andere hoogtepunt, en de dag wordt daarom ook 
Goede Vrijdag genoemd, is de viering van het Heilige Avondmaal 
om als getuigen erbij te zijn hoe Jezus ons zijn lichaam en bloed 
deelt om van daaruit met Hem op te staan tijdens de Eerste 
Paasmorgen. Het derde hoogtepunt dus, en tegelijkertijd het 
begin van nieuw leven! Ik mag hopen dat u deze dagen ook als 
een hoogtepunt beleefd hebt. 
 
Bijzondere momenten 
Hoewel de bijzondere momenten nog net in de maand maart 
vielen, vragen we toch ook aandacht voor een bijzonder moment 
aan het eind van de maand april. Ik doel natuurlijk op de 
abdicatie van Koningin Beatrix en op de troonsbestijging van de 
Prins van Oranje, namelijk Willem Alexander en (straks ook 
koningin) Maxima. Er bestaat vanouds een speciale band tussen 
de Oranjes en Hooge Zwaluwe, en zeker tussen de Protestantse 
Gemeente en de Oranjes, vanwege onze prachtige kerk. (Ik vind 
het altijd weer een voorrecht om daarin te mogen preken.) We 
zijn koningin Beatrix heel dankbaar dat zij haar intensieve taak 
gedaan heeft op de manier waarop zij dat deed. Gewoon: heel 
goed! En we wensen vanzelfsprekend het nieuwe koningspaar 
met hun dochters veel wijsheid, inzicht en Godsvertrouwen toe. 
Dan zal het zeker lukken! 
 
Tenslotte 
Zoals u ziet zijn de stukken wat ingekort en dat was ook 
noodzakelijk. Hoe dikker het blad, hoe meer kosten er mee 
gemoeid zijn. Bovendien hebben we natuurlijk ook de 
zondagsbrief en die wordt ook steeds meer gebruikt. Om het 
bereik van de brief groter te maken zou ik u willen vragen om, als 



Ons kerkblad april 2013 8 

u daarover beschikt, uw e-mailadres bekend te maken. U kunt 
dat doen door simpel een e-mailtje naar mij te sturen. Ook zou ik 
u willen vragen om het er over te hebben met andere leden van 
de kerk die niet elke zondag in de kerk zijn. Ook dan kunnen zij 
op de hoogte gesteld worden van bijvoorbeeld de zondagsbrief. 
Op deze manier kunnen we nog meer gemeenschap met elkaar 
zijn. 
 
Persoonlijk 
Ontvangt u een hartelijke groet van mij en mijn vrouw. De maand 
april is op zondag een rustige maand voor mij en dat is ook 
heerlijk en heel goed voor de onderlinge relatie! Op zondag 14 
april hoop ik in uw midden te zijn, de week erna in Puttershoek 
en op 28 april weer in Hooge Zwaluwe en in de avonduren in 
Sliedrecht voor wijk 1.  
 
Ad den Besten 

 
 
 

Een einde en een nieuw begin 
 
Na vele jaren is het voor ons tijd om afscheid te nemen als lid van 
de kerkenraad. Hierbij willen wij iedereen bedanken die de 
afgelopen jaren vertrouwen in ons hebben gesteld, ons hebben 
gesteund en met ons hebben meegeleefd. De keuze om te 
stoppen is niet eenvoudig: je kiest immers niet voor het 
lidmaatschap van de kerkenraad, je wordt hiervoor geroepen. 
Wij zijn dan ook dankbaar dat God onze plaatsen invult met 
nieuwe kerkenraadsleden. Wij wensen de ´nieuwe´ kerkenraad 
kracht, wijsheid en Gods zegen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertha Polak en Henk Vierhuis 
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Thomas 
 
Het was niet waar, het was beslist niet waar, 
ze konden hem nog heel wat meer vertellen, 
Ze moesten hem nu maar niet langer kwellen 
met nieuwe hoop, dan werd het dubbel zwaar. 
 
Als Jezus niet meer lag in Jozefs graf,  
dan had men Hem waarschijnlijk weggedragen. 
En dat verhaal, van wat die vrouwen zagen, 
dat was gepraat waar hij geen cent voor gaf. 
 
Met voorgewende onverschilligheid 
probeert hij z’n gewond-zijn te bedekken. 
Hij wil geen nieuwe hoop meer laten wekken, 
het geeft alleen maar pijn, alleen maar strijd. 
 
Nu goed, hij kwam dan nog wel even aan 
om iedereen voorgoed vaarwel te zeggen. 
Zij mochten zijnentwege overleggen 
hoe ’t verder allemaal zou moeten gaan. 
 
Maar beide handen slaat hij voor ’t gezicht 
als in de zaal, waar zij tezaam vergaad’ren, 
hij Jezus plotseling tot zich ziet naad’ren, 
en heel zijn wezen is op Hem gericht. 
 
Hij houdt de adem in, wanneer hij stil 
zijn hand legt op het teken in Zijn zijde, 
en in hem groeit een mateloos verblijden: 
dat Hij zelfs twijfelaars begrijpen wil. 
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In Memoriam Adriana Ardon-Meijer 
 
Op vrijdagmorgen 15 maart  is overleden Mevr. Adriana (Jaantje) 
Ardon-Meijer op 97-jarige leeftijd. Zij was de weduwe van Kees 
Ardon en samen hebben ze heel lang gewoond in de 
Raadhuisstraat 28 in Hooge Zwaluwe. Ze was van geboorte 
afkomstig uit Dirksland en toen ze door het werk van haar man 
in Hooge Zwaluwe kwam wonen, bleef ze liever op de 
achtergrond dan dat ze wilde opvallen. Na nog een aantal jaren in 
de Julianastraat gewoond te hebben, eerst nog met haar man en 
later alleen, is ze uiteindelijk verhuisd naar de Ganshoek in Lage 
Zwaluwe. Daar is ze overleden, nog net nadat ze haar tweede 
achterkleinkind gezien had. Zo is het goed, zal ze gedacht hebben. 
In de rouwdienst op woensdag 20 maart hebben we stil gestaan 
bij de bekende woorden uit de brief van Paulus aan Corinthe, 
waar hij zegt: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
belangrijkste is de liefde. Aan de hand van de kenmerken van de 
liefde hebben we gezien hoe zij haar leven in dienst stelde van de 
ander, vooral ook voor haar dochter Nellie (en Kees), haar 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Vooral het kenmerk van 
de liefde, namelijk: zij zoekt zich zelf niet, is heel bepalend 
geweest voor haar houding ten opzichte van de medemens. In 
haar Hooge Zwaluwse tijd zat ze elke zondag trouw in de kerk, 
waarbij vooral het aspect hoop voor haar belangrijk was. 
We hebben haar begraven op de Protestantse Begraafplaats in 
Hooge Zwaluwe en God sterke haar kinderen en verdere familie. 
 
Ad den Besten. 
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Van de Lijstertjes  
 
De middag voor de Lijstertjes is op de dag net na 2e Paasdag. Dat 
is dus een goede basis om het Paasverhaal nog eens door te 
nemen. Vanaf de kruisiging tot en met de opstanding. Want Jezus 
is opgestaan, ja Hij is opgestaan: Hij leeft, Hij leeft!! 
Dat is fantastisch nieuws en iedereen moet het weten. Al hebben 
sommige kinderen het wel gehoord, er zijn nog altijd kinderen 
die niet weten waarom we het Paasfeest vieren. We moeten aan 
alle mensen en kinderen vertellen wie liefde heeft, wie vrede 
geeft en dat Jezus leeft. 
Leiding : Mathilde de Man en Petra van Dijk 
Info  : 0168-484460  /  076-5931030 
Plaats  : De Rank, Prinses Margrietstraat 50A 
Kinderen : groep 1 t/m 3 
Datum  : dinsdag 2 april 2013 
Tijd  : 15.30 – 17.00 uur 
Onderwerp : Jezus is opgestaan, Hij leeft! 
 

Van de kinderclub (vanaf groep 4) 
 
Op vrijdag 19 april is het weer kinderclub voor alle kinderen 
van groep 4 t/m groep 7. We beginnen om 18.30 uur en het duurt 
tot 19.45 uur. 
Deze keer gaat het Bijbelverhaal over Samuël. Hij ging al op een 
hele jonge leeftijd naar de tempel om de Here God te dienen. Zijn 
moeder had nl. beloofd in haar gebed om een kindje dat ze haar 
kind aan de Here God zou wijden. Hoe dat allemaal ging en wat 
Samuël deed in de tempel en vooral hoe hij door de Here God 
geroepen werd, dát hoor je allemaal op de kinderclub!  
Enne.. jullie zijn vast ook benieuwd hoe mooi jullie werkjes van 
de vorige keer zijn geworden!  Tsjonge wat hebben jullie mooie 
kunstwerkjes gekleid:  een mandje met een baby erin (Mozes), 
Mirjam (de zus van  Mozes) die verstopt zat tussen het riet, de 
prinses enz. Prachtig gedaan allemaal!  
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Deze kunnen jullie nu mee naar huis  
nemen. Natuurlijk gaan we ook nu  
weer iets leuks maken. 
Tot ziens bij de kinderclub! 
Groetjes van Mathilde de Man (tel. 484460) en Liesbeth v.d. Hout 
(484530). 
 

Van de zondagsschool 
 

Lieve kinderen, 
In het vorige stukje van de zondagsschool stond een mooi 
verhaaltjeover het nieuwe leven; "de vogeltjes, de bomen de 
bloemen en de lammetjes"en..als jullie dit lezen dan ziet het er 
ook allemaal mooi uit, maar...als ik nu naar buiten kijk, dan 
sneeuwt het en het is nu ook heel koud. Tja, de oude gezegde is 
toch ook:"maart roert zijn staart, april doet wat hij wil 
of...aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed en...mei doet 
er ook nog een vlokje bij" Er is niets zo veranderlijk als het weer ! 
En tóch leggen in mei alle vogeltjes een ei! Ja als je oplet dan zie 
je gewoon dat het nieuwe leven dóór gaat, daar kan je op 
vertrouwen. Zélfs als er een grote brand is,zoals in Australië b.v. 
dan is daarna de bodem héél vruchtbaar en komt er weer van 
álles op! ja , zelfs is er soms een brand nódig.....Maar... een brand 
of iets ergs is natuurlijk nooit leuk en soms ook heel verdrietig. 
Tóch mogen we door alles heen ons vertrouwen stellen op de 
Here God Die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat zouden we 
zonder de troostende woorden moeten doen als het moeilijk is of 
we hebben verdriet...of, als we blij zijn! Dán mogen we Jezus 
danken dat Hij de dood heeft overwonnen! Dát is het 
belangrijkste!  
Op 9 april lezen we dan ook in handelingen 9:10-19 dat als we 
bidden dan roepen we naar God 
14 april: psalm 63: een prachtige weg 
21 april: psalm 65:God hoort het gebed 
28 april: jesaja 58:1-10 obstakels op de weg 
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Dan zijn er in deze maand 2 kinderen jarig: 
Bart is op 3 april jarig en Luuk op 27 april  
We wensen ze allebei Gods zegen toe in hun nieuwe levensjaar 
en nog een mooie dag! 
 

Van de familiedienst commissie 
 
Beste gemeenteleden, 
In het vorige kerkblad heeft u al het een en ander kunnen lezen 
over hetgeen er in de komende familiedienst kan gaan gebeuren. 
Het thema voor deze bijzondere dienst is : Heb je mij lief ? 
De voorganger Loes Breedveld-van Ginkel gaat iets leuks doen in 
deze dienst, heel erg speciaal voor de kinderen onder ons. 
Dus zijn jullie benieuwd wat dat zou kunnen zijn, kom dan 
allemaal naar de familiedienst op zondag 7 april. 
Op 9 juni is het afsluiting winterwerk. Indien u een bijdrage 
wilt leveren aan deze dienst met bv. zang of muziek kunt u zich 
opgeven bij Githa van den Hout 

 
Van de commissie Open Jeugdwerk 
 

4YOU en een beetje 4US. 
Afgelopen zaterdag 23 maart zijn er weer nieuwe talenten 
ontdekt bij de Zwaluwse jeugd. Elke avond staan we opnieuw 
versteld wat jullie allemaal kunnen. Ditmaal hebben we gezien en 
geproefd wat jullie kookkunsten zijn. Ook familieleden mochten 
een hapje meeproeven en voor zover bekend is er niemand ziek 
geworden… Het smaakte geweldig en we hadden vooral een 
gezellige avond. De volgende open jeugdavond is op zaterdag 27 
april a.s., dat is al weer de op een na laatste avond van het 
seizoen! Allemaal weer welkom. 
 
Namens de commissie  
Open Jeugdwerk 4YOU. 
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Van de kerkvoogdij 
 
Collecten kerkvoogdij 
24/02/2013 Kerkvoogdij   €      39,12    
24/02/2013 Onderhoudsfonds  €      37,40 
03/03/2013 Kerkvoogdij   €      89,20 
10/03/2013 Kerkvoogdij   €      41,11 
10/03/2013 Ten bate van het orgel  €      28,07  
17/03/2013 Kerkvoogdij   €    101,15 
Diverse Giften  bij CD   €      23,00 

 
Tussenstand actie Kerkbalans 2013  t/m 16/03/2013 :   
€  2.425,35 (€  5.350,81  tot en met 16/03/2012) 
 
Alle bijdragers en bijdraagsters zeer hartelijk dank ! 
 

Eindejaarskollekte 2012 
De Eindejaarskollekte 2012 heeft het prachtige bedrag van  
€ 1.057,50 opgeleverd. 
Hiermee is de aanpassing van de geluidsinstallatie in de kerk 
weer een stukje dichterbij gekomen.  
 
Namens de kerkvoogdij  onze hartelijke dank ! 
 

Paascollecte 2013 
Het voegwerk ter plaatse van de steunbeer aan de zuidwest zijde 
van het kerkgebouw is bijzonder slecht. Door invloed van regen 
en wind zijn zelfs volledige stenen los geraakt.  
De Rijksdienst voor monumentenzorg heeft helaas geen 
onderhoudssubsidie toegekend voor herstel van het voeg en 
mestelwerk,dit herstel zullen we zelf moeten bekostigen. 
De opbrengst van deze collecte zal worden besteed om in ieder 
geval de genoemde steunbeer op te knappen 
 
Gert Jan van den Berg 
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Collecten diaconie 

 
24 februari 40 dagentijd collecte  € 24,64 
3 maart Voorjaarszending  ú 28,60 

10 maart Binnenlands diaconaat ú 27,53 

17 maart 40 dagentijd collecte   ú 35,70 

 

Bij de collecten 
 

14 april Eredienst en kerkmuziek  
Zo lang ik leef, zal ik zingen 
Kerkzijn en zingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Geen kerkdienst zonder liederen. Een mooi lied kan iemand 
troosten, bemoedigen, maar kan ook helpen om zijn of haar 
geloof te verwoorden. Onze kerk kent veel liederen en teksten 
die van oudsher worden gebruikt. Maar tijden veranderen, ook 
binnen de kerk. Samen met zeven andere kerken werkt de 
Protestantse Kerk  aan een nieuw liedboek, met daarin meer dan 
1100 liederen uit de breedte van de christelijke traditie. Op 25 
mei a.s. wordt dit nieuwe liedboek gepresenteerd. Om 
gemeenten te helpen deze nieuwe liederen te gebruiken in de 
eredienst verzorgt de Protestantse Kerk cursussen en geeft 
werkboekjes ter ondersteuning uit. Met uw bijdrage aan deze 
collecte helpt u om de kerkmuziek levend en bij de tijd te 
houden.  
 
28 april Missionair werk en kerkgroei 
Help de nieuwe kerk op IJburg 
Het begon met niets, geen kerk en geen gemeente. Nu, zo’n twee 
en een half jaar later, komen wekelijks mensen samen in De 
Binnenwaai, een gebouw in de Amsterdamse vinexwijk IJburg 
waar ds. Rob Visser predikant-pionier is. Samen met de 
bewoners van IJburg wil hij het kerkzijn vorm geven. In ieder 
geval door aan te haken bij wat in de samenleving speelt. Zo 
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zorgde hij er onder meer voor dat het ‘Parentshouse’ er kwam, 
een huis voor gescheiden ouders die met niet te hoge woonlasten 
in de buurt van de kinderen kunnen blijven wonen. Hij kent veel 
schrijnende gevallen van echtscheiding, eenzaamheid en 
armoede. “Er wordt me steeds vaker gevraagd met iemand 
contact op te nemen die er echt doorheen zit. Ik ga gewoon bij de 
mensen op bezoek en kom dan heel wat te weten. Ik wil dat 
mensen op IJburg weten dat de kerk aan hun kant staat.” Er is 
ook een hobbel. Mensen willen wel tijd investeren in ‘kerk op 
IJburg’, maar financieel kan de gemeente nog niet op eigen benen 
staan. “Voorlopig kunnen we het uitzingen, maar aan het eind 
van het jaar houdt dat op.” 
 

Bloemendienst 
 

De bloemen zijn de afgelopen periode bezorgd bij: 
3 maart Mw. v.d. Steenoven-Ansems, Ganshoek L’Zwaluwe 
  Als felicitatie. 
10 maart Mw. Dudok-de Visser, Ganshoeksingel 21a 
  Een groet van de gemeente. 
17 maart Dhr. H. v.d. Berg, Spoorstraat 13 
  Als felicitatie. 
24 maart Fam. Dudok-Ardon, Onderstraat 
  Ter bemoediging 
 

Kalenderblad 4 febr. "het goede zaad" 
 

Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente 
zegt, aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten 
geven. 
 

Openbaring 2:17 
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In de jaren 167 Tot 177 hadden de Christenen in die tijd te 
kampen met zware vervolgingen. De Here Jezus, Die wist hoe 
zwaar de vervolgde gelovigen moesten lijden ,sprak woorden 
vana troost en bemoedigde hen trouw te blijven, ook als ze als 
martelaars moesten sterven. Als beloning lag de kroon van het 
leven voor hen gereed. Deze tijd wordt in de brief aan Smyrna 
beschreven. In het jaar 325 kwam er een grote ommekeer in de 
kerkgeschiedenis. Onder keizer Constantijn de Grote werd het 
Christendom als staatsgodsdienst erkend. Toen werd het een eer 
om Christen te zijn. Maar de Here Jezus zegt tot de gemeente 
in Pergamus dat zij daar woont waar de troon van satan is. 
Satan is de god en vorst van deze wereld. Met deze troon hadden 
de Christenen zich nu verbonden. Hierdoor gaven zij hun 
hemelse karakter en roeping op. Het Christendom werd 
een aards, zelfs een werelds instituut. Velen werden Christen 
zonder werkelijk bekeerd te zijn: gelovige Christenen en 
Christenen die het alleen in naam waren, oefenden gemeenschap 
met elkaar. Ook hier roept Jezus op tot bekering. 
De Christenheid als geheel heeft zich niet bekeerd. 
Voor ieder van ons persoonlijk geldt dat we het Woord van God 
ter harte moeten nemen en ons niet met de wereld moeten 
verbinden(vgl. Jak. 4:4) 
 

Uit de oude doos 
 
Nieuwe luidklok en nieuw torenuurwerk  
 
In de vorige aflevering lazen we dat de gemeente Hooge en Lage 
Zwaluwe bij A.H. van Bergen te Heiligerlee een nieuw 
torenuurwerk en een nieuwe luidklok voor de kerk had besteld.  
Op 7 juni 1911 vroeg Van Bergen aan burgemeester Dirk Jan van 
Heeckeren van Brandsenburg om hem per omgaande het 
opschrift voor de nieuwe luidklok toe te sturen. Of de 
burgemeester dat heeft gedaan is niet bekend. 
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Afbeelding uit de catalogus van A.H. van Bergen van de door de 
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe bestelde nieuwe luidinrichting 
voor luidklokken. 

 
Zo’n twee weken later schreef Van Bergen aan de burgemeester 
dat de klok de volgende week gegoten zou worden en dat, als 
alles naar wens verliep, de klok de week daarna naar Hooge 
Zwaluwe zou worden gezonden. Hij beloofde de burgemeester 
onmiddellijk na het gieten van de klok hem hierover nader te 
berichten.  
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De nieuwe klokken voor het carillon in de Domtoren te Utrecht met 
hun maker de heer A.H. van Bergen Azn. te Heiligerlee (afbeelding 
uit de catalogus).  
 
Dat gebeurde op 7 juli 1911. Van Bergen schreef toen: ‘ik heb het 
genoegen u te berichten dat woensdag j.l. de nieuwe klok voor 
uw gemeente is gegoten en prachtig is uitgevallen. De zending zal 
zo spoedig mogelijk, zo mogelijk de volgende week zijn’. 
 
In het koopcontract was overeengekomen dat bij het plaatsen 
van de klok in de toren van de kerk, aan Van Bergen kosteloos 
assistentie zou worden verleend door een timmerman en een 
smid. Ook betaalde de gemeente, tijdens de drie à vier dagen die 
het monteren van de luidklok en het torenuurwerk duurde, de 
kost en het logies van de twee installateurs. 
 
Na het gereedkomen van de installatie, beschikte de Nederlands 
Hervormde kerk van Hooge Zwaluwe weer over een 
torenuurwerk en een luidklok. 
 
Matti en Ada               Hooge Zwaluwe, 21 maart 2013 
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Bijbelleesrooster april 2013 

 
maandag 1 april Lucas 24:13-35 
dinsdag 2 april Lucas 24:36-53 
woensdag 3 april Psalm 3 
donderdag 4 april 2 Samuel 16:15–17:14 
vrijdag 5 april 2 Samuel 17:15-23 
zaterdag 6 april 2 Samuel 17:24–18:18 
zondag 7 april 2 Samuel 18:19–19:9a 
maandag 8 april 2 Samuel 19:9b-24 
dinsdag 9 april 2 Samuel 19:25-41a 
woensdag 10 april 2 Samuel 19:41b–20:13 
donderdag 11 april 2 Samuel 20:14-26 
vrijdag 12 april 2 Samuel 21:1-14 
zaterdag 13 april 2 Samuel 21:15-22 
zondag 14 april 2 Samuel 22:1-20 
maandag 15 april 2 Samuel 22:21-51 
dinsdag 16 april 1 Korintiërs 15:1-11  
woensdag 17 april 1 Korintiërs 15:12-19 
donderdag 18 april 1 Korintiërs 15:20-28 
vrijdag 19 april 1 Korintiërs 15:29-34 
zaterdag 20 april 1 Korintiërs 15:35-49 
zondag 21 april 1 Korintiërs 15:50-58 
maandag 22 april 2 Samuel 23:1-7 
dinsdag 23 april 2 Samuël 23:8-39 
woensdag 24 april 2 Samuel 24:1-14 
donderdag 25 april 2 Samuël 24:15-25 
vrijdag 26 april Psalm 5 
zaterdag 27 april Hebreeën 1:1-14 
zondag 28 april Hebreeën 2:1-18 
maandag 29 april Hebreeën 3:1-19 
dinsdag 30 april Hebreeën 4:1-13 
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VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTOõS E.D. 

 
TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 

VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN,  

DORPELS EN VLOEREN 
 

 

 

 

Voor grafwerk: Dhr. H. Evegaars  
Tel.: 0168 - 486188  

Fax.: 08 - 47120187  
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