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December 2023- Januari 2024 
 
Kopij kerkblad voor februari 

uiterlijk 25 januari inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
3 december  Ds. v.d. Linden 
   Waalwijk 
   Gezamenlijke dienst in Hooge Zwaluwe 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
10 december   Mw. G. Aanen-de Vries 
   Ottoland 
 
17 december  Ds. W. Aanen 
   Dordrecht 
   Kinder Kerstfeest 
 
24 december  Mw. L. Breedveld-van Ginkel 
   Zwijndrecht 
 
24 december  Mw. G. Aanen-de Vries 
22.00 uur  Ottoland 
   Kerst Nachtdienst 
 
25 december  Dhr. A. den Besten 
   Sliedrecht 
 
31 december  Dhr. P. de Jongh 
   Raamsdonksveer 
   Oudjaarsdienst 



 
 

 
7 januari  Gezamenlijke dienst in Drimmelen 
   met Nieuwjaarswensen 
 
14 januari  Ds. A. van Oudheusden 
   Hooge Zwaluwe 
 
21 januari  Ds. G.E. v.d. Hout 
   Lekkerkerk 
 
28 januari  Ds. T. Meyer 
   Puttershoek 
   Viering Heilig Avondmaal 
 
4 februari  Mw. L. Breedveld-van Ginkel 
   Zwijndrecht  
   Familiedienst 

Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
 
 
Collecterooster 
 
3 december 
1ste collecte Kerk in Actie Adventscollecte 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
10 december 
1ste collecte Kerk in Actie Adventscollecte 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
17 december 
1ste collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Zondagsschool 
 



 
 

24 december 
1ste collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 
25 december 
1ste collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 
31 december 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
14 januari 
1ste collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
21  januari 
1ste collecte Stichting de Herberg 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
28  januari 
1ste collecte PKN Jeugdwerk (JOP) 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
4 februari 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Plaatselijk jeugdwerk  
 
 
 



 
 

 
Bloemendienst 

3 december J. Hop 

10 december L. v.d. Hout 

17 december M.L. v.d. Hout 

24 december W. Kanters 

31 december W. de Man 

14 januari L. Otte 

21 januari P. Polak 

28 januari H. van Rossum 

 

Belangrijke data 
2 december Snaren op Swaluw 

9 december Urker mannenkoor Zevenbergen 

12 december Lijstertjes middag 

14 december Ouderen contact ochtend-middag 

14 december  Catechisatie 

15 december Kinderclub 

17 december Kinder Kerstfeest 

18 december Jongeren gespreksgroep 

19 december Bijbelkring 

9 januari Lijstertjes middag 

12 januari Kinderclub 

13 januari Ontmoeting en erwtensoep 

16 januari Bijbelkring 

4 februari Familiedienst  

 

 



 
 

 

Uit het woord 

 
Is er geen koning bij u?  
Nu, waarom schreeuwt gij zo luidde?  
Is er geen koning bij u? Micha 4: 9 
 
Zo spreekt God, de Heer. Hij hoort een geschreeuw op aarde; het is zijn 
gemeente die schreeuwt. Het is een schreeuw om hulp, om redding, 
niet alleen In de uiterlijke nood die de gemeente getroffen heeft, maar 
ook om redding uit de zonde, uit de overmacht van de duivel, uit de 
verdoeming door de wet, een schreeuw om gerechtigheid, heiliging, 
zege en overwinning. Heeft de gemeente het recht niet om zo te 
schreeuwen? En toch- hoe merkwaardig- God heeft daarin geen 
behagen. 
Gij wilt u bekeren; gij stelt u onder Gods heilige geboden; gij begint 
uzelf verwijten te maken; gij zijt vol verontwaardiging over de macht 
van de zonden, die gij tot nu toe in het leven moest ervaren. Waarom 
komen wij met onszelf nooit in het reine? Zijn wij eigenlijk nog 
christenen? Geloven wij eigenlijk nog? En dan volgt, wat wij in ons 
leven al talloze malen achter de rug hebben: het voornemen om 
radicaal opnieuw te beginnen. Dit keer moet het lukken. Het mag zo 
niet verder gaan. God zal helpen, vandaag nog, anders morgen. En dan 
kan het hart luid schreeuwen om een nieuw leven, om gerechtigheid en 
heiligheid. En toch schept God in deze bekering geen behagen; want 
het is een bekering, die voortkomt uit het eigen weerbarstige en 
moedeloze hart, uit ontevredenheid en goede voornemens. Deze 
bekering kan u alleen maar dieper in zonde en nood drijven; op het 
nieuwe begin zal een nieuw falen volgen en uw schreeuwen zal nog 
luider en nog goddelozen worden. 
“is er geen koning bij u?” Ja, er is een koning bij u en met deze koning 
alle hulp, die gij verlangt. Hij heeft uw hulp gebracht. Schreeuw niet zo, 
als was de hulp ver weg. Zij is heel nabij, gij hoeft uw hand maar uit te 
strekken, zo nabij. De koning is bij u en heeft alles, waarom gij 
schreeuwt, gebracht en geschonken, de vrede en de gerechtigheid en 
de reinheid en de waarheid. 

  



 
 

 
Je wilde weten, hoe het eindelijk eens anders met je wordt. Hoe je 
eindelijk met jezelf en je zonden in het reine komt? Het kan alleen 
anders met je worden, als je leert zien, dat je koning bij je is. Met jou en 
je zonde komt alleen je koning Jezus Christus in het reine. Hij is al lang 
met jou op weg naar zijn Koninkrijk. 
 
Dietrich Bonhoeffer 
Uit: Brevier, 2 december 
 
Van de kerkenraad 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in december en januari van onze 
oudere gemeenteleden. 
 
3 december Dhr. L.A. Vos uit Hooge Zwaluwe 
13 december Dhr. B.H. Baggerman uit Hooge Zwaluwe 
20 december Dhr. H. Verduijn uit Hooge Zwaluwe 
 
12 januari Dhr. H.C.M. de Jongh uit Hooge Zwaluwe 
22 januari Dhr. P.A. Eland uit Hooge Zwaluwe 
22 januari Mw. M.A. Blommers uit Hooge Zwaluwe 
 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Zieken 
We denken aan de zieken in onze gemeente. We noemen de naam van 
dhr. Arjen den Engelsman. We bidden hem en zijn vrouw Alie Gods 
nabijheid toe. 
Laten we in deze tijd ook denken aan hen die eenzaam zijn. Juist in de 
maand december kan de eenzaamheid nog meer gevoeld worden.  
 
Huwelijksjubileum 
Op 23 december zijn dhr. en mw. Breure - den Reijer 40 jaar getrouwd. 
We feliciteren hen met dit mooie jubileum en wensen hen Gods zegen 
over de tijd die ze samen mogen hebben.  
 



 
 

 
Catechisatie 
Op donderdag 14 december is er ook weer catechisatie. We beginnen 
om 17.30 uur en zijn om 19.00 uur klaar. Alle jongeren van 12-17 jaar 
zijn van harte welkom in de Rank.  
 
Jongerengespreksgroep 
Afgelopen keer spraken we over de almacht van God. Wat betekent het 
als je belijd dat je gelooft in God de Vader, de almachtige. Op 18 
december komen we weer bij elkaar, dan denken we na over God, de 
schepper van hemel en van aarde. Alle 18+ers zijn van harte welkom 
om 19.30 uur in de Rank. 
 
Bijbelkring 
Afgelopen keer hebben we stil gestaan bij hoofdstuk 3 en 4 van het 
evangelie van Marcus. We lezen voor de volgende keer weer verder, dit 
keer hoofdstuk 5 en 6. Door thuis deze hoofdstukken al te lezen, 
ontdek je de lijn in het evangelie. Tijdens de bijbelkringavond gaan we 
in het geloofsgesprek op zoek naar  de betekenis van de verhalen voor 
toen en nu. 
De volgende avond is dinsdag 19 december. Je bent van harte welkom 
om 20.00 uur in de Rank.  
In januari is er ook bijbelkring, dat is op 16 janauri. 
 
Persoonlijk 
De adventsperiode is aangebroken. Vier zondag, vier weken leven we 
toe naar Kerst. Het is een periode van verwachten, van hoop. Wat 
verwachten we, waar hopen we op? We hopen er op dat er iets 
verandert in de wereld, dat het licht gaat schijnen. We verwachten het 
Licht in de duisternis van deze wereld. We verwachten God, dat Hij in 
onze wereld, in onze duisternis komt en daar zijn Licht brengt. Dat 
heeft Hij gedaan toen Hij mens werd, toen God als klein kwetsbaar kind 
naar deze wereld kwam. We hopen en verwachten dat Hij dat nog 
steeds doet. Jezus, het Licht van deze wereld, schijnt in onze duisternis 
en verdrijft de duisternis. Soms lijkt het allemaal hopeloos in deze 
wereld, dat het duister het wint en dan gebeurt er iets waardoor het 
licht van God er door heen kan schijnen, dat is hoop, dat is Advent.  
 



 
 

 
Het leven zit vol met barsten, maar juist door die scheuren, door die 
barsten kan God’s licht naar binnen schijnen. 
In alles zit immers een barst, zo komt het licht naar binnen (“There is a 
crack in everything, that’s how the light gets in” Leonard Cohen).  
 
In het licht 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht. 
 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
 
Eeuwenlang al voorzegd: 
het Woord van God, 
dat geboren wordt, 
hoop waar de wereld op wacht. 
 
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
 
(Matthijn Buwalda) 
 
Een hartelijke groet, 
 
Griselda Aanen 
 

 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
We hadden een middag met vier  kinderen. Twee trouwe kinderen 
moeten naar zwemles en kunnen een tijdje helaas niet komen, maar 
dat heb je in die leeftijdsgroep. We vertelden het verhaal van Maria en 
Martha uit Lucas 10. Martha is druk aan het werk en neemt geen tijd 
om naar Jezus te luisteren als Hij bij hun thuis komt. Haar zus Maria 
wel, zij laat de boel de boel en luistert naar Jezus. Dat zouden wij ook 
misschien wat meer moeten doen. Even tijd vrij maken om te bidden of 
te luisteren wat er in ons hart gegeven wordt. Als knutsel maakten we 
van een afwasborstel een heuse Martha. 
 
Volgende keer vertellen we over 
Kerstmis en de engelen staan dan 
centraal. We gaan allemaal een kroontje 
maken. We nemen dan ook een klein 
filmpje op want onze Lijstertjes-
kinderen zijn echte engeltjes (en geen 
bengeltjes). Het zou fijn zijn als zij dan 
een witte of lichte kleur trui of shirt aan 
hebben. Voor het kinderkerstfeest in 
december  nodigen we jullie allemaal uit 
met papa’s en mama’s, opa’s en oma’s 
om naar de kerk te komen. 
 
 
lijstertjes.pkn.hz@gmail.com. Je bent van harte welkom! 
Datum  : Dinsdag 12 december 
In 2024  : Dinsdag 9 januari 
Alle kinderen : van groep 1 t/m 3  
Plaats  : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 
Kerstfeest : Zondag 17 december 
Aanvang : 10.00 uur in de kerk 
 

 



 
 

 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7) 
Vorige kinderclub hebben we mooie kado’s gemaakt van onze 
schoenendozen. Wel 10. Alle kinderen hebben hun best gedaan. 
Samen geven en samen delen. En Nelleke heeft alle dozen weggebracht. 
We zingen ook een lied. 
 
Als je veel van iemand houdt 
Geef je 't mooiste wat je hebt 
Da's heel gewoon. 
 
Dat zingen we ook volgende keer. Want omdat God van mensen houdt 
Gaf Hij het mooiste wat Hij had Zijn eigen Zoon. 
 
Daar gaan we ook oververtellen. Want in december gaan we kerstfeest 
vieren. 
Vrijdag 15 dec. is het weer kinderclub. 
tijd: 18.30 u tot 19.45 u 
leiding: Sita Otte, Liesbeth van den Hout en Diana van den Heuvel. 
 
Ook nodigen we iedereen uit om samen het kinderkerstfeest te vieren. 
Zondag 17 december om 10 uur in de prot. kerk 
 
Kinderclub januari is vrijdag 12 januari 
tijd: 18.30 u tot 19.45 u in de Rank. 
e-mail: kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de Zondagsschool 
Het was weer fijn dat er wat meer kinderen op de zondagsschool 
waren. We hebben dit jaar dus nogal wat herders als we het kinder- 
kerstfeest gaan vieren en dat klopt ook. Weten jullie waarom? 
Oorspronkelijk heeft de geboorte van Jezus heel vroeg in het voorjaar 
plaatsgevonden, nog vóór het pascha. maar wij vieren het kerstfeest 
liever in de donkere dagen omdat we dán juist verlangen naar het licht. 
Je ziet dan ook overal dat de mensen lichtjes op gaan hangen, alleen is 
dat natuurlijk maar kunstlicht en kan Jezus geboorte nooit zomaar 
vervangen. 



 
 

 
Je begrijpt ook wel, dat er dus in het vroege voorjaar nogal wat 
lammetjes geboren werden en daarom moesten de herders ook waken. 
Ze moesten dan de schapen helpen met lammeren; schapen hebben 
vaak hulp nodig. Een drukke tijd dus, voor de herders. 
We kunnen dan ook wel nagaan dat er, toen de herders naar het kindje 
gingen, de schapen zomaar niet aan hun lot overgelaten konden 
worden. 
Jullie kennen het liedje toch wel van: "Jezus is de goede Herder" We 
kunnen geen beter voorbeeld bedenken! Hij waakt over ons en dat is 
ook terug te vinden in psalm 23: "de Heer is mijn herder" 
We gaan ook nog oefenen en op woensdag 13 december oefenen we in 
de kerk. 
Nu denken we natuurlijk "ja, maar er zijn toch ook engelen nodig" 
jawel, maar dát zullen jullie dan nog wel zien... 
 
Verder vertellen we eerst over de aankondiging van de geboorte van 
Johannes; nog vóór Jezus geboren werd en dat horen jullie dan op: 
Zondag 3  december.(Lucas 1:5  -1:25) 
Op 10 december (Lucas 1: 26-1: 38) De geboorte van Jezus 
aangekondigd; dan hoort Maria dus de boodschap van een engel. 
Op 17 december (Lucas 1: 39-1: 56) is Maria bij Elisabeth en zingt een 
lied. Maar dan vieren wij ons kinder-kerstfeest. 
Op 24 december (Lucas 1:  57-1: 80) Zacharia, de vader van Johannes 
zingt een lied.   
Op maandag is het kerstfeest voor iedereen en dan is er geen 
Zondagsschool. 
Op 31 december  (Lucas 2: 22- 2:40) Simeon en Hanna gaan zien Jezus. 
 
Op Zondag 7 Januari beginnen we weer met vertellingen van het oude 
testament: (Richteren 4: 1 -5: 31) Rechter Debora 
Dan Zondag 14 Januari (Richteren 6: 14-7:22) Rechter Gideon 
Op Zondag 21 Januari (Richteren14:1-14:20) Rechter Simson 
Op Zondag 28 Januari (Psalmen    8: 1- 8: 10) God is machtig! 
 
Nou, dát is fijn dat we dit weten na al deze informatie: een happy end 
en een nieuw begin voor ons allemaal weer in 2024! 
 



 
 

 



 
 

Van de familiedienst commissie  
D.V. 4 februari wordt er door de commissie weer een familiedienst 
georganiseerd in samenwerking met Loes Breedveld – Van Ginkel. In 
het nieuwe jaar zullen we de voorbereidingen voor de dienst gaan 
treffen maar zet de datum vast in uw en jouw agenda! 
 
Van de kerkvoogdij 
Collecten kerkvoogdij. 
29 -10        kerkvoogdij (2e+3e)       € 173,20 
 5 - 11        kerkvoogdij                       €  42,00 
 5 - 11        onderhoudsfonds             €  33,00 
12 - 11       kerkvoogdij (2e+3e)         €  77,15 
19 - 11       kerkvoogdij (2e+3e)         €  86,55 
Namens de kerkvoogdij allen hartelijk dank voor uw bijdrage 
 
Dankdagcollecte     €       497,20 
Tussenstand Kerkbalans 21-nov € 11.418,90 
 
 
Eindejaarscollecte 2023 
De kerk wordt in de decembermaand weer prachtig verlicht. Het is een 
traditie waaraan veel waarde wordt gehecht. Wij vragen u beleefd om 
een bijdrage in de kosten te doen. In het Carillon zal een stukje 
geschreven worden voor alle dorpsbewoners. 
U kunt uw gift overmaken op NL89 RABO 0126 7159 55 ten name van : 
Kerkvoogdij Ned.Hervormde Gemeente Hooge Zwaluwe.  
Of gebruik deze QR-code.  
Geniet allen van onze prachtige kerk in het donker. 
Dank voor uw deelname. 



 
 

 
  
   
 
 
In het jaar 2023 konden we gelukkig weer alles ondernemen. Het 
begon met een gezamenlijke nieuwjaarsdienst in Made op 1 januari. In 
De Rank was er een erwtensoepmaaltijd op de dag van opening 
Kerkbalans. Ook is er een ouderenmiddag geweest en komt er nog een 
vrijwilligersbijeenkomst waarbij koffie en een maaltijd verzorgd 
worden. Voor de kinderen was er zondagsschool, catechisatie, 
Lijstertjes-club en Kinderclub. De open-jeugdavonden van 4You zijn 
helaas gestopt vanwege een te geringe aantal kinderen. Wellicht zal dat 
in de toekomst weer opgepakt kunnen worden.  Helaas moeten we 
constateren dat de kerkgang terugloopt. De zondagse erediensten 
worden daardoor wel heel duur. In de zomermaanden is dit opgelost 
door gezamenlijke diensten met Made en Drimmelen. Er moet helaas 
worden geconstateerd dat de Zwaluwnaren wel naar Made en 
Drimmelen gaan maar omgekeerd zijn er weinigen die naar Hooge 
Zwaluwe komen. Op 30 april hadden we een koor bij ons in de kerk 
waarvan we de kosten gezamenlijk hebben gedeeld. Dat was een hele 
mooie dienst en de opkomst was toen flink hoger. Ook de 
afscheidsdienst van onze organist Gerrit Vos op 29 oktober was mooi 
om mee te maken, 70 jaar jubilieum is een unicum! Samen met de 
familie Vos zijn we heel dankbaar daarvoor. Er zijn diverse 
bijeenkomsten in Made en Drimmelen waarvoor u ook uitgenodigd 
was zoals een filmavond in Drimmelen of samen soepen in Made. Wij 
hielden de acties vakantietas voor de zomervakantie, een kledingbeurs 
in september en actie schoenendoos in oktober, mooie diaconale 
projecten. Ook de wensballen voor in de kerstboom worden voor het 
derde jaar uitgedeeld. De concerten in de kerk van Snaren op Swaluw 
worden steeds beter bezocht, dat is een voorwaarde om door te gaan. 
Veel bezoekers zijn trouwe aanhangers die we elke keer weer 
terugzien, fijn! Volgend jaar hopen we weer acties te houden, want dat 
is van groot belang om levend te blijven, om gezien te worden in het 
dorp, en om het evangelie uit te dragen. 

2023  2024     



 
 

 
Op 7 januari gaan we naar Drimmelen voor de nieuwjaarsdienst met 
aansluitend de nieuwjaarsborrel. Op zaterdag 13 januari zijn we in De 
Rank voor een erwtensoepmaaltijd, zie de uitnodiging elders in dit 
blad. Kent u mensen die het niet breed hebben, nodig ze uit en neem ze 
mee! Want voor hen wil de kerk ook van betekenis zijn.  
 
We gaan het jaar afronden; heeft u nog geen Kerkbalans bijdrage 
gedaan of zijn er andere openstaande posten, dan heeft u nog kort de 
tijd om dat in orde te maken. Wij melden u de laatste tussenstand van 
Actie Kerkbalans: €  11.418,90. Begroot was voor 2023: € 14.500,-. De 
dankdagcollecte in november heeft opgebracht € 497,20 tegenover 
€395,50 vorig jaar.  Er waren slechts 11 bijdragers via enveloppe of 
bank, vorig jaar nog 17 bijdragers. Het is zoals het is. 
Laten we God danken voor wat we hebben en laten we bidden om Zijn 
leiding voor de kerk en voor onze privélevens. Heer, u bent ons een 
toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Heer, leidt ons Uw weg en 
houdt ons vast ook in deze tijd. Loof de Heer!  
  
Begroting 2024 
Wij hebben een begroting gemaakt in beknopte vorm. De volledige 
versie kunt u bekijken op afspraak. Tot 10 december mag u zich 
daarvoor aanmelden bij Petra van Dijk, telnr. 076-5931030. 

 



 
 

 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan  
 
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle 
leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse 
financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen 
rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de 
Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie 
Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.  
 



 
 

 
Voor de kerk van morgen 
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de 
generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en 
elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het 
leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en 
in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen 
die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet 
kennen. We willen mooie en inspirerende diensten organiseren, 
evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. 
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. 
 
Aftrap  
Van harte welkom bij het startmoment van Actie Kerkbalans! We 
zullen de actie dit jaar inluiden met het luiden van onze kerkklok om 
13 uur. Kom op zaterdag 13 januari om 13.00 uur naar De Rank voor 
dit feestelijke moment, dan zullen we met elkaar erwtensoep eten. 
Neem gerust iemand mee die u kennis wilt laten maken met onze kerk.  
 
Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en steun de kerk met uw vrijwillige gaven. De begroting 
van 2024 gaat uit van €13.000 aan giften. We hebben uw bijdrage hard 
nodig om onze kerkelijke gemeente in stand te kunnen houden. Veel 
terugkomende kosten worden steeds hoger maar de inkomsten 
worden helaas niet hoger. Uw bijdrage komt hard van pas om de 
zondagse erediensten en pastoraal werk mogelijk te maken zodat we 
er voor u en voor elkaar kunnen zijn. Ook blijft er onderhoud nodig aan 
ons mooie kerkgebouw en orgel zodat we iedere zondag daar weer 
gebruik van kunnen maken tijdens de erediensten. 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!  
 



 
 

 
Wilt u niet aan Kerkbalans geven maar wel aan het onderhoud van het 
kerkgebouw? Dat mag ook, zet het erbij en uw gift wordt aan het 
Onderhoudsfonds overgemaakt. In 2024 zal weer het nodige 
onderhoud plaatsvinden. Dus elke bijdrage is van harte welkom. 
 
De kerkbalansenveloppen worden na zaterdag 13 januari bezorgd. U 
kunt uw gift overmaken wanneer u dat het beste uitkomt. Dat mag 
direct in januari, maar het is ook mogelijk om in een andere maand, 
zelfs nog in december, te betalen. Schenkt u een  mooi bedrag? Wij 
allen zijn verantwoordelijk voor onze kerk. Wilt u bidden voor de kerk  
en haar gemeenschap in Hooge Zwaluwe? We mogen bidden om meer 
leden, om “levend” te blijven in het dorp. Uw gebed en ondersteuning is 
belangrijk. De zegen van onze Heer onmisbaar.  
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Wilt u het maximale belastingvoordeel behalen: schenk dan 5 jaar lang 
eenzelfde bedrag aan de kerk. Dat mag maandelijks of jaarlijks een vast 
bedrag zijn.  De collectebonnen mogen ook opgenomen worden in de 
gift zodat ook die volledig aftrekbaar zijn! Als u ons hierover wilt 
spreken, horen we dat graag. U kunt contact opnemen met Jasper Otte. 
Ook voor een contract komen we graag bij u thuis om dat in orde te 
maken.  
De kerkvoogdij zegt u grote dank voor alle financiële gaven 
in het jaar 2023 

 
 

 

 



 
 

 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
29 oktober: Familie de Man 
                           Als groet 
                           Dhr. G. Vos  
                           Als felicitatie en dank bij afscheid als organist 
5 november:    Familie Eland 
                           Als groet 
12 november:  Familie Bijl 
                           Als groet 
19 november:  Dhr. B. Baggerman 
                           Als groet 
 
Collectes 

29-okt Morning Star € 73,30 
5-nov Kerk in Actie Najaarszending € 29,45 

12-nov Kerk in Actie Werelddiaconaat € 25,60 
19-nov Diaconie € 25,60 

 
 
3 december Adventscollecte Kerk in Actie Kinderen in de knel  
Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op 
straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden 
thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in 
Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen 
opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat 
de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook 
doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de 
stad trekken. 
 



 
 

 
10 december Adventscollecte Kerk in Actie Kinderen in de knel 
Myanmar - Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst 
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit 
Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het 
grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en 
krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder 
identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie 
bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's 
op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt 
van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid. 
 
17 december Advenscollecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn 
na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet 
meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet 
werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn 
ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven 
die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze 
nieuwe perspectieven krijgen. 
 
24 december Adventscollecte PKN Kinderen en jongeren 
Inleven in het kerstverhaal 
Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal 
kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen 
gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, 
een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer 
over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel 
verweven. 
 



 
 

 
25 december Kerstcollecte Kerk in Actie Kinderen in de knel 
In actie voor kinderen in de knel 
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen 
op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, 
dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt 
voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra 
aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van 
Kerk in Actie.  
 
14 januari Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
Nederland - Samen tegen armoede 
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen 
kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen 
armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, 
op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door 
het inzamelen van voedselpakketten voor de voedselbank. Voor de 
lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om 
mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin 
terechtkomen. 
 
21 januari  Stichting de Herberg 
Stichting De Herberg Breda geeft zorg en aandacht aan kwetsbare 
mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt. 
We bieden praktische en maatschappelijke ondersteuning door middel 
van verschillende diensten en projecten zodat zij kunnen werken aan 
het verbeteren van hun leefomstandigheden. 
 
28 januari PKN Jeugdwerk (JOP) 
Interactief bijbelspel voor jongeren 
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door 
het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen die door heel 
Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Honderden 
jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online 
met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een 
bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een 
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 
kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 



 
 

 
4 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt 
steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt 
onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in 
Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering. Zo leren zij  bijvoorbeeld om gewassen op een 
bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij 
overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op 
rampen. 
 
OPROEP!! 
Weet u misschien iemand die een spar of zilverspar in de tuin of stukje 
grond heeft staan die daarvan af wil. 
De boom mag rond de 4 á 5 meter hoog zijn. 
We komen hem graag gratis (of evt. kleine vergoeding) omzagen en 
ophalen om deze neer te zetten met Kerst in de kerk. 
 

Najaarsmarkt in De Rank 
Volgend jaar willen we wel weer een tweedehands markt  organiseren. 
We denken eraan om kerstartikelen te verkopen maar ook allerlei 
kaarsen en andere sfeerartikelen. Daarnaast zouden ook sjaals en 
mutsen welkom zijn. En de spijkertasjes van Geertje Polak kunnen 
verkocht worden. Komt u deze maand herfst- of kerstspullen tegen die 
u zelf niet meer nodig heeft maar nog wel een ronde mee kunnen, dan 
mag u die in de kerk of De Rank inleveren. Of heeft u/heb jij zin om 
kerstkaarten te maken die dan volgend jaar verkocht kunnen worden, 
dan is dat ook zeer welkom! Voor vragen kunt u terecht bij Petra van 
Dijk (076-5931030) of Estella Juursema (06-28489235). 
 



 
 

 
Uitnodiging ouderen contact ochtend/middag 
Wij nodigen u uit op donderdag 14 december van 10.30 tot 13.30 uur 
in de Rank. Deze ochtend starten we met koffie/ thee en zal in het 
teken staan van advent. 
We zullen een verhaal lezen en liederen zingen. 
Om 12.00 uur gaan we gezamenlijk de lunch gebruiken. 
Ons kerkelijk werker Griselda Aanen-de Vries zal deze 
ochtend/middag aanwezig zijn. Als u iemand wilt meenemen kan dat, 
iedereen is van harte welkom deze middag. 
Beleefd vragen wij u op te geven voor vrijdag bij onderstaande 
personen: 
Anda van Dijk telnr. 0168-483016 
Of email-adres scriba.pkn.hz@gmail.com 
We hopen u te ontmoeten op 14 december, inloop vanaf 10.15 uur. 

 
Brief van Judith 
Ik ben een gezegend mens als ik denk aan alle lieve mensen in Hooge 
Zwaluwe. Dit jaar ben ik 45 jaar geworden en dat heb ik toch maar 
gehaald. Het  hing er even om, omdat ik in coma heb gelegen in het 
ziekenhuis door clozapine, een antipsychotica. Mijn bewegingen 
werden minder. Tot de hitte in juli. Ik werd niet goed en ik viel 
bewusteloos. Vanuit de Gaarshof ben ik naar het ziekenhuis gebracht. 
Na een aantal weken in het ziekenhuis ben ik naar het HIC in Breda 
gegaan. Daar werd wat beter voor me gezorgd. Ik kan me een dag 
herinneren dat ik gloeide van de koorts, met washandjes bedekt werd 
en naar het ziekenhuis werd gebracht. Dit was mijn tweede gang naar 
het ziekenhuis. Ik had een bacterie te pakken aan mijn vinger. Helaas 
mijn linker wijsvinger en dat is best pijnlijk aangezien ik links ben en ik 
nogal van schilderen en van schrijven houd.  
Ik kan alleen maar zeggen dat ik erg dankbaar ben voor elk gebed dat 
aan mij gewijd is, want ik had het nodig die zomer. Ik moest afscheid 
nemen van mijn wijsvinger, omdat ik anders afscheid moest nemen van 
mijn hand en als ik koppig was dan mocht ik afscheid nemen van mijn 
elleboog. Maar ik deed braaf wat de dokter zei en ik leef. Ik liet mijn 
linker wijsvinger amputeren. Een stompje zag ik niet zo zitten,  maar 
uiteindelijk heeft een stompje mijn leven gered. Ik dacht nu heb ik het  



 
 

 
ergste wel gehad, dat vonden ze bij de GGZ ook dus zeiden ze 
misschien is het beter als je naar Surplus gaat. Daar woon ik nu ook. Ik 
ben naar Terheijden verhuisd, Anthonius Abt, afdeling haven Oost. 
Daar ben ik al door vrienden bezocht en het is heel erg fijn om te horen 
dat er nog steeds voor mij gebeden wordt in de kerk. Ik kan inmiddels 
weer lopen dat doe ik door te dansen, ik kan inmiddels weer douchen, 
ik kan inmiddels weer zelf eten en drinken en ik kan weer koken. Ik 
heb een maaltijd voor 12 personen lasagne bereid. Dit moest wel met 
enige hulp, want ik mis een beetje de spierballen die sommige 
begeleiders hier hebben. Ze zijn heel aardig voor me. Sommige mensen 
hier hebben Alzheimer.  Soms zijn ze wat minder aardig, maar ook daar 
kan ik met een grapje meestal wel goed mee omgaan, aangezien ze 
goed reageren op sfeer. Mijn vriend Pier doet de was en reist daarvoor, 
ook al is het herfst, heen en weer tussen Zevenbergschen Hoek en 
Terheijden.  
Ik zit nu drie maanden in Sint Antonius abt waar zij mij observeren. 
Waar is de vooruitgang,  die gaat niet zo snel dat geef ik toe. Maar het 
heeft ook lang geduurd om zo diep te vallen. Ik heb een goed contact 
met mijn kinderen. Ze zoeken me regelmatig op en als ik genoeg 
energie hebt dan zoek ik zo op in Breda. Birke speelt nog bij het orkest 
waar ze in een warm bad ontvangen wordt. En ook hebben ze een 
goede band met Hooge Zwaluwe, met dank aan Griselda waar ze de 
catechisatie mee doen. Ik ben daar erg blij mee 
Bedankt voor het bidden. Ik houd heel veel van jullie en ik wil Arjen 
speciaal bedanken omdat hij zo druk geweest is met mijn computer. 
Judith Prakke 
 
 

 



 
 

 
Van Jasper en Elseline 
Beste gemeente, wat hebben wij 4 november een mooie dag gehad op 
onze bruiloft. Via deze weg willen we allen bedanken die er bij waren 
(fysiek, online of in gedachten) en die een kaart of cadeau hebben 
gestuurd. We hebben ons ontzettend geliefd gevoeld. Veel liefs, Jasper 
en Elseline Otte! 
 
Bedankt 
Voor de vele blijken van belangstelling en felicitaties bij mijn 70-jarig 
jubileum en afscheid als organist wil ik iedereen bedanken voor het 
vertrouwen dat ik al die jaren heb gekregen. Ik heb het met veel plezier 
gedaan. Inmiddels ben ik met Engbert Tienkamp naar een orgelconcert 
geweest in de Laurenskerk in Rotterdam dat me door de kerkelijke 
gemeente was aangeboden.  We hebben er van genoten. 
Gerrit Vos.  
 

 
Op zaterdag 2 december komt het Stark Linnemann trio weer naar 
Hooge Zwaluwe voor een concert getiteld “Transcending Chopin”. Het 
trio bestaat uit de heren Paul Stark (pianist), Jonas Linnemann (drums 
en percussie) en de Pool Marciej Domaradzki (contrabas). Zij brengt 
een muzikale ode aan de Poolse pianist/componist Frederic Chopin. 
Muziekstukken van Chopin worden vertaald naar moderne jazz. Deze 
manier van hercomponeren is uniek in de jazz-wereld.  Vorig jaar was 
het trio in november bij ons in de kerk en toen speelde zij 
muziekstukken van Frans Liszt. Ongetwijfeld zullen de aanwezigen dat 
indrukwekkende concert nog herinneren.  
Op zaterdag 6 januari 2024 zal het nieuwjaarsconcert gehouden 
worden. Noteert u ook deze datum in uw agenda. 
Wij nodigen u graag uit voor beide avonden. De kerk is open vanaf 
19.30 uur, u krijgt koffie of thee aangeboden. Het concert begint om 
20.00 uur. Er is een pauze en een nazit met een drankje. De prijs per 
ticket is € 17,50 alles inclusief, te bestellen via de website 
www.snarenopswaluw.nl of verkrijgbaar aan de deur. 



 
 

 
Nieuwjaarsgala met Opera per Tutti   
Op zondag 14 januari 2024 organiseert Restaurant Onze Kerk een 
opera-gala met lunch of diner. Kiest u voor de lunch dan wordt u vanaf 
13.00 uur verwacht in Restaurant Onze Kerk. Kiest u voor een diner 
dan wordt u aldaar verwacht om 15.15 uur. De opera vindt plaats in de 
Protestantse Kerk. Het gezelschap, Opera per Tutti onder leiding van 
mezzosopraan Mylou Mazali, is ook eerder te gast geweest. Dat was 
dus voor herhaling vatbaar en u zult zeker genieten van een geweldig 
mooi concert. Het vervoer tussen de beide kerken is met paarden en 
koets geregeld, alles in de sfeer van de 19e eeuw. Tickets zijn te 
verkrijgen bij Restaurant Onze Kerk. 
 
Urker mannenkoor 
Zaterdag 9 december; 19.30 uur 
Zevenbergen Hervormde Gemeente Zevenbergen 
Markt 4, Zevenbergen 
 
Het Urker Mannenkoor Hallelujah zal een optreden verzorgen in de 
kerk van de Hervormde Gemeente te Zevenbergen. Dirigent van het 
koor zal Bert Moll zijn. Gelet de datum, 9 december, zullen we zeker 
Kerst-repetoire mogen verwachten in het 1,5 u durende concert. 
Kerkgebouw is geopend vanaf 18.30 u. Concert begint om 19.30 u. 
 
Parkeren: Kerkgebouw staat op de markt. Parkeren (gratis) kan in de 
kasteelweg te Zevenbergen (tegenover DIRK parkeergarage) 
 
Organisatie: Missionaire Commissie Hervormde Gemeente 
Zevenbergen 
www.hervormdzevenbergen.nl 
Kaartjes:  Kaarten zijn te bestellen op koopjekaartje.nl 
Mail: gertoosterman@gmail.com 
 
 
 



 
 

Bijbelleesrooster december  2023 
vr 1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde 
za 2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 
zo 3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen 
ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon 
di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen 
wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon 
do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 
vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 
za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar 
zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 

ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen 
di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding 

wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven 
do 14 Psalm 123 Wees ons genadig 

vr 15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen 

za 16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten 
zo 17 Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad 

ma 18 Psalm 80 Kom en red ons 
di 19 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd 

wo 20 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht 

do 21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak 
vr 22 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER 

za 23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER 
zo 24 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God 

ma 25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis 
di 26 Psalm 96 Zing voor de HEER 

wo 27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen 

do 28 Openbaring 21:9-27   Het nieuwe Jeruzalem 
vr 29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig 

za 30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus! 
zo 31 Psalm 45 Een liefdeslied 



 
 

Bijbelleesrooster januari 2024 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 

  
  
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie kerkblad  
H. van Dorst 
Zoutendijk 18  
4927 AT Hooge Zwaluwe 
Telnr. 06-43158895 
e-mail: redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com 
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Diakonie  NL64 RABO 0126 7060 26 
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