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Februari 2024 
 
Kopij kerkblad voor maart uiterlijk  

22 februari inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
4 februari  Mw. L. Breedveld-van Ginkel 
   Zwijndrecht  
   Familiedienst 

Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
11 februari  Mw. G. Aanen-de Vries 
   Ottoland 
 
18 februari  Ds. G. v.d. Weerd 
   Geertruidenberg 
 
25 februari  Ds. W. Aanen 
   Dordrecht 
 
3 maart  Marianne de Bruin 
   Gezamenlijke dienst in Drimmelen 
 
 
 



 
 

Collecterooster 
 
4 februari 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Plaatselijk jeugdwerk  
 
11  februari 
1ste collecte Kerk in Actie Noodhulp 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
18 februari 
1ste collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
25 februari 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
 
Bloemendienst 

11 februari W. Vervelde 

18 februari H. Vierhuis 

25 februari J. Vrolijk 

10 maart B. Baggerman 

 

 



 
 

 

Belangrijke data 
2 februari  Kinderclub  

3 februari Snaren op Swaluw 

4 februari Familiedienst  

6 februari Lijstertjes middag 

11 februari (Her-) Bevestigingsdienst 

19 februari   Jongerengespreksgroep 

20 februari Bijbelkring 

29 februari  Catechisatie 

2 maart Snaren op Swaluw 

 

Uit het woord 
Witter dan sneeuw 
Psalm 51:8 
 
Vanochtend, althans de ochtend dat ik dit stukje schreef, keek ik naar 
buiten en zag een dik pak sneeuw. Ik sloeg hardop de vreugdekreet: 
“Het sneeuwt!” En voor ik me had afgevraagd of het verstandig was om 
onze kinderen ervoor wakker te maken, trok ik ze uit bed en parkeerde 
ze voor het raam: “Kijk jongens, sneeuw!” 
 
Met glunderende oogjes keken we met z’n allen naar buiten. Want 
sneeuw heeft iets wonderlijks. Zelfs al denk je bij sneeuw vooral aan de 
kou en de overlast, ik denk dat de meeste mensen een vers gevallen 
pak sneeuw wel als “mooi” zouden omschrijven. Maar het is meer dan 
mooi. Elke ijskristal is uniek, en elke sneeuwvlok bestaat weer uit 
honderden, misschien wel duizenden ijskristallen. Allemaal 
verschillend, al zie je dat niet met het blote oog. Duizelingwekkend. 
Meer dan mooi: wonderlijk. 

  

 



 
 

 
Als ik zo naar buiten kijk zie ik ineens een getransformeerde, perfecte 
wereld. Want sneeuw valt meestal niet in de zomer, als de bloemen  vol 
in bloei staan, het gras groen is, de bomen volop in het blad zitten en de 
akkers bedekt zijn met gewassen. Sneeuw valt in een periode waarin 
de aarde er niet op z’n mooist bij staat. Zwart, grauw, kaal en kil, zijn 
meer mijn associaties met de late herfst en de winter. En dan valt er 
ineens in een nacht tijd een pak sneeuw dat alles anders eruit doet 
zien. ’s Ochtends doe je de gordijnen open en de wereld heeft plotseling 
iets puurs, iets schoons. 
 
Ik kon niet anders dan Psalm 51  van The Psalm Project in m’n hoofd 
krijgen. 
 
Was mij witter dan sneeuw 
Laat mij rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Was mij witter dan sneeuw 
Was mij schoon van mijn schuld 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw 
Wees genadig, o God 
Heb met mij toch geduld 
Wees barmhartig 
Ik pleit op Uw trouw. 
 
Hoe mooi de wereld nu ook lijkt, er is een verschil tussen deze 
besneeuwde wereld en de werkelijkheid van de Psalm. Nu ligt de 
sneeuw op de dorre aarde, maar de sneeuw zal straks smelten en weer 
de grauwe werkelijkheid laten zien. Maar als God ons witter dan 
sneeuw zal wassen, zal onze hele binnenkant onbevlekt zijn als de 
sneeuw. Elke grauwheid die we hebben wordt niet bedekt, maar 
vervangen door wonderlijke zuiverheid. 
 
Mark en Julia de Jager 
(van de website www.firstlove.izb.nl) 
 



 
 

 
Van de kerkenraad 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in februari van onze oudere 
gemeenteleden. 
2 februari Dhr. W. Elsinga uit Hooge Zwaluwe 
4 februari  Dhr. I. Alexandru uit Made 
10 februari  Dhr. J. Rietveld uit Hooge Zwaluwe 
17 februari Dhr. G. Hop uit Hooge Zwaluwe 
20 februari Dhr. T.H. van den Bosch uit Hooge Zwaluwe 
23 februari Mw. H. van Rossem-van Portenge uit Hooge Zwaluwe 
26 februari Dhr. van den Blink uit Hooge Zwaluwe 
 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Zieken 
Afgelopen maand is Arjen den Engelsman geopereerd. We zijn 
dankbaar met hem dat deze operatie goed is gegaan.  Wel vraagt het 
nog een aantal weken van herstel. We bidden hem Gods nabijheid toe 
in de weg die hij moet gaan. 
Het nieuwe jaar begon voor Willy Vos niet goed. Bij een val brak zij 
haar arm op twee plaatsen. Nu volgt er een periode van herstel en dat 
vergt geduld en ook vertrouwen. Ook voor haar Gods zegen 
toegewenst. Willy Kanters heeft vanwege gezondheidsproblemen 
verschillende onderzoeken in het ziekenhuis. We hopen met haar dat 
de oorzaak van haar klachten snel gevonden wordt en behandeld kan 
worden. 
 
Catechisatie 
Op donderdag 29 februari is er ook we er catechisatie. We beginnen 
om 17.30 uur en zijn om 19.00 uur klaar. Alle jongeren van 12-17 jaar 
zijn van harte welkom in de Rank. 



 
 

 
Jongerengespreksgroep 
Met elkaar hebben we in januari gesproken over God, de Schepper van 
hemel en aarde. De volgende keer is het geloofsartikel: Ik geloof in 
Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Heer, ontvangen van de 
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Alle 18+ers zijn op 
maandag 19 februari  van harte welkom om 19.30 uur in de Rank. 
 
Bijbelkring 
De afgelopen keer hebben we met elkaar hoofdstuk 7 en 8 van het 
Marcus evangelie besproken. Deze hoofdstukken riepen verschillende 
vragen en gesprekkenop.  De volgende avond is dinsdag 20 februari. 
Dan staan de hoofdstukken 9 en 10 centraal. Petra van Dijk heeft deze 
avond de gespreksleiding.  Je bent van harte welkom om 20.00 uur in 
de Rank.  
 
Persoonlijk 
Ik weet niet hoe gedisciplineerd u bent, maar van mezelf weet ik dat ik 
daar nog al wat moeite mee heb. Ik ben niet zo gedisciplineerd, dat 
geldt voor veel facetten van mijn leven. Ik heb geen vaste dagen, 
momenten voor huishoudelijke taken. Ik doe eigenlijk maar wat. En ik 
merk dat ik dat ook niet heb in momenten van stilte en bezinning. Ook 
doe ik dan maar wat. Naast de vaste momenten rondom de maaltijd 
blijf ik steeds weer zoeken naar het goede moment en de passende 
vorm van bijbel lezen en gebed. Zoeken naar de vorm die bij mij past, 
die mij inspireert en die mij dicht bij God en mezelf brengt. Omdat ik 
die structuur vanuit mijzelf niet heb, ben ik blij met de structuur die 
het kerkelijk jaar biedt.  Vier weken advent, dan Kerst en na een korte 
periode de Veertigdagentijd om toe te leven naar Goede Vrijdag, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. En wat ben ik dan ook blij met het materiaal 
dat aangereikt wordt vanuit o.a. de Protestantse kerk om deze 
perioden bewust te beleven. En wat ben ik blij met verschillende 
podcasts, dagboeken en programma’s die mij steeds weer helpen God 
te zoeken, om stil te worden, om mij te laten inspireren. Het is een 
zegen dat dit voor ons gemaakt wordt. Om zo, naast de zondagse 
erediensten, ook persoonlijk bezig te zijn met God. Om zo te mogen 
groeien in geloof. 



 
 

Voor de Veertigdagentijd, die 14 februari begint, heeft de Protestantse 
kerk een kalender uitgegeven. Deze is gratis te bestellen via de 
website: 
https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
 
Ook het Bijbelgenootschap heeft een boekje uitgegeven. Dit is aan te 
vragen via de website: https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-
bijbel/veertigdagentijd/aanvragen/ 
Voor dit boekje wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
 
Een hartelijke groet, 
Griselda Aanen 
 
Van de Kerkenraad 
De Kerkenraad is dankbaar dat Dhr. J. Juursema heeft aangegeven als 
ouderling te willen toetreden tot de kerkenraad, en de taak van 
voorzitter op zich wil nemen. Daarom is de kerkenraad  voornemens 
om Dhr. J. Juursema op zondag 11 februari te benoemen tot ouderling 
en tevens Mevr. A. van Dijk – Vos te herbenoemen tot diaken. Tevens 
nemen wij op deze dag afscheid van ouderling Dhr. K. van den Hout, die 
na ruim 8 jaar Kerkenraad zijn functie neerlegt. 
 
 
 

 



 
 

Voelbaar als een windvlaag 
Voelbaar als een windvlaag  
Soms, zomaar onverwacht,  
voel je een hand op je schouder,  
zie je ogen vol begrip, 
terwijl je net gedacht had  
dat niemand je begreep.  
Het is als een streepje zonlicht  
achter een donkere wolk.  
Het geeft een beetje hoop.  
Het geeft een beetje houvast. 
 Iets van God lijkt het wel.  
Tenminste, iets in die geest….  
 
Soms, als alles tegenzit  
en je niet weet wat je moet,  
word je getroffen door iets  
wat speciaal op jou lijkt te slaan:  
een opmerking, een regel,  
een lied waarmee je verder kunt.  
Het wijst een weg  
die je nog niet gezien had.  
Het geeft een beetje houvast.  
Iets van God, lijkt het wel.  
Tenminste iets in die geest….  
 
Soms weet je het zeker:  
dat is geen toeval meer.  
Maar veel vaker twijfel je:  
was dat God nou of niet?  
Want God is zo ongrijpbaar.  
Voelbaar als een windvlaag  
die de wolken uiteenblaast  
en je lucht en licht geeft  
Hij geeft een beetje houvast.  
Soms, even, voel je het.  
Dan merk je iets van zijn Geest….  

Greet Brokerhof-van der Waa 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
We vertellen in deze maanden over Jezus: in december de geboorte van 
Jezus, in januari de vlucht van Jozef, Maria en Jezus naar Egypte. En nu 
maken we een sprongetje dat Jezus 12 jaar oud is en mee mag naar het 
Joodse Paasfeest in Jeruzalem. Wat gebeurt daar in Jeruzalem? En 
opeens is Jezus zoek. Waar is de schat? Dat is het liedje dat we erbij 
gaan zingen. Kom luisteren en gezellig meedoen! 
Datum  : Dinsdag 6 februari 
Plaats  : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 
Je kunt direct uit school meerijden met de auto, wel even opgeven bij 
Sita Otte (tel. 0168-482671). Of mail naar lijstertjes.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7) 
We hebben de eerste maanden over het leven van Mozes verteld. 
Hoe hij van prins aan het hof van de Farao, een vluchteling in het land 
Midian werd. En daar als schaapherder leefde. Daar leerde hij geduldig 
en rustig zijn. En hier riep God Mozes. Die zijn verdere leven als trouwe 
knecht van God in dienst van het volk Israël zou leven. 
In december het verhaal van kerst: de geboorte van de Here Jezus. 
En het laatste verhaal over de Here Jezus die naar de tempel 
wordt gebracht, om naar joods gebruik, als oudste zoon, aan de Here te 
worden voorgesteld. Ook dáár waren twee mensen die leefden met 
God en door de Heilige Geest naar de tempel waren gekomen, om de 
Messias te zien en daarvan te getuigen. 
We zingen ook altijd een mooi lied. We hebben samen ook een mooie 
slinger gemaakt en die opgehangen in de Rank. 
 
Volgende kinderclub is vrijdag 2 februari. 
tijd: 18.30 tot 19.45 uur  in de Rank. 
leiding: Sita Otte, Liesbeth van den Hout, en Diana van den Heuvel. 
e-mail: kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 



 
 

 
Van de Zondagsschool 
We zijn weer begonnen in het nieuwe jaar en dit jaar zijn er wat 
veranderingen, Mathilde heeft aangeven om tijdelijk te stoppen met de 
Zondagsschool. Wat betekent dat er nu maar 3 leiding meer is. En 
daarom hebben we besloten om tijdens de schoolvakanties geen 
zondagsschool meer te houden. We kijken even hoe dat gaat en gaan 
het in de loop van het jaar evalueren. Dit betekent wel dat er in de 
maand februari maar 1 keer zondagsschool is. We hebben op 4 februari 
een familie dienst en 11 en 18 februari is het vakantie. Op 25 februari 
is het dan weer wel zondagsschool en horen jullie een verhaal uit het 
40dagen project horen. Johannes 13: 1-15 Heer U gaat toch niet mijn 
voeten wassen? 
 
En ook de zondagen daarna gaan we 
werken naar Pasen toe met iedere 
week weer een ander verhaal. Tot dat 
we op 31 maart met elkaar Pasen 
mogen vieren. 
In de maand februari mogen we Bram 
feliciteren met zijn verjaardag! 
 
 
 
 
 
Van de familiedienst commissie  
Zondag 4 februari wordt er weer een familiedienst georganiseerd met 
als voorganger Loes Breedveld. Het gaat over de rijke dwaas. Vandaar 
dat we het thema van de dienst ‘Rijk-dom’ gegeven hebben. We hopen 
u allen weer te ontmoeten en we kijken uit naar een inspirerende 
dienst met koffie en thee na afloop in De Rank.  
 

 



 
 

 
Van de kerkvoogdij 
Collecten kerkvoogdij. 
26 - 11       kerkvoogdij                       €  83,15 
26 - 11       onderhoudsfonds             €  59,15 
03 - 12       kerkvoogdij (2e + 3e)       €  93,95 
10 - 12       kerkvoogdij (2e + 3e)       €  83,75 
17 - 12       kerkvoogdij                       €  56,30 
24 - 12       kerkvoogdij                       €  94,05 
24 - 12       kerkverwarmingsfonds      €  94,70 
25 - 12       kerkvoogdij                        €  70,60 
25 - 12       kerkverwarmingsfonds      € 135,25 
31 - 12       kerkvoogdij (2e + 3e)        € 135,50 
       2024 
14 - 01       kerkvoogdij                        €  48,00 
14 - 01       onderhoudsfonds              €  57,50 
21 - 01       kerkvoogdij                        €  41,25 
21 - 01       onderhoudsfonds              €  31,25 
Namens de kerkvoogdij allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Gift onderhoudsfonds 
Van een meelevend gemeentelid ontving het onderhoudsfonds  
op 26 november een gift van € 1.500,- 
Namens het onderhoudsfonds hartelijk dank ! 
 
Giften december 
Vanuit de gemeente                     € 400,-- t.b.v. kerkvoogdij 
Van buiten de gemeente            €   20,-- t.b.v. buitenverlichting kerk 
Van buiten de gemeente            €   10,-- t.b.v. buitenverlichting kerk 
Van buiten de gemeente            €   10,-- t.b.v. buitenverlichting kerk 
 
Giften januari 
Van buiten de gemeente            €   50,-- t.b.v. kerkbalans 
Van buiten de gemeente            € 100,-- t.b.v. verwarming 
  



 
 

 
Verwarmingsfonds 
Vorig jaar betaalden we veel geld voor de verwarming in de kerk, 
namelijk € 12.000,--. We hebben de jaarafrekening over 2023 nog niet 
ontvangen, maar hopelijk krijgen we nog geld terug omdat we zuinig 
geweest zijn met stoken. De prijzen voor 2024 zijn gelukkig verlaagd 
en deze noemen wij hier: 
    2024    
Kosten verwarming kerk € 635,--  
Kosten verwarming Rank € 227,--    
    € 862,-- per maand 
 

Een deel van de verwarmingskosten kerk wordt betaald vanuit de 
verhuur van het kerkgebouw voor o.a. de concerten. Het restant moet 
nog door de kerk opgehoest worden, ruim € 4.000,--. Vandaar dat wij 
een beroep op u doen. Deze collecte is hard nodig en wordt door de 
kerkvoogdij warm aanbevolen. 

Uw gift kunt u overmaken op: NL89 RABO 0126 7159 55 ten name van 
Kerkvoogdij Ned.Herv. Gemeente.  

Omschrijving: Verwarmingsfonds.  

Of gebruik deze QR code.  

Namens de kerkvoogdij bij voorbaat grote dank! 

 



 
 

 
Kerkbalans 
Eindstand actie Kerkbalans 2023 : € 14.232,98 
In totaal waren er 59 bijdragers. 
Dit komt uit op € 241 gemiddeld. 
De eindstand is een mooi bedrag, maar toch bijna €2000 minder dan 
vorig jaar. Er waren wat minder bijdragers, gemiddeld is er hetzelfde 
bijgedragen. Wij danken u allen hartelijk voor uw gaven, we begrijpen 
dat uw dagelijkse kosten ook gestegen zijn en er daardoor misschien 
wat minder overblijft voor de kerk. Voor de kerk zijn de kosten ook 
gestegen. We hebben eerder al gecommuniceerd over de enorm 
gestegen prijzen voor de energie om de kerk te verwarmen, waardoor 
we genoodzaakt waren om te besluiten de kerk minimaal te 
verwarmen. Desondanks blijven de kosten hoog. Ook het kerkgebouw 
heeft zijn onderhoud nodig. De kosten voor pastoraal werker en de 
voorgangers voor de zondagse erediensten stijgen ook ieder jaar. 
Ondanks de financiële zorgen blijven we als gemeente samen sterk. We 
kunnen niet zonder onze vrijwilligers en iedereen staat altijd voor 
elkaar klaar, dat is mooi om te zien in onze kleine gemeente. Laten we 
uitkijken naar een hoopvolle toekomst en we mogen er op vertrouwen 
dat de Heer ons op de juiste weg zal leiden. Wij danken u allen hartelijk 
voor uw financiële bijdrage en voor uw werk en inzet binnen onze 
gemeente! 
 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
26-11: Mevr. N. van den Berg- Weeland,  als groet 
3-12:   Mevr. van M. van Beest, als groet 
10-12: Dhr. P. Heil, als groet 
17-12:  Mevr. van Wijk, als groet 
24-12: Dhr. E. Rozendom, als kerstgroet 
31-12: Dhr. P. de Jongh, als groet 
14-1: Mevr. W. Vos, ls beterschapsgroet 
21-1:  Mevr.  G. Polak, als groet 
 



 
 

 
Collectes 

26-nov PKN Pastoraat € 32,05 
3-dec Kerk in Actie Adventscollecte € 48,45 

10-dec Kerk in Actie Adventscollecte € 40,00 
17-dec Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat € 41,60 
24-dec Kerk in Actie Kinderen in de knel € 71,50 
25-dec Kerk in Actie Kinderen in de knel € 55,70 
31-dec Diaconie € 27,50 
14-jan Binnenlands diaconaat € 36,20 
21-jan Stichting de Herberg € 59,40 

 
Bij de collectes 
4 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt 
steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt 
onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in 
Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering. Zo leren zij  bijvoorbeeld om gewassen op een 
bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij 
overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op 
rampen. 
 
11 februari Kerk in Actie - Noodhulp 
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. 
Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of 
religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden 
deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in 
Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere 
tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en 
helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een 
betere plek. 



 
 

 
18 februari Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 
Nederland - Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan 
herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. 
 
Kerk schoonmaak. 
De wens is begin februari het interieur van de kerk te poetsen. 
Het is alweer een aantal maanden geleden. 
Alle kerst spullen zijn opgeruimd en alles staat weer op zijn plaats. 
Dan is de kerk na een schoonmaak beurt weer netjes en fris. 
We hopen dat u ook weer mee doet. 
Want samen is het plezierig werken. 
De planning is maandag 5 FEBRUARI vanaf 8.30 uur. 
WELKOM   
Dini Baggerman en Liesbeth van den Hout. 
 

 
Op zaterdag 3 februari is het volgend concert, te weten: Duo Vibes, 
zijnde vibrafoon/marimba, bespeeld door Peter Elbertse, en piano, 
bespeeld door Yvette Ros. Zij musiceren jazz muziek op een klassieke 
compositie.  Peter Elbertse is al eerder bij ons geweest en nu neemt hij 
een pianiste mee. Het betekent een avond vol stemmige en herkenbare 
melodiëen en muzikale verrassingen.  
In maart is de datum 2 maart, noteert u die vast in uw agenda. Wij 
nodigen u graag uit. De kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie of 
thee aangeboden. Het concert begint om 20.00 uur. Er is een pauze en 
een nazit met een drankje. De prijs per ticket is € 17,50 alles inclusief, 
te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl of verkrijgbaar 
aan de deur. 



 
 

Bijbelleesrooster februari 2024 

 
1 Psalm 18:26-51 2 februari 

Vanouds wordt op 2 februari, de 
veertigste kerstdag, de Opdracht van 
Jezus in de tempel gevierd. Het boek 
Leviticus legt uit waarom. 

2 Leviticus 12:1-8 

3 Marcus 1:21-28 3 - 4 februari 
De lezingen uit het Marcusevangelie 
houden gelijke pas met wat ’s zondags 
in de Kerk wordt gelezen: bezetenen 
worden bevrijd, zieken genezen, het 
koninkrijk van God is nabijgekomen. 

4 Marcus 1:29-38 

5 Psalm 31 5 februari 
Psalm 31 is weer een oude markering 
in de voorbereidingstijd van Pasen: 
nog vijftig dagen. 

6 Leviticus 13:1-11 6 - 11 februari 
Huidige Bijbeluitgaven zijn 
terughoudend met het woord 
‘melaatsheid’ (lepra), want dat is de 
benaming van een specifieke ziekte 
die pas door de soldaten van 
Alexander de Grote naar het westen is 
gebracht. De NBV21 gebruikt daarom 
de aanduiding ‘huidziekte die onrein 
maakt’. De Leviticuslezing en Psalm 
32 bereiden voor op het 
zondagsevangelie Marcus 1:39-45. 

7 Leviticus 13:12-23 
8 Leviticus 13:24-37 
9 Leviticus 13:38-46 
10 Psalm 32 
11 Marcus 1:39-45 

12 Marcus 2:1-12 12 - 13 februari 
De lezingen van Marcus 2 leiden toe 
naar de vastentijd: ‘Bruiloftsgasten 
kunnen toch niet vasten zolang de 
bruidegom bij hen is?’ (vers 19). Dat is 
de reden waarom de veertigdagentijd 
bestaat uit sobere werkdagen, en dat  
 

13 Marcus 2:13-22 



 
 

de zondagen niet meegerekend  
worden. De zondag – vanouds 
Dominica genoemd: ‘Dag van de Heer’ 
– is er niet om te vasten, maar om de 
aanwezigheid van Christus te vieren.  

14 Jeremia 14:1-10 14 - 22 februari 
Vanaf Aswoensdag, dag 1 van de 
Veertig dagen, leest de Kerk dit jaar 
gedeelten uit de profeet Jeremia. In 
Matteüs 16:14 wordt Jezus met deze 
profeet vergeleken. Jeremia en Jezus 
zijn niet alleen in hun woorden maar 
ook in hun handelingen profetisch: zij 
belichamen het levende woord. Psalm 
130 is een boetepsalm, Psalm 116 
zingt van ‘mijn leven ontrukt aan de 
dood’ (vers 8). 

15 Jeremia 14:11-16 
16 Jeremia 14:17-22 
17 Psalm 130 
18 Jeremia 1:4-12 
19 Jeremia 1:13-19 
20 Psalm 116 
21 Jeremia 17:1-18 
22 Jeremia 17:19-27 

23 Psalm 27 23 - 25 februari 
Psalm 27 en 2 Petrus 1 klinken 
vanouds op de tweede zondag in de 
veertigdagentijd als het evangelie van 
Jezus’ verheerlijking op de berg wordt 
gelezen. 

24 2 Petrus 1:1-11 

25 2 Petrus 1:12-21 26 februari - 6 maart 
Het boek van de profeet Jeremia 
neemt in de Bijbel een bijzondere 
plaats in, omdat het zowel van zijn 
profetische woorden en symbolische 
handelingen, als ook van zijn 
persoonlijke belevenissen vertelt. 
Psalm 51 is weer een boetepsalm. 
Psalm 19 wordt gezien als het gebed 
van de messias als hij de tempel 
zuivert. Het klinkt doorgaans bij de 
tempelreiniging in het evangelie, nu 
bij de tempelprediking van Jeremia. 
Psalm 102 is verwant aan de 
Klaagliederen van Jeremia. 

26 Jeremia 18:1-12 
27 Jeremia 18:13-23 
28 Psalm 51 
29 Jeremia 19:1-9 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 
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