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Maart 2024 
 
Kopij kerkblad voor april  uiterlijk  

28 maart inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
3 maart  Marianne de Bruin 
   Gezamenlijke dienst in Drimmelen 
 
10 maart  Dhr. A. den Besten, Sliedrecht 
 
17 maart  Dhr. B. Keijzer, Breda 
   Viering Biddag voor Gewas en Arbeid 
 
24 maart  Ds. W. Aanen, Dordrecht 
   Palmzondag 
 
29 maart  Mw. G. Aanen-de Vries, Ottoland 
19.00 uur  Goede Vrijdag 
   Viering Heilig Avondmaal 
   Gezamenlijke dienst met Made en Drimmelen 
 
31 maart  Mw. G. Aanen-de Vries, Ottoland 
   Eerste Paasdag 
 
7 april   Dhr. A. den Besten, Sliedrecht 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
 
 



 
 

 
Collecterooster 
 
10 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Zending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
17 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Zending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 
24 maart 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
29 maart 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
31 maart 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
7 april  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bloemendienst 

10 maart B. Baggerman 

17 maart M. van Beest 

24 maart G. v.d. Berg 

31 maart F. Bijl 

7 april  A. van Dijk 

 

 

Belangrijke data 
2 maart Snaren op Swaluw 

11 maart  Jongeren gespreksgroep 

12 maart Lijstertjesmiddag 

12 maart Bijbelkring 

15 maart Kinderclub 

16 maart Paasconcert Zevenbergen 

31 maart Paasontbijt Zondagsschool 

6 april  Snaren op Swaluw 

 

 

 

 



 
 

 

Uit het woord 
Mens op weg naar God (Psalm 84) 
Een lied van verlangen! 
Psalm 84 is een lied van iemand die heel sterk verlangt naar God. In het 
oude Israël was er een plek waar je God kon ontmoeten: de tempel. 
Elke Israëliet uit die tijd wist da God niet te vangen is in een gebouw. 
Toch was de tempel voor hen een plek waar ze God konden ontmoeten. 
God had immers beloofd dat Hij te midden van zijn volk zou wonen. 
(Exodus 25:8). Israël moest een heiligdom maken als woonplaats voor 
de Eeuwige. In dat heiligdom moest altijd een lamp blijven branden, 
een Or Tamid, een altijddurend licht als teken van Gods aanwezigheid.  
 
Het verlangen naar God zit diep bij de dichter. Dat proef je uit de 
woorden in vers 3: ‘Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.’ 
Alles in de dichter hunkert naar een ontmoeting. De psalm is 
vermoedelijk geschreven in een tijd dat de dichter niet in de 
gelegenheid was om naar de tempel te gaan. Sommige uitleggers 
denken dat de psalm geschreven is in een tijd waarin de tempel er niet 
meer was en het volk er niet meer heen kon. De psalm zou dan gaan 
over de herinnering aan de tijd van vroeger. Maar dat is niet helemaal 
zeker. Het kan ook zijn dat er andere belemmeringen waren: ziekte, 
werk, onveilige situaties, zorgen in het gezin. 
 
Het valt op dat de dichter verlangt naar de lévende God. Hij of zij wil 
tekenen zien dat God actief is; hij verlangt ernaar een woord van God te 
horen, een antwoord op een gebed. Dat God zich niet onbetuigd laat. 
We leven in een cultuur waarin God steeds meer aan de zijlijn van ons 
leven is komen staan. Het kost ons soms moeite om iets van God te 
ervaren. Hoe zit het met ons verlangen? Is er iets van die hunkering 
naar de levende God? En: waar zullen we Hem dan vinden De kring van 
de gemeente is een plek waar God zich laat zien. Soms komt Hij ons ook 
onderweg tegemoet, als de Levende, zoals bij de Emmaüsgangers  
(Lucas 24) 
 
Op welke plek(ken) vind jij God? 
Gerrit Vreugdenhil (uit 40 dagen met God, uitgave van het NBG) 

  

  



 
 

 
Van de kerkenraad 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in maart van onze oudere 
gemeenteleden. 
 
12 maart  Mw. W.P. Vos-v.d. Steenoven uit Hooge Zwaluwe 
15 maart  Mw. G.E. Polak-van den Hout uit Lage Zwaluwe 
26 maart  Dhr. A.A. Douw  uit Hooge Zwaluwe 
28 maart  Mw. K. Valkhof-Middelburg uit Hooge Zwaluwe 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 22 maart zijn Bert en Janny Hop – van Gils 50 jaar getrouwd. We 
feliciteren hen met dit mooie jubileum en wensen hen Gods zegen over 
de tijd die ze samen met hun gezin mogen hebben. 
 
Zieken 
We leven mee met onze (langdurig) zieken die door hun ziekte steeds 
meer gebonden zijn aan huis.  
Niet altijd worden er namen genoemd en ook niet alles is bij ons 
bekend. We mogen ons getroost weten met het geloof dat onze zorgen 
en ziekten wel bekend zijn bij God. En dat Hij het is die ons draagt. 
 
Jongerengespreksgroep 
In februari spraken we met elkaar over wie Jezus is, welke titels geven 
de mensen aan Hem en welke titels en namen reikt de Bijbel ons aan. 
Op maandag 11 maart gaan we weer verder met ons gesprek over de 
Apostolische geloofsbelijdenis. Alle jongeren vanaf 18 jaar zijn om 
19.30 uur van harte welkom in de Rank. 
 
Bijbelkring 
Ook in maart is er weer een bijbelkringavond  en wel op dinsdag 12 
maart. We lezen weer verder in het Marcus evangelie. Dit keer staan de 
hoofdstukken 11 en 12 op het programma. Iedereen is van harte 
welkom om 20.00 uur in de Rank. 



 
 

 
Persoonlijk 
De laatste week van de maand maart is ook de laatste week van de 40-
dagentijd. Deze week wordt de Stille Week of Lijdensweek genoemd. 
(In de Rooms Katholieke kerk heet het de Goede Week) Deze week 
staat de christelijke kerk stil bij de laatste dagen van Jezus, de dagen tot 
Pasen. Het begint met Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem 
en eindigt op zaterdag,  de dag dat Jezus in het graf ligt. 
Het is een week waarin ik ’s avonds geen afspraken en vergaderingen 
plan. Wat dat betreft al een andere week dan anders. Maar het zijn juist 
de bijeenkomsten en kerkdiensten die deze week een extra dimensie 
geven. In mijn eigen dorp zijn er drie dagen vespers en vanaf Witte 
Donderdag mag ik voorgaan in de kerkdiensten. In Made en Drimmelen 
vieren we het Heilig Avondmaal, op de avond dat Jezus dit instelde 
toen hij het Pascha vierde met zijn leerlingen. In Hooge Zwaluwe mag 
ik op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal vieren. De dag dat Jezus stief, 
gedenken we zijn dood bij het delen van brood en wijn. Op twee 
verschillende avonden het avondmaal mogen vieren, maakt de Stille 
Week tot een gezegende week.  
Op Stille Zaterdag ga ik thuis naar de Paaswake. Een bijeenkomst 
waarin we stil staan bij Jezus in het graf, maar waarin we stil staan bij 
onze doop en onze geloofsbelijdenis hernieuwen. In de vroege kerk 
werden in de Paasnacht de nieuwe gelovigen gedoopt, zo staan we stil 
bij onze eigen doop. 
En dan is het Pasen. U denkt misschien, niet echt een stille Week en wel 
erg veel kerk. Dat is zo, maar het stille zit hem vooral in het stilgezet 
worden voor dat wat Jezus gedaan heeft voor ons, voor mij. Hij ging de 
weg van dienen, lijden en sterven, zodat wij kunnen leven. En door 
daar een week lang stil bij te staan is Pasen een nog groter feest. De 
dood heeft niet het laatste woord. Jezus is de Opgestane Heer en dat 
mogen we dan van harte en uitbundig vieren. 
Wil je meer weten over de Stille Week, dan nodig ik je uit voor een 
avond van de cursus Vieren, op woensdag 6 maart in het Witte Kerkje 
in Terheijden. Deze avond staat in het teken van de Stille Week en 
wordt geleid door ds. Marijn Gilhuis en door mij.  
 
Een hartelijke groet, 
Griselda Aanen 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
Het groepje van de Lijstertjes blijft nog klein met 4 kinderen, maar 
sommige kinderen vinden die rust fijn en er is volop aandacht voor ze. 
Vorige keer vertelden we dat Jezus zoek was. Hij was niet met Jozef en 
Maria mee teruggelopen naar huis maar in de tempel in Jeruzalem 
gebleven om te horen over Zijn Vader. Op de vraag aan de kinderen of 
hun moeder ze ook wel eens kwijt was geweest, was het antwoord 
“nee, nog nooit”. Óf het zijn allemaal hele lieve en gehoorzame 
kinderen óf ze hebben een moeder die heel goed oplet. Ik weet het niet 
maar bij ons gebeurde het wel eens dat er eentje zoek was.  
Het volgende verhaal dat we over Jezus gaan vertellen is de doop. We 
maken weer een sprongetje in de leeftijd: hij is dan ongeveer 30 jaar 
oud. Zo hebben we een kleine reeks van gebeurtenissen in het leven 
van Jezus besproken. En dan gaan we richting Pasen. Na heel 
verdrietige dagen komt de zondag waarop Jezus mag opstaan en de 
dood overwint. Dan is het pas feest! 
Kom luisteren en gezellig meedoen. 
Datum  : Dinsdag 12 maart 
Plaats  : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 
Je kunt direct uit school meerijden met de auto, wel even opgeven bij 
Sita Otte (tel. 0168-482671). Of mail naar lijstertjes.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7) 
Wij hoeven ons niet overal zorgen om te maken, maar mogen erop 
vertrouwen dat God voor ons zorgt. Want kijk eens om ons heen, naar 
de vogels in de lucht. Naar de bloemen die al weer bloeien. God zorgt 
voor al wat leeft. En kijk eens in de spiegel, want wij zijn meer waard 
dan vogels en bloemen. God houdt ons in Zijn Vaderhand. 
Wij hebben er een mooi lied over gezongen. En daarna ieder voor zich 
een schilderijtje gemaakt. 
Volgende keer vertellen we over vrienden van Jezus ? 
Wanneer:  vrijdag 15 maart 
Tijd:  18.30 tot 19.45 uur in de Rank. 
Leiding:  Sita Otte, Liesbeth van den Hout, Diana van den Heuvel. 
e- mail:  kinderclub.pkn.hz@gmail.com 



 
 

 
Van de Zondagsschool 
De komende weken gaan we samen met Petrus op weg naar Pasen.  
Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van 
Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met 
Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met 
vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij 
zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen 
 
Zondag 3 maart Ik zal u nooit in de steek laten Mattheus 26:26 – 26:35 
Zondag 10 maart Petrus, je slaapt Marcus 14:32 – 14:41 
Zondag 17 maart Petrus, doe je zwaard weg Mattheus 26:46 – 26:56 
Zondag 24 maart Ik ken die man niet. Mattheus 26:57 – 26:75 
Zondag 31 maart Petrus ziet dat het graf leeg is. Johannes 20:1 – 20:10 
 
Zondag 31 maart is het Pasen, we organiseren dan ook traditiegetrouw 
het paasontbijt. 
U bent van harte welkom. In een van de komende weken zal er een 
inschrijfformulier achter in de kerk komen te liggen waarop u kan 
noteren als u met ons mee wilt ontbijten. 
In de zondagsbrief zullen wij u hiervan op de hoogte houden. 
 
Op zondag 31 maart bent u vanaf 8.45 uur welkom in de Rank. Wij 
willen uiterlijk om 9.00 uur beginnen met ontbijten.  
 
Van de kerkvoogdij 
Collecten kerkvoogdij. 
28–01 Kerkvoogdij                   € 35,50 
28-01 Onderhoudsfonds         € 23,50 
 4-02   Kerkvoogdij                   € 49,45 
 4-02   Jeugdwerk                     € 82,05 
11-02  Kerkvoogdij                   € 47,45 
11-02   Onderhoudsfonds          € 46,00 
18-02  Kerkvoogdij (2e = 3e)   € 60,50 
Namens de kerkvoogdij allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 



 
 

Eindejaarscollecte  : € 755,00 voor verlichting van de  
kerk in de decembermaand 

Gift voor orgel : €   50,00 
Gift voor orgel : €   10,00 
Gift voor kerkblad : €   40,00 
Gift van buiten de gemeente : €   20,00 
St. Martinuscollecte (2023) : €   18,90 
St. Martinuscollecte (2023) : €   30,20 
 
Jaarrekening 2023 Kerkvoogdij 
Het financieel overzicht voor de kerkvoogdij is opgemaakt. In het 
overzicht ziet u de resultaten. 
Inkomsten 
Bij de inkomsten zien we vooral een toename bij verhuur van het 
kerkgebouw en opbrengst weiland. Dat is een goed teken en zijn we 
blij mee. De Kerkbalans heeft € 2.000,- minder opgebracht dan in 2022. 
Daarentegen zijn er wel meer collecte-inkomsten. Ook zijn er goede 
opbrengsten van de collecte rondgangen voor de verwarming en met 
Pasen. Er is vorig jaar gespaard voor een nieuwe kachel in De Rank en 
dat is gelukt. De kosten zijn als volgt vergoed door:  
Kachel nieuwprijs € 2.280,- 
Gift €    250,- Af 
Gift €    100,- Af 
Stg.Heldens de Laat Erfgoed € 1.000,- Af 
Paaascollecte €    930,- Af 
 €        0,- 
Dank u wel voor alle gaven die u hebt gedaan!  
Uitgaven 
Een hele grote uitgavenpost was de verwarming in de kerk. Gelukkig 
hebben we inmiddels met de jaarafrekening restitutie ontvangen van € 
3.113,-. Ook De Rank mocht restitutie ontvangen van € 2.448,89. Deze 
bedragen zijn geboekt in boekjaar 2024. Daarnaast is het salaris van 
onze kerkelijk werker een grote kostenpost en wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
Resultaat 
Een negatief resultaat. Oordeelt u zelf. 
Onderhoudfonds 
Er zijn geen werkzaamheden verricht. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
Paascollecte 2024 
Graag willen we de Paascollecte besteden aan het isoleren en 
vervangen van het dak van De Rank. Het dak is aan vervanging toe en 
deze kans willen we gelijk pakken om het dak te isoleren. De nieuw 
geplaatste kachel vorig jaar bespaart al op de stookkosten maar dit 
kunnen we nog verder verminderen door verdere isolatiemaatregelen 
te treffen. Met uw bijdrage kunnen we De Rank verder opknappen en 
aangenaam maken.  
U kunt uw gave overmaken op onderstaand rekeningnummer:  
 
Kerkvoogdij Ned.Herv. Gemeente     NL89 RABO 0126 7159 
55 
 
Omschrijving: Paascollecte 
Namens kerkenraad bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
28 januari:  Mevr. W. Kanters 
                   Als beterschapsgroet 
4 februari:  Sarina van Dijk  
                  Als felicitatie met nieuwe huis 
11 februari:  Kees van den Hout 
                     Bij afscheid als ouderling 
                     Jaap Juursema 
                     Als felicitatie bij benoeming tot ouderling 
                     Anda van Dijk 
                     Bij herbevestiging tot diaken 
18 februari:  Dhr. H. de Rooyen 
                    Als beterschapsgroet 
 

 



 
 

 
Collectes 

28-jan PKN JOP € 23,75 
28-jan Tafelcollecte zending € 28,35 

4-feb Kerk in Actie Werelddiaconaat € 40,25 
11-feb Kerk in Actie Noodhulp € 42,50 
18-feb Kerk in Actie Binnenlands diaconaat € 28,25 

 
Bij de collectes 
10 maart Kerk in Actie - Zending 
Indonesie - Sterke vrouwen in de kerk 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol 
in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en 
pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in 
het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale 
of maatschappelijke training volgen, maar ook een 
alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voor over gezonde voeding. 
 
17 maart Kerk in Actie - Zending 
Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen 
In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten 
laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen 
door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de 
leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen 
nadenken over de thema’s uit de stripboeken, zoals gezondheid, 
voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen en waarden 
en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere 
onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die 
nadenkt”, menen de oprichters. 
 



 
 

 
31 maart Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Colombia - Kansarme jongeren opleiden voor horeca 
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, 
kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 
maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo 
kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, 
restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, 
ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een 
mentor uit de horecasector. 
 
 
 

 
Op zaterdag 2 maart is er een concert op uitzonderlijk hoog niveau, te 
weten: Mikhail Zemtsov op altviool en Hanna Shybayeva op piano. Zij 
zijn wereldwijd hoog geprezen, spelen muziek van Brahms en andere 
grootheden. Het is een groot voorrecht om hun in onze kerk te 
ontvangen, Thorwald is er dan ook zeer verheugd over. De curriculum 
vitae van beide personen is enorm uitgebreid. Deze kunt u op de 
website van Snaren op Swaluw inzien.   
 
De volgende datum is 6 april, noteert u ook die in uw agenda. Wij 
nodigen u heel graag uit. De kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie 
of thee aangeboden. Het concert begint om 20.00 uur. Er is een pauze 
en een nazit met een drankje. De prijs per ticket is € 17,50 alles 
inclusief, te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl of 
verkrijgbaar aan de deur. 
 
 



 
 

 
Paasconcert Hervormde kerk Zevenbergen 
Op 16 maart treedt de bekende gospelzangeres Pearl Jozefzoon op in 
de Hervormde kerk (Sint Catharina kerk) te Zevenbergen. 
Samen met haar eigen gospelkoor Total Praise, bekend van TV-
optredens in Zing! en Nederland Zingt, verzorgt Pearl een geweldige 
gospel- en samenzangavond. Begeleid door professionele muzikanten 
klinken bekende worshipliederen, swingende black gospel en is er 
volop samenzang. 
Meer informatie en tickets op: 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/total-praise-pearl-
zevenbergen/ 
 
 

 
 



 
 

Bijbelleesrooster maart 2024 
 
1 Jeremia 19:10-15 26 februari - 6 maart 

Het boek van de profeet Jeremia neemt in 
de Bijbel een bijzondere plaats in, omdat 
het zowel van zijn profetische woorden en 
symbolische handelingen, als ook van zijn 
persoonlijke belevenissen vertelt. Psalm 
51 is weer een boetepsalm. Psalm 19 
wordt gezien als het gebed van de messias 
als hij de tempel zuivert. Het klinkt 
doorgaans bij de tempelreiniging in het 
evangelie, nu bij de tempelprediking van 
Jeremia. Psalm 102 is verwant aan de 
Klaagliederen van Jeremia. 

2 Psalm 19 
3 Jeremia 26:1-9 
4 Jeremia 26:10-19 
5 Psalm 102:1-15 
6 Psalm 102:16-29 

7 2 Petrus 2:1-10a 7 - 8 maart 
We lezen verder in de tweede Petrusbrief. 
Nu het tweede hoofdstuk, dat het water 
van de vloed en de ark van Noach ter 
sprake brengt. Het bereidt ons voor op de 
doop en doopgedachtenis in de paasnacht. 

8 2 Petrus 2:10b-22 

9 Psalm 122 10 - 16 maart 
Psalm 122 is de psalm van Kleinpasen, 
midden in de veertigdagentijd. De profeet 
Jeremia  
roept zijn volk midden in de ballingschap 
op om zich niet afzijdig te houden van 
Babel, de stad waarheen ze verdreven zijn, 
maar om er huizen te bouwen, tuinen aan 
te leggen, kinderen te krijgen en zich in te 
zetten voor haar bloei. Jesaja 6 is het 
klassieke ‘evangelie’ van Kleinpasen. 

10 Jeremia 29:1-14 
11 Jeremia 29:15-32 
12 Johannes 6:1-15 
13 Johannes 6:16-29 
14 Johannes 6:30-40 
15 Johannes 6:41-59 
16 Johannes 6:60-71 

17 Jeremia 31:27-40 17 - 21 maart 
Jeremia 31 is wereldwijd toch al de lezing 
van vandaag. Nu dient de perikoop 
bovendien als toeleiding naar Jeremia 32, 
het hoofdstuk dat deze zondag op het  

18 Jeremia 32:1-15 
19 Jeremia 32:16-25 
20 Jeremia 32:26-35 
21 Jeremia 32:36-44 



 
 

 
Nederlandse oecumenisch leesrooster 
staat: ‘Want Ik zal hun lot ten goede keren 
– spreekt de Heer’ (vers 44). 

22 Psalm 118:1-16 22 - 24 maart 
Het evangelie van Palmzondag zingt: 
‘Hosanna’, dat is een citaat van Psalm 
118:25-26. 

23 Psalm 118:17-29 
24 Marcus 11:1-11 

25 Psalm 2 25 maart 
Het is negen maanden voor Kerstmis. 
Daarmee vallen dit jaar twee belangrijke 
momenten in één week samen: dat Gods 
Zoon wordt verwekt (Psalm 2) en dat Hij 
wordt opgewekt (Pasen). Luther wist het 
feest van Maria Boodschap naar waarde te 
schatten, zodat hij het voor de Reformatie 
heeft behouden.    

26 Psalm 40 26 - 29 maart 
Alle psalmen gelden traditiegetrouw als de 
gebeden van de messias. Dat geldt in het 
bijzonder voor Psalm 40, die Jezus in de 
mond wordt gelegd in Hebreeën 10:5-10. 
In het vervolg van de Goede Week lezen 
wij het lijdensverhaal volgens Marcus. 
 

27 Marcus 14:1-11 
28 Marcus 14:12-31 
29 Marcus 14:32–

15:47 

30 Jeremia 33:1-11 30 maart - 3 april 
Jeremia 33 is dit jaar aangewezen als 
lezing in de paasnacht. Het hoofdstuk 
brengt God lof en dank om het herstel van 
Jeruzalem en de heerschappij van de zoon 
van David. Op de eerste twee paasdagen 
lezen we van Christus’ opstanding, zowel 
het oorspronkelijke slot van het 
Marcusevangelie als een later toegevoegde 
afsluiting. 

31 Marcus 16:1-8 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 
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