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November 2023

Kopij kerkblad voor december en januari

Uiterlijk 23 november inleveren.

Kerkdiensten

Aanvang alle diensten 10 uur
(tenzij anders aangegeven)

5 november Ds. W. Aanen
Dordrecht
Viering Dankdag (1 november)
Na afloop koffie drinken in de Rank

12 november Ds. W. van Herwijnen
Zwijndrecht

19 november Ds. Meyer
Puttershoek

26 november Mw. G. Aanen-de Vries
Ottoland

Laatste zondag kerkelijk jaar

3 december Ds. v.d. Linden
Waalwijk
Gezamenlijke dienst in Hooge Zwaluwe
Na afloop koffie drinken in de Rank

10 december Mw. G. Aanen-de Vries
Ottoland



Collecterooster

5 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

12 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

19 november
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

26 hovember
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

3 december
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

10 december
1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Kerk in Actie Najaarszending
Kerkvoogdij
Onderhoudsfonds

Kerk in Actie Werelddiaconaat
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

Diaconie
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

PKN Pastoraat
Kerkvoogdij
Onderhoudsfonds

Kerk in Actie Adventscollecte
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

Kerk in Actie Adventscollecte
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij



Bloemendienst
12 november P. Geluk
19 november K. Geluk

26 november
3 december

10 december

R. Helmink
J. Hop
L. v.d. Hout

Belangrijke data

4 november

4 november

10 november
14 november
20 november
21 november
26 november

17 december

Trouwdag Jasper en Elseline
Snaren op Swaluw
Kinderclub

Lijstertjes middag

Jongeren gespreksgroep
Bijbelkring

Laatste zondag kerkelijk jaar

Kinder Kerstfeest




Uit het woord

Een nieuwe tijd

Jesaja 43:19

Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,

maak rivieren in de wildernis.

Overal bij ons in huis staan nog niet in gebruik genomen
meubelstukken. Je struikelt over een lege kinderstoel, een opgevouwen
box in een hoekje, een ongebruikte kinderwagen in de gang. Naast mijn
bed staat een wieg, opgemaakt en wel. De babykamer is gevuld met
ledikant en commode, kleertjes, doeken, postertjes en eerste
schoentjes en alles wat een klein kindje maar nodig heeft en wensen
wil. Ze wijzen op een nog niet aangebroken werkelijkheid: de komst
van onze dochter. Alle dingen staan gereed. Nu de geboorte nog.

Het is vreemd, om zo door het huis te lopen. Je vertrouwde plek, gevuld
met spullen die een nog onbekende bestemming hebben. Het is
onwerkelijk, dat al die meubels straks in gebruik zullen zijn. Dat onze
ongeboren dochter zich leert omrollen in die box, dat ze haar eerste
stappen zet in die schoentjes. Ons leven, nu nog ‘gewoon’ met z'n
tweeén, gaat drastisch veranderen als gezinslid drie zich aandient. En
hoewel alles er klaar voor is, weet niemand hoe zal gaan en hoe die
werkelijkheid er echt uit gaat zien.

De laatste dagen denk ik bij het zien van al die stille getuigen om me
heen regelmatig aan de komst van het koninkrijk van God. Ook dat
voelt onwerkelijk: we hebben er mooie dromen over, we zien uit naar
een nieuwe werkelijkheid, en toch weet niemand hoe het echt gaat zijn.
Intussen bereiden we ons erop voor en richten we ons leven zo in dat
we klaar zijn voor de komst van Jezus. Overal om ons heen zijn stille,
verwachtingsvolle getuigen te vinden van de nieuwe werkelijkheid die
God schept. Mensen, die op een genadige manier een nieuwe
levensbestemming vinden. Als je het eenmaal leert zien, struikel je er
haast over. Verhalen van ommekeer, herstel, vernieuwing.



Te midden van al het oude, versleten, kapotte en gebrokene zijn het
onmiskenbare getuigen van een nieuwe tijd.

Het is vreemd, om op zo’n manier in het leven te staan. Soms vraag je je
af: ben ik nou gek? Is het wel echt? De ene dag lijkt het nog eeuwen te
duren, en op een ander moment lijkt het al bijna zo ver te zijn. Je weet
niet waar je je op voorbereid, en toch kijk je uit naar het moment dat
het zover is. Het lijkt wel een zwangerschap. Een nieuwe tijd: het gaat
gebeuren. Ik heb er zin in.

Terwijl ik de babywasjes ophang en het ledikantje opmaak, komt
ineens dat liedje van Elly en Rikkert in me op.

Ik zit op het puntje van mijn stoel, het is zo spannend
En ik ga op m’n tenen staan, ik ben verlangend

Naar die ene grote dag, dat ik Hem ontmoeten mag
0 o0 0 het is zo spannend

Een hele nieuwe hemel

Een hele nieuwe tijd

Een hele nieuwe aarde

Vol gerechtigheid

Nienke Meinster - predikant Pijnacker
(first love IZB)

Van de kerkenraad

Omzien naar elkaar

Verjaardagen gemeenteleden75+

Hieronder vindt u de verjaardagen in november van onze oudere
gemeenteleden.

6 november Mw. A.M. den Rooijen uit Hooge Zwaluwe

23 november Mw. A. Alexandru - Gaspar uit Made

25 november Mw. W.A. Kanters-Burgers uit Hooge Zwaluwe

28 november Dhr. A. de Rooy uit Klundert

We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe
levensjaar.



Huwelijk

Op zaterdag 4 november zeggen Jasper Otte en Elseline Smith ja tegen
elkaar. We feliciteren hen met deze mooie stap in hun leven. En
wensen hen Gods zegen toe over hun huwelijk. We heten Elseline van
harte welkom in Hooge Zwaluwe en in onze gemeente.

Afscheid organist Gerrit Vos

Zondag 28 oktober hebben we als gemeente afscheid genomen van
onze organist Gerrit Vos. Na 70 jaar de gemeente te begeleiden op het
orgel is hij dan nu gestopt. Al die jaren heeft Gerrit er voor gezorgd dat
de lofzang mocht klinken. Een mooie en dienstbare taak is dat. Als
gemeente zijn we hem dankbaar dat hij zijn muzikale gave zolang heeft
ingezet. Gerrit, bedankt voor alles wat je als organist voor de gemeente
mocht betekenen.

Verhuisd

Begin november is mw. van den Berg verhuisd naar een appartement
in de Prinsenpolderflat in Made. Dat is een hele verandering voor haar.
We wensen haar Gods zegen in haar nieuwe woning, dat dit huis ook
haar thuis mag zijn. Het adres is: Prinsenpolderflat 5, 4921 KZ Made

Bijbelkring

Afgelopen keer zijn we verder gaan lezen in het evangelie van Marcus.
De eerste twee hoofdstukken stonden centraal. In het gesprek richtten
we ons vooral op het begin van Hoofdstuk 2. Het verhaal over de vier
vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus brengen.

De volgende keer bespreken we hoofdstuk 3 en 4. Het is fijn als deze
twee hoofdstukken thuis al gelezen zijn. De volgende avond is dinsdag
21 november. Je bent van harte welkom om 20.00 uur in de Rank.

Jongerengespreksgroep
Ook de jongerengespreksgroep komt in november weer samen. En wel
op 20 november. Je bent van harte welkom om 19.30 uur in de Rank.



Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze
dienst is altijd een bijzondere dienst. We noemen de namen van onze
overleden gemeenteleden en gedenken hen en in stilte denken we aan
geliefden die ons dit jaar (of al langer geleden) zijn ontvallen.

Deze zondag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd of zondag
van de voleinding. Door het noemen van namen van overledenen,
worden we bepaald bij onze sterfelijkheid, bij de eindigheid van ons
leven. Daar tegenover staat de eeuwigheid van onze God. De dood heeft
niet het laatste woord. Wij mogen verder leven bij God. Het leven keert
terug tot God. God die de Alpha en de Omega is, het begin en het einde.
God die er is, die er was en er altijd zal zijn.

Persoonlijk

De herfst is nu dan toch echt begonnen. In deze periode van het jaar
word je altijd wat melancholisch. De bladeren aan de bomen
verkleuren (trouwens wel in prachtige kleuren) en vallen af, de
bloemen verdorren, buiten is het allemaal wat grauwer. En dan zijn we
in de kerk rondom deze tijd van het jaar ook bezig met verdriet, rouw
en afscheid. Dat kan je hopeloos maken, je kan in een treurige spiraal
komen. De omstandigheden in de wereld doen daar ook geen goed aan.
Maar dan mogen we juist in de kerk woorden van hoop horen. Hoop,
gebaseerd op beloften van God. God die ons een toekomst vol van hoop
heeft belooft. Van die hoop mogen we steeds weer horen in de kerk.
Het is die hoop die we met elkaar levend houden. Tegen alle
verwachtingen in is er hoop, omdat God heeft beloofd dat Hij met ons is
alle dagen van ons leven, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Een prachtig lied over hoop is het lied ‘ Een toekomst vol van hoop’ van
Sela.




In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen



Van de Lijstertjes

Daar we in september over Jezus spraken die levend water geeft,
deden we in oktober het verhaal dat Jezus ook zorgt voor brood: de
wonderbare spijziging. Jezus verdeelde vijf broden en twee vissen over
meer dan vijfduizend mensen en na afloop was er zelfs nog over. Jezus
zorgt dus voor de mensen, ook voor u en voor mij. We hoeven ons niet
ongerust te maken dat we iets tekort komen, want Jezus geeft dat wat
we nodig hebben. We maakten van een spons een boterham met
kaas/ham/hagelslag.

De volgende keer hebben we weer een verhaal over Jezus, we moeten
naar Hem luisteren maar hoe doen we dat het beste? We zien graag de
kinderen = weer komen, geef je op en mail naar

lijstertjes.pkn.hz@gmail.com. Je bent van harte welkom!

Datum : Dinsdag 14 november

Alle kinderen :van groep 1t/m 3

Plaats : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A
Tijd :14.30 - 16.00 uur

Van de kinderclub (groep 4 t/m 7)

We vertellen verder over het leven van Mozes.

God leidt zijn volk uit Egypte

Mozes gaat als Gods dienstknecht het volk Israél voor.
We luisteren hoe het verder gaat met het volk Israél

Daarna maken we weer een mooi cadeau van een schoenendoos.
Breng jij ook een speeltje mee, wat
schoolspulletjes en een mooie tekening of
een foto van jezelf.

De volgende kinderclub is vrijdag 10
november van 18.30 tot 19.45 uur in de
Rank.

Leiding: Sita Otte, Liesbeth van den Hout
en Diana van den Heuvel.

e-mail kinderclub.pkn.hz@gmail.com
Welkom.




Van de Zondagsschool

De laatste tijd zijn er een aantal nieuwe kinderen bij de zondagsschoo],
waar we ontzettend blij en dankbaar voor zijn! Dit zijn kinderen die
nog nooit in de kerk zijn geweest. Door deze kinderen kom je er weer
achter hoeveel dingen ‘normaal’ voor jezelf zijn, maar niet logisch voor
een ander. Gelukkig zijn deze kinderen niet bang en vragen ze alles wat
ze denken. Je begint met uitleggen dat ze stil moeten zijn in de kerk
(net als op school), maar als snel kom je erachter dat dat niet gaat.
Want hoe werkt een liedboek? Hoe weet je wat je moet zingen? Daar
zijn die mooie borden voor, maar wat betekenen dan de P, G en E?
Welk lied vind je dan waar? Dat vergt wat uitleg én hulp. Ook daarna in
de Rank, we beginnen met bidden. Hiervoor doen we de handen samen
en de ogen dicht, voor ons heel logisch, maar voor deze kinderen niet.
En dan het bijbelverhaal: wat is de bijbel eigenlijk? Vragen waar je op
dat moment niet op voorbereid bent en voor jezelf zo logisch zijn, dat
je even moet nadenken hoe je het gaat uitleggen. Gelukkig mogen we
erop vertrouwen dat God ons de juiste woorden geeft.

Het is een zegen dat we dit aan deze kinderen mogen uitleggen en over
God mogen vertellen. Niet alleen voor deze nieuwe kinderen, maar ook
voor de kinderen die al meer bekend zijn met de kerk en de bijbel.
Laten we als gemeente biddend om deze kinderen heen staan, dat ze
niet alleen het praktische mogen leren, maar juist ook mogen leren wie
God voor heniis.

De komende tijd gaan we de kinderen vertellen over de volgende
verhalen:

Zondag 5 november: God houdt van ons

Zondag 12 november: Hemel en aarde, zing voor God

Zondag 19 november: Meester en slaaf

Zondag 26 november: Wees blij!

Zondag 3 december: De geboorte van Johannes aangekondigd (1e
advent)

Schrijf ook alvast in uw agenda: zondag 17 december is het
kinderkerstfeest! We hopen er dan weer een mooie dienst met en voor
de kinderen van te maken.



Actie schoenendoos

Ook dit jaar doen wij als zondagsschool weer mee aan de
Schoenendoosactie. In deze spannende tijd zijn Kkinderen in
noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij mee aan
de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar
cadeau. Tijdens de Schoenendoosactie versieren de Kkinderen en
volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf
gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen,
speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar
kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van
bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.
Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op
schoenendoosactie.nl. De folders liggen achter in de kerk!

De uiterste inleverdatum voor de schoendoos is 6 november in de kerk
en 10 november in de Rank, zodat wij de dozen daarna naar het
verzamelpunt kunnen brengen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

VUL EEN _,
SCHOENENDOOS,

GEEF EEN SCHAT

Van de familiedienst commissie

Zondag 22 oktober mochten we weer een familiedienst meemaken
waarbij Dhr. De Jongh onze voorganger was. Het thema van de dienst
was: ‘Ik mag ook helemaal niks, maar is dat ook zo?’ De dienst ging
over de wetten en regels die er voor ons zijn. Dan kan het soms lijken
alsof we helemaal niks mogen, want er is zoveel verboden. Het lijken
veel wetten, maar eigenlijk als we kijken naar veel wetten zijn deze
eigenlijk heel vanzelfsprekend. Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om de
wetten af te schaffen maar om deze in vervulling te brengen’. De
volgende familiedienst duurt nog even. Deze staat gepland voor D.V. 4
februari 2024, hopelijk tot dan!



Van de kerkvoogdij

Collecten kerkvoogdij.

24-09  kerkvoogdij (2e+3e) € 252,85
08-10 kerkvoogdij (2e+3e) € 78,00
15-10  kerkvoogdij € 16,25
15-10  kerkverwarmingsfonds € 20,20
22-10  kerkvoogdij € 63,00

Namens de kerkvoogdij hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ontvangen giften

€ 50,- tb.v. orgelfonds

Stand Kerkbalans €11.169,50 per 23-10-2023

Aantal gevers 54

De stand blijft achter ten opzichte van andere jaren. Wie nog geen
vrijwillige bijdrage heeft gedaan, heeft nog twee maanden de tijd om
dit in orde te maken. En dan hopen we dat de stand nog flink oploopt.
Mogen we op u rekenen?

Dankdag voor gewas en arbeid

In Nederland wordt dankdag gerelateerd aan gewas en arbeid. Maar
we kunnen dit ook breder trekken en dankbaar zijn voor alles in ons
leven. Waar ben jij dankbaar voor? Het heeft ook wat overeenkomsten
met Thanksgiving in Amerika. Een dag waar men samen komt met
familie, die ze vaak maar sporadisch met feestdagen zien, om lekker te
eten maar vooral om naar elkaar te uiten waar ze dankbaar voor zijn.
Eigenlijk zouden we niet maar 1 dag per jaar dankdag moeten houden,
maar mogen we iedere dag stilstaan bij waar we op dat moment, die
dag dankbaar voor zijn en mogen we dat ook naar elkaar toe
uitspreken.

Danken maakt je gelukkiger. Het is fijn als je dankbaar bent, dan leg je
de nadruk op wat er allemaal wél goed gaat. Er gaat vaak meer goed
dan fout en het is niet fijn om in de negatieve dingen te blijven hangen.
Als kerk hebben we soms ook met moeilijke dingen te maken zoals
ziektes bij kerkgangers of om de financiéle situatie. Laten we de
positieve dingen bekijken en zien wat er allemaal wél goed gaat, laten
we daar dankbaar voor zijn!



U kunt uw dankbaarheid tonen door een gift te doen voor de dankdag
collecte. Denk er eens rustig over na hoeveel uw dankbaarheid voor uw
gezin, familie, vrienden, de kerk waard is. Bij het kerkblad is een
envelopje bijgevoegd waar u uw gift in kunt doen. In de kerk zal
zondag 5 november tot en met zondag 12 november een kist staan in
de hal waar u het envelopje in kunt doen. U mag het zakje ook afgeven
aan de koster of aan één van de kerkenraadsleden. U kunt uw gift ook
overmaken op NLB9RABO 0126 7159 55 ten name van de Kerkvoogdij.
Hartelijk dank voor uw gaven!

Namens de kerkvoogdij, Jasper Otte

Van de diaconie

Bloemenrooster 2024

Op de zondagen dat er in 2023 kerk was in Hooge Zwaluwe hebben we
iedere week iemand met een bloemetje kunnen verblijden, ter
bemoediging, als troost, beterschapsgroet, of gewoon als groet van de
gemeente.

0ok in 2024 willen we dit blijven doen, maar we kunnen niet zonder u
hulp. Daarom hopen wij dat u ook weer mee doet met de
bloemendienst in 2024!

Als u nu denkt ik doe daar nog niet aan mee, maar ik vind het wel leuk
om 1 of 2 keer per jaar voor een bloemetje te zorgen, dan hoor ik dat
graag voor 23 november.

Mocht u door omstandigheden niet meer in staat zijn om voor een
bloemetje te zorgen, dan kan u dat voor 23 november doorgeven.
Daarna wordt het nieuwe rooster gemaakt en in december/januari bij
u thuis bezorgd.

Alvast bedankt namens de diaconie.
Anda van Dijk

tel. 0168-483016 of e-mail scriba.pkn.hz@gmail.com




Bloemendienst
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij:

24 september: Dhr. en Mevr. De Rooy in Klundert, als groet
8 oktober: Judith Prakke, als groet
15 oktober:  Dhr. en Mevr. Polak, als groet

Collectes
24-sep Vredeswerk € 21,30
8-okt Diaconie € 39,20
15-okt Diaconie € 20,20
15-okt Tafelcollecte tbv zending €19,00
22-okt Kerkin Actie Werelddiaconaat € 29,20

5 november Kerk in Actie Najaarszending

Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen
mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze
context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun
pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk
in Actie uitgezonden als docent praktische theologie.

Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk.
Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun
gemeenteleden om te zien naar anderen.

12 november Kerk in Actie Werelddiaconaat

Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid
en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een
betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum
Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding,
examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast
kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje
tafelvoetbal of airhockey.



26 november PKN Pastoraat

Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of
zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet
(meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De
Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de
kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in
verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema.
Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging
zijn op deze plek onmisbaar.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor
pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid
van het leven een belangrijk thema is.

3 december Adventscollecte Kerk in Actie Kinderen in de knel
Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op
straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden
thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in
Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen
opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat
de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook
doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de
stad trekken.

10 december Adventscollecte Kerk in Actie Kinderen in de knel
Myanmar - Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit
Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het
grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en
krijgen ze  verzorging en  scholing. Kinderen zonder
identiteitsdocumenten Kkrijgen een geboortebewijs: zonder registratie
bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's
op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt
van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.



Dit gedicht werd in de kerk voorgedragen bij het 70 jarig jubileum en
afscheid van Gerrit Vos als organist van onze kerk.

De organist

Het orgel is het instrument,

Wat hij op zijn duimpje kent.

Hij speelt met grote vaardigheid,
Als hij de gemeentezang begeleid.

De tonen weet hij één voor één,

Dalend naar beneden heen.

En in jubelend opwaarts stijgen,
Tot een melodie te rijgen.

In teder pianissimo,

In ‘t bruisend fortissimo.

In speels improviseren,

Speelt hij de lof des Heeren.

Bij het uitgaan van de kerk,

Klinkt het orgel soms zacht en dan weer machtig sterk.
Een enkeling blijft dan nog even staan,

En hoort het orgelspel blijmoedig aan.

Want er klinkt een loflied zonder woorden,

Het zijn de organist zijn laatste akkoorden.

Vandaag klinkt uw orgelspel voor de laatste keer,

U speelde 70 jaar psalmen en gezangen tot Gods eer.
Een einde van een tijdperk breekt nu aan,

En daar willen we vandaag even bij stilstaan.
Tenslotte bedenkt u allen, voor als u het nog niet wist,

Wat zou een orgel zijn zonder organist?



Kledingbeurs in De Rank

Alweer even geleden was De Rank omgetoverd in een heus
tweedehands kledingwinkeltje. Spannend was het wel, ten eerste:
krijgen we kleding binnen om te verkopen en ten tweede: komen er
kopers? Dat eerste was boven verwachting: we hebben heel veel
kleding mogen ontvangen met echte topstukken ertussen, zelfs een
doopjurk ontbrak niet. De Rank was goed gevuld en netjes ingedeeld,
met paspoppen en al. Het tweede was minder dan verwacht, een
enkeling stond om 10.00 uur aan de deur, op elk moment waren er wel
kopers binnen maar het had meer gekund. Desalniettemin mogen we
spreken van een mooi resultaat: € 350,--. Dat geld wordt overgemaakt
naar De Rank. We hebben het dus niet voor niets gedaan. En bovendien
hadden we als organisatoren zo’n ontzettend leuke week met elkaar en
we hebben ons weer laten zien in het dorp, dat is ook belangrijk. Onze
diaconale taak is ook goed gekomen want alle overgebleven
kledingstukken zijn naar goede doelen gegaan: SAM kleding bij
mevrouw Thijssen, kleding voor de thuis- en daklozen en Stichting de
Herberg in Breda, kleding voor Oost-Europa (Roemenié en Moldavié)
en hele mooie kleding wordt in de GAIN winkels verkocht waarvan de
opbrengst ook weer naar arme landen gaat. GAIN is ook de organisatie
van Actie Schoenendoos. En Peter Nelemans heeft dit alles op zich
genomen, waarvoor grote dank! Ook mochten we hulp ontvangen van
Anouk Helmink, Sarina van Dijk en Marina. Heel leuk dat jullie je eigen
kwaliteiten hebben ingezet en hebben meegedacht en meegeholpen. Zo
vormden we met elkaar een goed team.

Namens de organisatoren Rian Helmink, Estella Juursema en Petra van
Dijk grote dank voor uw gebrachte kleding, uw aankopen en uw
complimenten. Het was een mooi avontuur!

Verjaardagsfonds 2023

Namens de kerkenraad mogen wij u allen héél hartelijk bedanken voor
uw bijdrage. Zoals reeds eerder aangegeven wordt deze gebruikt als

bijdrage in de onderhoudskosten van ons
\\\\y \ /
e
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mooie orgel . De opbrengst is tot op heden !

€1011,75
b
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Mocht U ons gemist hebben dan mag U het aan een van ons laten weten
of uw bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie o.v.v.
Verjaardagsfonds 2023.

Het bankrekeningnummer staat achter in het Kerkblad vermeld.

Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
Maria, Liesbeth, Githa en Janny

ﬁ Snaren
S << op Swaluw
Op zaterdag 4 november mogen we verwelkomen Duo Plus: Wouter
van Breugel (dwarsfluit) en Sabien Canton (harp). Wouter komt uit de
buurt, hij is geboren in Raamsdonksveer, met fluitspelen begon hij al
op zijn 8e jaar. Zijn grootste passie ligt in de klassieke kamermuziek.
Met zijn muzikale geestverwant Sabien Canton won hij verscheidene
internationale prijzen, was te horen op alle grote podia in Nederland,
maar ook op festivals in Algiers, Parijs en Bangkok. Wij nodigen u graag
uit voor deze avond. De kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie of
thee aangeboden. Het concert begint om 20.00 uur. Er is een pauze en
een nazit met een drankje. De prijs per ticket is € 17,50 alles inclusief,
te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl of verkrijgbaar
aan de deur.

Column

Bijbelkring.

Gisteravond heb ik de Bijbelkring bezocht. Er waren 11 aanwezigen
(inclusief de voorganger). Dat was 50% van het aantal kerkbezoekers
van de week daarvoor. Een verheugen waardig percentage. Het
onderwerp van dit jaar is het Bijbelboek Marcus. Sinds jaar en dag
worden in de meeste protestante kerken een Bijbelkring
georganiseerd. De vraag kwam bij mij op, wat is het doel van een
Bijbelkring? Alvorens te proberen een antwoord te formuleren ben ik
eerst gaan zoeken naar de oorsprong of het begin van de Bijbelkring.
Wel kan inmiddels vastgesteld worden dat het gaat om in ieder geval
verdieping van het geloof van de kerkgangers. Vele kerkgangers komen



reeds als kinderen in de Kerk. Hun ouders namen ze gewoon mee. Het
werd ze meestal niet in dank afgenomen. Stilzitten was devies. De hele
dienst ging aan ze voorbij. Begrijpelijk, maar de gewoonte is er al
generaties lang. Gelukkig is daar de kindernevendienst ingesteld die
voor de jonge jeugd een prima oplossing is gebleken. Aanvankelijk
werd daar de vrouw van de dominee voor ingeschakeld, die had een
soort afgestraald gezag. Later kwamen de dames van de kerk in beeld.
Kinderen kwamen hier op een speelse manier in aanraking met de
religie. Voor de opgroeiende jeugd kwam er de verplichte
Zondagschool, met wel of geen vrijstelling van het kerkbezoek. De
zondagschool mondde uit in de Catechisatie. Om belijdenis te doen
werd vooral de Catechismus naar voren geschoven. Het sluitstuk van
het religieus onderwijs. Ergens in dit traject vond de bekering plaats.
Soms was dat een heftige gebeurtenis, maar lang niet altijd, het was
ook een langzaam glijden in. Om het vervolg te begrijpen moet u dit
beeld vasthouden.

Ik zal nu proberen het beeld te schetsen van de geloofsontwikkeling
van de laatste twee eeuwen, het gaat om het gevoelsprotestantisme.
Het gaat meer om het gevoel dan om het verstand. Dat heet piétisme of
puriteinen Het gaat meer om het hart dan om de rede. Het is begonnen
in zowel Engeland als Duitsland. De oorzaak is wel aan te geven, maar
de verlossing en dankbaarheid is voor dit verhaal van geen belang.
Deze nieuwe vroomheid heeft tot nu toe veel invloed gehad, vooral in
gereformeerde kringen. Drie woorden geven het kenmerk het beste
weer: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dit heeft tot een rijke
cultuur geleid. Veel psalmen en gezangen, zoals van Johan de Heer,
hebben veel invloed. Abraham Kuyper is een bekende naam in dit
verband. Politieke partijen werden op dit geloof geént. Het
zuilensysteem vond er zijn oorsprong.

Na de tweede wereldoorlog trad er een radicale verandering op. De
secularisatie, eerst aarzelend begonnen, greep het steeds verder om
zich heen. Een van de oorzaken was de andere oudedagsvoorziening
waardoor de kerken hun leidende rol verloren. Ook het verplaatsen
van het verplaatsen van de spiritualiteit naar meer aandacht voor het
lichamelijke. Ver popularisering van de sport. Kortom de zondag kreeg
een geheel andere invulling. De binding van ouders met hun kinderen



veranderde sterk. Gevolg was een afnemende belangstelling voor het
geloof. Nu is het niet de bedoeling om hier verder op de oorzaken van
deze ontwikkeling in te gaan. Ik wil wel iets verder doorgaan op de
dagelijkse gevolgen voor onze lokale kerk.

De bevolking van onze kerk bestaat voor een niet onbelangrijk deel uit
wat men noemt adolescentische bekeerlingen. Dat jonge mensen, die
meestal door afkom zijn bekeerd tot het geloof na de catechisatie. Aan
verdere geloofsontwikkeling is meestal niets meer gedaan. Door het
afschaffen van de zogenaamde leerpreken is er binnen de kerk niet
veel aandacht besteedt. De enige mogelijkheid is in principe de
Bijbelkring. De kennis van de Bijbel wordt door kerkleiders vaak
armelijk genoemd. Ik geef daar geen commentaar op. Het is helder dat
veel ouderen niet graag hun geloof dat op nu ondergraven pijlers rust
omver zien trekken. Dit beeld is niet geheel correct. In feite wordt een
sterker fundament aan gereikt. Dat verschil zou in de Bijbelkring uit
gelegd moeten worden. Aan buitenstaanders is het meer begrijpelijk
om het geloof dat berust om feiten beter uit te leggen dan een in vele
ogen zweverige gevoelsovertuiging aan te rijken. Jezus legde het geloof
ook meer uit aan de hand van gelijkenissen. Gebeurde of verzonnen
feiten. De hedendaagse tijd vraagt ook daar om. Het praten over
Markus heeft geen zin als je niet weet wie hij was, wanneer hij leefde
en in welke relatie hij stond met de andere Evangelisten. De anderen
hebben veel van hem overgeschreven. Zo zijn er ook vragen over de
schrijver van het boekje dat gebruikt, dat verder nog door niemand
was aangeschaft en sommigen ook niet de incarnatie hebben omdat te
doen. Toch zou de Bijbelkring de geloofsdrager van onze kerk moeten
zijn en niet het veredelde theekransje. Een krachtig bestuur moet dat
ondersteunen. Een gastspreker over het onderwerp is ook niet
verkeerd. De drijfveer is natuurlijk, het willen weten.

We leven in een turbulente wereld. Het rustpunt is de Kerk in al haar
facetten. De moet echter nodig gepoetst worden.

Jac



Bijbelleesrooster november 2023

wo 1 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van het leven
do 2 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel

vr 3 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee

za 4 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden

70 5 Matteiis 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk
ma 6 Matteiis 23:16-28 Wee de schriftgeleerden

di 7 Matteiis 23:29-39 Onschuldig bloed

wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God zien

do 9 Openbaring 10:1-11 De hoogste tijd

vr 10 |Openbaring 11:1-14 Het tweede wee

zall |Openbaring11:15-19 De zevende bazuin

zo 12 | Matteiis 24:1-14 Het begin van de weeén

ma 13 | Mattels 24:15-28 Grote verdrukking

di 14 | Matteiis 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon
wo 15 | Matteiis 24:36-44 Wees waakzaam

do 16 |Matteiis 24:45-51 Betrouwbare dienaren

vr17 |Openbaring 12:1-12 Juich, hemel!

za1l8 |Openbaring 12:13-18 | De woedende draak

z0 19 |Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw

ma 20 |Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest

di21 |Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer
wo 22 | Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst

do23 |Psalm 12 Bescherming tegen verraders
vr 24 | Mattelis 25:1-13 Wachten op de bruidegom

za 25 |Mattels 25:14-30 Welkom bij het feestmaal

zo 26 | Mattels 25:31-46 Jullie deden het voor Mij

ma 27 |Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig

di28 |Openbaring 16:1-11 De offerschalen

wo 29 |Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!

do 30 |Jesaja63:1-6 De wraak van de HEER
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Jérome Petit Natuursteen B.V.
Charles Petitweg 3
4827 HJ BREDA

Telefoon: 076-5811164

E-mail: info@petitnatuursteen.nl
Website: www.petitnatuursteen.nl
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