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Oktober 2023 
 
Kopij kerkblad voor november 

uiterlijk 27 oktober inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
 
1 oktober  Mw. B. Hofland, Den Hout 
   Gezamenlijke dienst in Drimmelen 
 
8 oktober  Mw. G. Aanen-deVries, Ottoland 
 
15 oktober  Ds. G.A. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
   Viering Heilig Avondmaal 
 
22 oktober  Dhr. P. de Jongh, Raamsdonksveer 

Familiedienst 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
29 oktober  Dhr. A. den Besten, Sliedrecht 
 
5 november  Ds. W. Aanen, Dordrecht 
   Viering Dankdag (1 november) 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
12 november  Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht 



 
 

 
Collecterooster 
 
8 oktober 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
15 oktober 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 
22 oktober 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Jeugdwerk 
 
29 oktober 
1ste collecte Morning Star 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
5 november 
1ste collecte Kerk in Actie Najaarszending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
12 november 
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bloemendienst 

8 oktober M. van Beest 

15 oktober P. van Dijk 

22 oktober I. van Dorst 

29 oktober P. den Dunnen 

12 november P. Geluk 

 

 

Belangrijke data 
7 oktober Snaren op Swaluw 

10 oktober Lijstertjesmiddag 

13 oktober Kinderclub 

17 oktober  Bijbelkring 

22 oktober Familiedienst 

23 oktober Jongerengespreksgroep 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
Uit het woord 
 
Welke zegen krijg je van je ouders? 
 
‘Mijn zegen heb je!’ Die woorden, oprecht uitgesproken, hoor je graag 
van je vader of moeder. Ook als je zelf al lang volwassen bent. Als je 
moet leven zonder ouderlijke bevestiging, is dat een pijnlijk gemis. 
Ieder mens heeft ouderlijke bevestiging nodig. Genesis 27 vertelt dat 
Jakob de vaderlijke zegen steelt van zijn broer Esau. Wat voor zegen 
was dat, en had Jakob er iets aan? 
 
Familieverhoudingen kunnen verziekt raken. Vaders, moeders, broers 
of zussen praten niet meer met elkaar. Soms komt er dan later toch 
weer een opening. Dat zien we in Genesis gebeuren tussen Jakob en 
Esau. Jakob had de zegen die voor zijn broer bestemd was, gestolen, 
door zijn vader Isaak te bedriegen. Een dief die tot inkeer komt, kan 
maar één ding doen: teruggeven wat hij heeft gestolen. En precies dat 
zie je Jakob later doen met de zegen die hij eerst gestolen had. 
Dat Jakob die vaderlijke zegen teruggeeft aan Esau is veel minder 
bekend dan het verhaal over hoe hij die zegen stal. We lezen het in 
Genesis 32 en 33. Jakob reist terug naar zijn familie, maar is doodsbang 
zijn broer Esau onder ogen te komen. Hij stuurt dienaren vooruit met 
grote geschenken om Esau gunstig te stemmen. En dan, als ze elkaar 
eindelijk ontmoeten, zegt hij tegen Esau: ‘Neem toch mijn zegen’ 
(hoofdstuk 33:11, Statenvertaling; in de NBV21: ‘Neem toch aan (…) 
waarmee God mij heeft gezegend’). 
 
Een wereldse zegen 
Om goed te begrijpen wat Jakob hier doet, is het nodig om aandachtig 
te lezen welke zegen Jakob van zijn vader Isaak had gekregen 
(hoofdstuk 27:27-29). 

  



 
 

 
27Hij kwam dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaak zijn kleren 
rook, sprak hij deze zegen over hem uit: ‘De geur van mijn zoon is de 
geur van het veld, het veld dat de HEER heeft gezegend. 
28God geve je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een 
overvloed van graan en wijn. 
 
 
29Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn 
over je broers, je moeders zonen buigen zich voor jou. Vervloekt wie 
jou vervloekt, gezegend wie jou zegent.’  
Genesis 27:27-29NBV21 
 
Mij valt op dat dit niet de zegen was die God aan Abraham en Isaak had 
gegeven. Die zegen van Abraham hield twee dingen in: hij zou veel 
nakomelingen krijgen en het land waarin ze als vreemdelingen 
woonden (zie Genesis 12:2-3). Maar als Isaak Jakob zegent, heeft hij 
het daar niet over. In plaats daarvan spreekt hij van ‘overvloed van 
graan en wijn’ en over ‘heersen en onderwerpen’. Ook valt op dat Isaak 
zijn zegen aan Jakob niet geeft uit naam van God. Nee, het is een eigen, 
vaderlijke zegen. Een wereldse zegen, over hebzucht en macht. Het 
hele gevecht in het gezin van Isaak en Rebekka draaide dus om een 
wereldse zegen. 
Het verschil tussen Isaaks zegen en de zegen van Abraham wordt nog 
duidelijker als we doorlezen na hoofdstuk 27. In hoofdstuk 28:3 zegent 
Isaak nóg eens zijn zoon Jakob, vlak voordat die vlucht naar Paddan-
Aram. 3God, de Ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar 
maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken 
uit je voortkomt. Genesis 28:3NBV21 
 
Het is een veel minder bekend moment. Maar dán, op dat moment, 
geeft Isaak aan zijn zoon de zegen mee van Abraham. Ook God wordt 
nu genoemd. Isaaks woorden getuigen deze keer van kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid: ‘God, de Ontzagwekkende, moge je zegenen, je 
vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, (…) moge Hij jou en 
je nakomelingen de zegen van Abraham geven.’ Het is deze minder 
bekende zegen die voor Jakob uiteindelijk veel meer betekende. 
 



 
 

Teruggave van de gestolen zegen 
Terug naar de ontmoeting van Jakob met Esau, vele jaren later. Na zijn 
terugkeer zoekt Jakob verzoening met zijn broer Esau. Hoe kan hij dat 
beter doen dan door de zegen die hij ooit gestolen had, symbolisch 
terug te geven? Hij stuurt Esau complete kudde als cadeau. Daarmee 
geeft Jakob aan zijn broer de ‘overvloed’ terug die zijn vader hem 
aangezegd had. Ook geeft hij Esau het ‘heersen’ terug. Dat blijkt uit zijn 
instructie aan zijn knechten: ‘Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij 
vraagt je bij wie je hoort, dan moet je zeggen: “Ik hoor bij uw knecht 
Jakob en dit is een geschenk dat bestemd is voor zijn heer Esau”.’ En 
het blijkt ook uit de zeven buigingen die Jakob voor Esau maakt. En dan 
zegt hij (33:11) tegen Esau: ‘Neem toch mijn zegen’ (zo staat het er, 
kortweg, in het Hebreeuws). Naar mijn mening gaat het hier om de – 
gestolen – vaderlijke zegen die hij van Isaak had gekregen. En die zegen 
geeft Jakob nu alsnog aan zijn broer terug. 
Dit verhaal houdt ouders een spiegel voor. Welke zegen, welke 
bevestiging geven zij hun kinderen mee? Maar het is ook een 
hoopgevend verhaal over familieverhoudingen. Die kunnen hopeloos 
kapot zijn, net als in het gezin van Isaak en Rebekka. Maar niet altijd is 
de situatie onoplosbaar. Er zijn creatieve wegen om oude wonden te 
laten genezen en oude fouten te erkennen. Ik herken in de zeven 
buigingen van Jakob de houding van Jezus. Die kwam niet om gediend 
te worden, maar om te dienen, zelfs tot aan het kruis. Wie Jezus volgt, 
bewandelt een weg die verzoening als mogelijkheid openlegt. 
 
Albert Balk  
predikant in de Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘de Levensboom’ in 
Amersfoort-Noord 
 
 
 



 
 

 
Van de kerkenraad 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in oktober van onze oudere 
gemeenteleden. 
 
7 oktober Mw. G. van de Steenoven-Polak uit Hooge Zwaluwe 
9 oktober Dhr. F. Bijl uit Hooge Zwaluwe 
13 oktober Mw. C.  De Visser-Lankhuizen  uit Lage Zwaluwe 
 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 11 oktober is het echtpaar Bijl - van de Steenoven 55 jaar getrouwd. 
We feliciteren Frans en Ammy met dit bijzondere jubileum en wensen 
hen Gods zegen toe over de tijd die ze nog samen met hun kinderen 
mogen hebben.  
 
Zieken 
Ook nu zijn er nog zorgen om de gezondheid van gemeenteleden. We 
noemen de namen van Arjen den Engelsman, Joost Theunissen en 
Judith Prakke. We vragen uw gebed voor hen. Ook denken we aan dhr. 
Schipper, pijn hindert hem in zijn bewegen en zitten. We zijn met dhr. 
den Rooij dankbaar dat het na een hartinfarct weer goed met hem mag 
gaan.  
 
Wij wachten vol verlangen op de HEER, 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Schenk ons uw trouw, HEER, 
op U is al onze hoop gevestigd. 
Psalm 33: 20-22 
 



 
 

 
Bijbelkring 
Op 19 september hebben we onze eerste bijbelkringavond gehad. Het 
was mooi om met een groep mensen een start te maken met het lezen 
van het evangelie van Marcus. De komende avonden gaan we daarmee 
verder. Per keer bespreken we twee hoofdstukken, zodat we aan het 
einde van het seizoen heel het evangelie van Marcus hebben gelezen en 
er van hebben geleerd. Samen willen we ontdekken wat God in het 
evangelie tegen ons zegt en wat het betekent om Jezus te volgen. 
De volgende avond is dinsdag 17 oktober. Je bent van harte welkom om 
20.00 uur in de Rank.  
 
Jongerengespreksgroep 
Ook de jongerengespreksgroep heeft haar start gemaakt in september. 
Samen bespreken we het boek ‘In goed vertrouwen ‘. Het zijn 
gesprekken over de apostolische geloofsbelijdenis. Wat zeggen we als 
deze geloofsbelijdenis uitspreken en wat heeft dat met mijn geloof en 
leven te maken.  
 
De eerst volgende avond is 23 oktober. Je bent van harte welkom om 
19.30 uur in de Rank.  
 
Persoonlijk 
Wat is het toch steeds weer inspirerend om met elkaar uit de bijbel te 
lezen, om te ontdekken wie God is, wie Jezus is. We lazen op de 
bijbelkring de eerste verzen uit het Marcus evangelie, o.a. over de doop 
van Jezus. Na zijn doop scheurt de hemel open en klinkt er een stem: Jij 
bent mijn geliefde zoon, in jou vind Ik mijn vreugde. God de Vader zegt 
dat tegen zijn Zoon Jezus, maar ook tegen ons. Als wij geloven in Hem, 
als Hij onze Vader is, dan mogen we door Jezus zijn kinderen, zijn 
zonen en dochters zijn en dan zegt Hij ook tegen ons: Jij bent mijn lieve 
kind, ik ben blij met je.  
Dat is toch te mooi, te groots om te bevatten, maar toch is het zo, omdat 
God ons ziet door Jezus, onze Redder.  
Steeds als ik dit lees, als ik maar een beetje besef ontroert het me en 
dan kan ik toch alleen maar God loven en prijzen om zijn liefde voor 
mij, voor u en voor ons. Laten we dat dan elke zondag, ja elke dag weer 
doen. 



 
 

 
 
Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
 
Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 
 
Gezang 426: 1 en 5 
 
Een hartelijke groet, 
 
Griselda Aanen 
 
 
 
 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
De eerste middag van het seizoen is alweer geweest. Er waren vier 
kinderen gekomen die vorig seizoen ook kwamen. Gezellig om weer 
samen te zijn. We vertelden over Jezus die een Samaritaanse vrouw 
ontmoette bij de waterbron. Hij wist alles over haar; dat is bijzonder 
want zo weet Jezus ook alles over ons, over waar we zijn, wat we doen, 
wat onze gedachten zijn. We hoeven Hem niets te vertellen want alles 
is bij Hem bekend. De vrouw vroeg aan Jezus of het de bedoeling was te 
bidden tot God op de berg, zoals haar voorouders gewoon waren te 
doen, of dat het de bedoeling was om te bidden in Jeruzalem? Het 
antwoord weten wij wel: we mogen bidden waar we zijn. En de vrouw 
ging gauw naar het dorp om te vertellen dat Jezus in hun midden was. 
Ze was blij, haar hart was vervuld met levend water! Het liedje dat erbij 
hoorde was:  
 
       Als je dorst hebt, als je dorst hebt mag je bij Mij komen 
       Want Ik ben de bron, zegt Jezus, die zal blijven stromen 
 
      Drink nu levend water, fris als een fontein 
      Drink nu levend water, laat het in jou zijn 
      … een bron van eeuwig leven 
 
We verfden een fontein met parelmoerkleuren, dat was heel mooi! 
 
Volgende keer hopen we meer kindjes te 
verwelkomen, mail naar 
lijstertjes.pkn.hz@gmail.com.  
Je bent van harte welkom! 
 
Datum  : Dinsdag 10 oktober 
Alle kinderen : van groep 1 t/m 3  
Plaats  :De Rank, 

 Pr. Margrietstraat 50A 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 

 
 

 



 
 

 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7) 
MOZES 
Mozes wordt een prins. 
Het begin van Mozes leven. Waar een stok een wapen wordt in zijn 
hand. Maar Mozes moet vluchten voor zijn daden naar het land 
Mididan. Zijn stok is nu een staf. Hij is schaapsherder geworden. Geen 
wapen meer maar een hulp middel , gereedschap. En God roept Mozes 
om zijn knecht te zijn. 
Luisteren jullie weer mee naar het verhaal over Mozes leven. 
Maar nog veel meer over Gods wondere daden tegenover een koppige 
farao. 
 
En net als vorige keer gaan we weer 
iets knutselen. 
En volgende keer is:  
vrijdag 13 oktober van 18.30 tot 
19.45uur in de Rank. 
leiding: Sita Otte, Liesbeth van den 
Hout, Diana van den Heuvel. 
e-mail: kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
Welkom. 
 
 
Van de Zondagsschool 
Deze maand is er maar drie keer zondagsschool. 
Op zondag 1 oktober is er een gezamenlijke dienst, er zal daarom geen 
zondasschool zijn 
Op zondag 22 oktober is er een Familiedienst dan ben je welkom in de 
kerk.  
Op de andere zondagen krijgen jullie de verhalen over Paulus te horen. 
We lezen hoe hij in Jezus gaat geloven, dat hij op reis gaat om over God 
en Jezus te vertellen, en hoe hij op één van zijn reizen in een storm 
terechtkomt en schipbreuk lijdt. Hoe zal dit aflopen? 
 

 



 
 

 
De verhalen van deze maand:  
Zo 1 oktober Paulus reist rond en verteld over Jezus Handelingen 
17:16 - 17:34 
Zo 8 oktober Paulus komt op zee in een storm terecht Handelingen 
27:1 - 27:44 
Zo 15 oktober Een lied over de tempel Psalmen 84:1 - 84:13 
Zo 22 oktober Paulus schrijft een brief aan de christen in Rome 
Romeinen 1:1 - 1:7 
Zo 29 oktober God redt iedereen die geloofd Romeinen 3:21 - 3:32 
 
Schoenendoos actie: 
Ook dit jaar doe wij traditiegetrouw weer mee met actie schoenendoos. 
De folders zullen binnenkort weer in de kerk komen te liggen. 
Wij hopen dat u alle deze actie weer wil ondersteunen door een 
schoenendoos met mooie spulletjes te vullen.  
 

 
 
Van de familiedienst commissie 
We mochten weer terugkijken op een mooie familiedienst met Opening 
Winterwerk. Het thema was 'ga mee' en voorin de kerk stonden de 
symbolen van geloof hoop en liefde uitgestald met daarin cakejes die 
we vervolgens na de dienst onder het genot van koffie en thee mochten 
verorberen. De volgende familiedienst is alweer op D.V. 22 oktober 
waarin Dhr. de Jongh voor hoopt te gaan. Als commissie zijn we bezig 
met de voorbereidingen voor deze dienst. Daarnaast mogen we u 
vermelden dat Elseline Smith is toegetreden tot de commissie om ons 
te versterken en mee te denken over de invulling van de dienst. Mocht 
u als kerkganger ideeën hebben over invulling van een dienst of een 
verzoek voor liederen dan horen wij dat graag van u.  
De familiedienst commissie 



 
 

 
Van de kerkvoogdij 
Collecten kerkvoogdij. 
03 - 9       kerkvoogdij                   € 54,00 
10 - 9       kerkvoogdij (2e+3e)      € 67,50 
17 - 9       kerkvoogdij (2e+3e)      € 77,25 
 
Namens de kerkvoogdij hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Ontvangen giften 
€    20,-  van buiten de gemeente als dank voor een warm welkom 
€  300,-  bestemd voor kerkvoogdij 
Stand Kerkbalans per 21-09-2023:   € 10.502,32 
 
 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
3-9   Mevr. R. de Visser 
        als beterschapsgroet 
10-9  Mario van den Hout 
          als beterschapsgroet 
17-9  Dhr. A. den Engelsman 
          als bemoedigings groet 
 
Collectes 

20-aug Diaconie € 43,80 
3-sep Kerk in Actie Werelddiaconaat € 38,30 

10-sep PKN JOP € 23,00 
17-sep Kerk in Actie Werelddiaconaat € 26,05 

 



 
 

 
Bij de collecten 
22 oktober Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een 
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden 
waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen 
nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de 
kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij 
kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een 
alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via 
een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. 
 
5 november Kerk in Actie Najaarszending 
Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden 
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen 
mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze 
context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun 
pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk 
in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. 
Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. 
Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun 
gemeenteleden om te zien naar anderen. 
 
12 november Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid 
en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een 
betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum 
Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, 
examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast 
kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje 
tafelvoetbal of airhockey. 
 
 



 
 

 

 

 
 
Hallo allemaal, wij willen jullie allen van harte uitnodigen voor de 
kerkdienst op onze bruiloft op D.V. 4 november.  
Groetjes Elseline en Jasper  



 
 

 
Afgelopen maand is het seizoen spetterend geopend door het Split 
Guitar Quartet. Zij kregen een daverend applaus en staande ovatie van 
het publiek. Door Thorwald zijn voor dit seizoen grote namen vanuit 
de klassieke muziekwereld geboekt en daar is hij maar wat trots op. 
Het komend concert is op 7 oktober. Houdt de website in de gaten voor 
de muzikanten. Wij nodigen u graag uit om te komen kijken. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie of thee aangeboden. Het 
concert begint om 20.00 uur. Na afloop is er een nazit met een praatje 
en een drankje. De prijs per ticket is € 17,50 alles inclusief, te bestellen 
via de website www.snarenopswaluw.nl of verkrijgbaar aan de deur. 
De navolgende concerten zullen steeds op de 1e zaterdag van de maand 
zijn, dus noteer ook 4 november en 2 december 2023. 
 
 
Verjaardagsfonds 2023 
 
Beste gemeenteleden 
Rond deze tijd heeft  u het bekende bruine collectezakje waarin u de 
vrijwillige bijdrage voor het verjaardagsfonds 2023 kunt doen mogen 
ontvangen.  
Zoals reeds in het vorige kerkblad aangegeven  zal de opbrengst ten 
goede komen  aan  het onderhoud van het orgel. 
Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan. 
Met vriendelijke groeten, 
Liesbeth v.d.Hout, Githa v.d. Hout,  Maria van Beest en Janny Hop 
 
 

 



 
 

Bijbelleesrooster oktober  2023 
zo 1 2 Koningen 23:3124:7 Joachaz en Jojakim 
ma 2 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap  
di 3 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld 
wo 4 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest 
do 5 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd 
vr 6 Matteüs 21:18-22 Als je maar gelooft 
za 7 Matteüs 21:23-32 Jezus’ gezag 
zo 8 Matteüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam 
ma 9 Psalm 21 Gods rijke zegen 
di 10 Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij 
wo 11 Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin 

do 12 Psalm 16 Vreugde in uw nabijheid 
vr 13 Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer 

za 14 Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood 

zo 15 Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam 
ma 16 Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat je hebt 

di 17 Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit 
wo 18 Openbaring 3:7-13 Trouw met trouw beantwoord 

do 19 Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm 
vr 20 Psalm 73 U houdt mij aan de hand 

za 21 Matteüs 22:1-14 Bruiloftsgasten 

zo 22 Matteüs 22:15-22 Geef aan God wat van God is 
ma 23 Matteüs 22:23-33 Een God van levenden 

di 24 Matteüs 22:34-46 Het grootste gebod 
wo 25 Psalm 109:1-20 Liefde met haat beantwoord 

do 26 Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw 

vr 27 Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke aanbidding 
za 28 Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam 

zo 29 Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken 
ma 30 Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn 

di 31 Psalm 10 De HEER is koning voor altijd 



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 

  
  
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie kerkblad  
H. van Dorst 
Zoutendijk 18  
4927 AT Hooge Zwaluwe 
Telnr. 06-43158895 
e-mail: redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com 
 
 
 
Betalingen  
Kerkvoogdij   NL89 RABO 0126 7159 55  
Diakonie  NL64 RABO 0126 7060 26 
Onderhoudsfonds NL04 RABO 0126 7938 24 
Begraafplaats  NL19 RABO 0126 7215 80 
De Rank  NL90 RABO 0126 7053 64 



 
 

 


