
Ons kerkblad september 2013 1 

September  2013 

Kopij kerkblad voor oktober           
uiterlijk  26 september inleveren. 

 

Kerkdiensten   

Aanvang alle diensten 10 uur  
 

 
 
1 september  Dhr. A.J. den Besten,  
   Sliedrecht 
   Familiedienst 

Opening Winterwerk 
 
8 september  Dhr. F. v.d. Tempel 
   Zwammerdam 
 
15 september Dhr. A.J. den Besten,  
   Sliedrecht 
 
22 september Dhr. P. Reedijk, 
   Puttershoek 
 
29 septemebr Dhr. A.J. den Besten,  
   Sliedrecht 
 
6 oktober  Mw. L. Breedveld- van Ginkel, 
   Zwijndrecht  
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Bloemenrooster  

8 september  J. Kanters 

15 september P. Kanters 

22 september M. Otte 

29 september L. Otte 

6 oktober  M. Peele 

 

Vervoersrooster 

1 september  Fam. B. Baggerman  483566 

8 september  Fam. J. Kanters  482574 

15 september Fam. M. Otte   482658 

22 september Fam. H. Vierhuis  482080 

29 september Fam. L. Otte   482671 

6 oktober  Fam. K. Geluk   482674 

 

Belangrijke data 

3 september  Lijstertjes 

14 september Monumentendag 

20 september Kinderclub 

13 oktober   Oecumenische dienst 
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Collecterooster 
 
1 september 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Jeugdwerk 
 
8 september 
1ste collecte Missionair werk en kerkgroei 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 

 
15 september 
1ste collecte Jeugdwerk PKN 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Orgelfonds 

 
22 september 
1ste collecte Vredeswerk 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 

 
29 september 
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 

 
6 oktober 
1ste collecte Kerk en Israël 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
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Uit het woord 
 
Bron van levend water Johannes 4:14 
Wat een geweldig mooie geschiedenis is dit toch. En dan de 
manier waarop Johannes het vertelt. Zo op het oog een 
“onschuldige” ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse 
vrouw. Zo op het oog een ontmoeting tussen twee mensen, die 
zich dagelijks kan voltrekken. Hij, Jezus, op weg van Judea naar 
het noorden, naar Galilea. En Hij reist via de kortste weg, dwars 
door “vijandelijk” gebied, namelijk het land van de Samaritanen. 
Half joods, half heidens, half oudtestamentisch en half niks. En 
zij, een vrouw uit de Samaritanen, min of meer uitgestoten uit de 
gemeenschap vanwege haar gedrag, zij is het die op het heetst 
van de dag water gaat halen. En die twee ontmoeten elkaar bij de 
waterput van Jakob. En daar gebeurt het, zomaar door een min of 
meer onnozele, maar niet onbelangrijke vraag op dat moment: 
heb je voor mij water? 
En dan gebeurt het: a. heb ik wel zin in zo’n ontmoeting op dit 
tijdstip van de dag, b. ik geef cynische, wat onverschillige 
antwoorden, c. ook al heeft Hij mij door, in ieder geval niet 
toegeven!, d. ik ga het over de kerk hebben, dat leidt af!, e. ik 
moet me wel overgeven! 
Het lijkt sprekend op pastorale gesprekken in de gemeente. We 
wimpelen het af, of we gaan het over de waan van de dag hebben, 
of we stellen een kerkelijke kwestie aan de orde, maar je 
overgeven aan de bron van levend water, dat liever niet. Als 
pastor wenste je dan wel de wijsheid en de inspiratie van Jezus te 
hebben om te overtuigen en de mensen zich te laten overgeven 
aan God. Bij Jezus kon dat onmiddellijk, bij ons moet er soms 
meer gesproken worden. Vroeg of laat grijpt de Geest in en geeft 
Hij levend water om mensen te overtuigen van het feit dat deze is 
de Heiland der wereld. 
Zoals Johannes dat wel meer doet, laat hij eigenlijk twee verhalen 
dooreen vloeien. Ook het verhaal van de leerlingen over het 
brood komt aan de orde. In zekere zin gaat het over hetzelfde, 
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namelijk onverdiend, zonder daar zelf voor gewerkt te hebben, 
ontvangen uit de volle rijkdom van zijn genade. Levend water, en 
levend brood, want we hebben het zelf uit Zijn hand gekregen. 
En zo combineert hier Johannes de sacramenten van doop en 
avondmaal, die niet anders betekenen dan een heilzame 
ontmoeting met Jezus die Zijn lichaam als een offer ter 
beschikking stelde om u, jou en mij voor altijd van water en 
brood te voorzien. Een pracht vervolg dus op Johannes 3 waar 
staat: want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! 
 
Ad den Besten 

 
Van de kerkenraad 
 
Vierdagen 
Op 2 september hoopt de heer H. Vervelde jarig te zijn. Hij woont 
aan het Dijkje nr. 3 en is geboren in 1936. De heer P.Polak van de 
Zoutendijk 7 verjaart op 3 september en hij is een jaar ouder dan 
de heer Vervelde. Mevr. van den Bosch-Vos uit de Sparrenhof 34 
in Made is op 26 september jarig en zij is geboren in 1936. Voor 
zover aan mij bekend zijn dit de jarigen in september van boven 
de 75 jaar en wij feliciteren hen namens de kerkenraad en de 
gemeente van harte en we hopen dat zij bij het verder ouder 
worden aan de hand mogen gaan van hun goede God, op weg 
naar het Vaderhuis. 
 
Pastoraat 
Het was wel even wennen, nauwelijks van vakantie teruggekeerd 
of er kwamen twee telefoontjes binnen met de droeve 
mededeling dat twee leden van de gemeente kort na elkaar 
overleden waren. Dhr. D. de Graaf en mevr. den Dunnen- van der 
Grift, beiden wonende in het verzorgingshuis de Ganshoek in 
Lage Zwaluwe overleden binnen 24 uur na elkaar op zaterdag 10 
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en zondag 11 augustus. Beide hadden een hoge leeftijd bereikt 
van respectievelijk 86 en 94 jaar. Op donderdag 15 augustus 
hebben we Dim de Graaf begraven op de protestantse 
begraafplaats in Lage Zwaluwe, nadat we in de kerk van Lage 
Zwaluwe stil stonden bij het leven van de heer de Graaf. Op 
vrijdag 16 augustus is Mevr. den Dunnen ter aarde besteld op de 
protestantse begraafplaats in Hooge Zwaluwe, nadat we in de 
kerk stil stonden bij haar leven. We wisten al voor de vakantie 
dat het niet goed ging met de heer de Graaf, en daarom zijn we op 
de zaterdag vooraf aan zijn overleden nog bij hem op bezoek 
geweest, en ik ben daar heel blij mee dat we hem toen nog bij de 
hand konden vatten. Die dag bezochten we ook Mevr. den 
Dunnen, en het was goed om haar te zien en om met haar te 
bidden. Dat haar einde zo spoedig zou komen, was op dat 
moment niet te voorzien. We wensen Corrie en de kinderen en 
de kleinkinderen de ondersteuning van God toe in het verwerken 
van het gemis van deze emotionele man. Datzelfde wensen we de 
kinderen, kleinkinderen en de achterkleinkinderen van mevr. 
den Dunnen toe, die nu mogen weten dat hun moeder en oma 
beter af is. Het deed me goed beide families op de zondag na de 
begrafenis in de kerk te zien. Elders in het kerkblad staat een 
korte In memoriam over beide gemeenteleden. 
Daarnaast willen we toch ook de namen noemen van hen die 
doorgaans in stilte hun zorgen moeten dragen, maar voor wie we 
als kerk voortdurend voorbede vragen. En we denken dan aan 
dhr. De Visser uit de Prinses Margrietstr. 32, aan Mevr. Boone uit 
de Nieuwlandsedijk in Lage Zwaluwe, aan Mevr. Bijl uit de Ds. 
Jamesstr. In Lage Zwaluwe en aan haar dochter, aan mevr. van ’t 
Geloof uit Lage Zwaluwe, aan haar zuster Mevr G. Polak uit de 
Kruisstraat in Lage Zwaluwe en ook aan mevr. C. de Visser uit de 
Julianastraat, die nu verpleegd wordt in de Antonius Abt in Ter 
Heijden. Ze hoopt zo spoedig mogelijk weer naar huis terug te 
keren met een vernieuwde heup. Allen bij elkaar weer een hele 
rij en we bevelen hen aan bij u voor aandacht en belangstelling. 
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De zondagsbrief was op zondag 18 augustus er weer voor het 
eerst na de vakantie, en gelet op de gretige afname hopen we de 
brief weer elke zondag te laten verschijnen, misschien wel in de 
loop van dit jaar ook in een digitale versie. 
Op het moment van schrijven loopt in het midden van het land, 
dus ook in Sliedrecht de vakantie nog door tot 1 september, maar 
in de straat is al te merken dat er heel veel aan het terugkeren 
zijn. Hier in Hooge Zwaluwe is de schooltijd al weer aangebroken 
en we wensen de kinderen een fijne tijd toe in hun doorgaans 
nieuwe omstandigheden, nieuwe klas, nieuwe leerkracht. Best 
allemaal spannend! 
Maar niet alleen zijn de scholen weer begonnen, ook de 
catechisatie gaat weer van start. In de tweede week van 
september worden de beoogde catechisanten benaderd, niet 
alleen wie er al opzat, maar ook de “nieuwe” die net voor de 
vakantie van de zondagschool zijn afgekomen. Dus zet je schrap! 
De Bijbelkring heb ik, zoals we doorgaans gewend waren, weer 
gepland op de derde donderdagavond van de maand. In 
september dus 19 september in de Rank om 20.00 uur. Jullie 
hebben zelf aangegeven om de brief aan de Romeinen af te 
maken, dus zal aan de orde zijn Romeinen 10. Ook zin in een 
stevige, maar gezellige studieavond en er nog niet bij geweest, 
schroom niet en kom! 
Daarnaast wordt weer veel inspiratie gestopt in het jeugdwerk, 
de kinderclub, de lijstertjes en de zondagschool. Veel zegen op 
het werk toegebeden. 
Houd u ook de monumentendag in de gaten. De kerk is open en 
vele kunstenaars zullen aanwezig zijn. O.a. mijn goede vriend 
Kees Kraayeveld die ook zal spelen op het orgel. 
 
Vakantietijd 
De verhalen moeten nog loskomen, maar volgens mij is het wel 
duidelijk dat we een topper van zomervakantie gehad hebben! 
Zelfs in Nederland kon het niet op wat zonneschijn betreft. Op 16 
juli gooiden we de trossen los en zijn we richting de Grevelingen 
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gevaren. Ik moest nog wel een aantal zondagen preken, en ook 
mijn vrouw moest af en toe terug vanwege haar werk, we 
dachten zo: de boot kan maar het beste al in Zeeland zijn! En 
legden we hem ook voor een dag of vijf vast in de dokhaven van 
Middelburg om op vrijdag 26 juli met het hele gezin naar Krakau 
in Polen af te reizen. Met het vliegtuig doe je er een paar uur 
over, dus zaten we ’s avonds al heerlijk op een terras. Het is een 
prachtige stad met een vleugje van Wenen en héél schoon! Elke 
dag bezochten we kerken, musea en terrassen, en dat terwijl de 
temperatuur opliep tot 36 graden. Heel indrukwekkend waren 
de bezoeken aan het getto van Krakau, de fabriek van Schindler, 
waar hij Joden aan het werk hielp ( Schindlers List) en de 
concentratiekampen van Auschwitz en Birkenau. Wat hebben wij 
de Joden ( en overigens ook andere etnische groepen) 
aangedaan! Ik schrijf bewust “wij”, want het zijn niet alleen de 
Duitsers, maar ook wij die soms bij razzia’s en dergelijke de 
andere kant uitkeken. De goeden niet te na gesproken. Maar ook 
de bekende zoutmijnen waren prachtig, waar voor de Poolse 
werknemers op een diepte van 100 meter een prachtige kerkzaal 
was gebouwd. Thuis hebben we de vakantie afgemaakt door met 
vrienden naar België te varen en de eindbestemming te vinden in 
Brugge. Echt een plek voor Bourgondiërs. Op zondag gingen we 
naar de protestantse kerk aldaar, waar we een geweldige 
“ontmoeting” hadden met de kerkgangers die natuurlijk ook te 
maken hadden met vergrijzing en toenemende secularisatie. 
Maar ze waren vast van plan om het vol te houden! Mooi toch. 
 
Tenslotte 
Noteert u alvast de oecumenische dienst in de RK kerk van 
Hooge Zwaluwe. Samen met pastoor Jos Demmers hopen we 
voor te gaan in de kerk die eind dit jaar gesloten wordt. Toch 
maken we er geen treurdienst van en hopen we ook 
perspectieven te kunnen bieden. De datum is 13 oktober a.s. 
Zelf hoop ik bij u voor te gaan op 1 september ( familiedienst), 15 
september en 29 september. In de tussentijd gezegende diensten 
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met de andere voorgangers toegewenst. Ikzelf hoop nog voor te 
gaan op 22 september in Krabbendijke en op 6 oktober in 
Alblasserdam. 
Ontvang de hartelijke groeten, ook van mijn vrouw! 
 
Ad den Besten. 
 
Pastoraat 
In het kerkblad van juni hebt u kunnen lezen dat acht mensen 
bereid zijn gevonden gemeenteleden boven de 70 jaar een 
bezoek te brengen. 
In de loop van het nieuwe seizoen nemen zij persoonlijk contact 
met u op om een afspraak te maken. 
Wij zijn dankbaar dat wij het werk in Zijn Wijngaard mogen doen 
en hopen dat u gehoor geeft aan ons verzoek.  
 
Petra en Maria 
 

In memoriam Dingeman de Graaf 
Op zaterdag 10 augustus 2013 overleed Dingeman de Graaf uit 
Lage Zwaluwe op 86-jarige leeftijd na een periode waarin het 
steeds minder met zijn gezondheid ging. Dim ( voor zijn 
vrienden) had een werkzaam leven achter de rug, en achteraf 
bezien hadden de eerste jaren van zijn arbeidsverleden de 
grootste indruk op hem achtergelaten. Zoals de liefde voor de 
natuur ( vooral paarden) en de muziek. Hij was trots op wat zijn 
kinderen deden en toen duidelijk werd dat ook zijn 
kleinkinderen zijn sporen in de muziek drukten, was hij een 
bijzonder trotse opa die geen uitvoering van hen miste. In het 
sociale leven van Lage Zwaluwe speelde Dim een belangrijke rol, 
zelfs zo indrukwekkend dat de burgemeester hem namens de 
koningin een onderscheiding opspeldde. In het kerkelijk leven 
speelde hij een belangrijke rol als voorzitter van de kerkenraad 
en als voorzitter van de jeugdvereniging. En op 10 augustus 
haalde God hem naar huis.  
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In de herdenkingsdienst stonden we stil bij zijn twee dierbare 
attributen als het paard en de hoorn, waarop hij in de 
muziekvereniging speelde. Dankzij zijn vluchten naar de hoornen 
van het altaar, mocht hij vrijspraak krijgen en werd hij opgehaald 
door de Man op het witte paard. Een grote troost voor Corry, zijn 
kinderen en kleinkinderen. Op donderdag 15 augustus hebben 
wij hem begraven in Lage Zwaluwe. 
 
In memoriam Geurtje den Dunnen-van de Grift 
Toch nog onverwacht overleed in de Ganshoek op zondag 11 
augustus mevr. den Dunnen, oorspronkelijk gewoond hebbend in 
Hooge Zwaluwe. Zij was geboren in 1919 in Leersum op de 
Utrechtse Heuvelrug en via een kennis had zij haar man leren 
kennen die ze na haar huwelijk volgde naar Hooge Zwaluwe. 
Haar moeilijke jeugd en de overgang naar het Brabantse land 
maakten het haar niet gemakkelijk om in het leven te staan. De 
mooiste tijd was toen haar kleinkinderen nog jong waren en ze 
heel veel liefde en energie in hen stopte. Ze  was heel vroom door 
haar grootmoeder opgevoed en in haar soms teruggetrokken 
bestaan kwam haar dat goed uit. Ze is overleden op 94 jarige 
leeftijd, en vooral de laatste jaren ging haar gezondheid achteruit 
en zien kon ze al niet meer. Ze herkende je op haar stem. 
Treffend was het dat ze in de beginjaren van de oorlog belijdenis 
had gedaan in haar geboortestreek met de prachtige tekst van 
Jezus: gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het is de 
leidende tekst geworden voor de begrafenisdienst, waarbij God 
een toen gegeven belofte op zo’n indrukwekkende manier tot 
werkelijkheid liet komen. We hebben haar op vrijdag 16 
augustus begraven op de begraafplaats van Hooge Zwaluwe. God 
sta haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij. 
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In memoriam Mechelina Knoop-Kieboom. 
Hoewel zij geen lid meer was van de Protestantse Gemeente in 
Hooge Zwaluwe, is zij nog wel heel goed bekend bij de gemeente 
en de inwoners van Hooge Zwaluwe. Lientje, want zo werd ze 
genoemd, is 80 jaar geworden en overleed op 16 juli. Ze heeft een 
heel lange tijd van haar leven hier gewoond. Haar jeugd bracht ze 
door in Drimmelen. Ze hield veel van kinderen en was dan ook 
kleuterleidster geweest. Op 48 jarige leeftijd werd ze weduwe.  
Hierna is ze oppasmoeder geworden totdat ze zelf haar 
kleinkinderen kreeg, waar ze ook geregeld op paste. 
Na haar verhuizing uit ons dorp is ze gaan wonen in Moerdijk, 
omdat daar ook haar dochter Corrie woonde. Uiteindelijk is zij 
gestorven in Breda waar ze lange tijd verpleegd werd vanwege 
haar rug. De afscheidsdienst vond plaats in de kerk van Hooge 
Zwaluwe, waarbij de dienst geleid werd door Ds. den Harder uit 
Moerdijk.  
"Hoewel ze er nooit veel woorden voor had, kon je zien dat ze 
een gelovige vrouw was en heeft ze door de kracht van 
God haar lijden moedig kunnen dragen" 
 
Een mooi gedicht is ook op haar van toepassing: 
Er zijn geen woorden voor een zieke 
van wie je weet, zij redt het niet. 
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, 
je bent bevangen door verdriet. 
Toch ben je dankbaar voor haar einde 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 
omdat het niet alleen haar leven, 
maar ook haar lijden overnam. 
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Tijd 
 

We moesten nu maar eens opnieuw beginnen, 
niet zoveel praten, zoveel schrijven meer. 
We zouden daardoor heel wat uren winnen, 
tÉÊÄȟ ÏÍ ÔÅ ÌÕÉÓÔȭÒÅÎ ÎÁÁÒ ÄÅ ×ÏÏÒÄÅÎ ÖÁÎ ÄÅ (ÅÅÒȢ 
 
We kregen tijd om meer met Hem te spreken 
en minder voor een eindeloos debat. 
-ÅÅÒ ÔÉÊÄ ÖÏÏÒ ȭÔ ÍÁËÅÎ ÖÁÎ ÇÅÚÏÎÄÅ ÐÒÅËÅÎȟ  
tijd om te graven naar de allergrootste schat. 
 
Wat minder tijd voor jammeren en klagen. 
-ÅÅÒ ÔÉÊÄ ÖÏÏÒ ÏÎÚÅ ËÉÎÄȭÒÅÎ ÄÉÅȟ ÎÏÇ ËÌÅÉÎȟ 
het iedere avond aan de Heiland vragen: 
Laat van Uw kudde mij een heel klein schaapje zijn. 
 
Uit: Een fluit van riet, van E.IJskes-Kooger 
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Van de Lijstertjes 
 
Wij hebben zin in het nieuwe seizoen. De kinderen hebben 
alweer drie weken school achter de rug dus het wordt de hoogste 
tijd voor een Lijstertjesmiddag. 
Wat gaan we doen? Juf Petra vertelt elke maand een verhaal uit 
de Bijbel en  we zingen daarbij een liedje. Vervolgens gaan we 
knutselen want juf Mathilde weet altijd een mooie knutsel te 
bedenken. 
Deelname is vrijblijvend. Kinderen mogen gewoon een keer 
meedoen om te kijken of ze het leuk vinden. Bovendien mogen ze 
best een keer overslaan als het niet uitkomt. 
Voor de onkosten mogen de kinderen/ouders een kleine bijdrage 
in het spaarvarkentje doen. Die staat klaar in De Rank. 
Kinderen die zich opgeven, kunnen om half 4 uit school worden 
opgehaald. Ze krijgen drinken en koek/snoep in De Rank.  
Afhalen graag om 17.00 uur door een ouder in De Rank.  
Graag zien we bekende gezichtjes maar we zijn ook blij als er zich 
weer nieuwe kindjes bij het groepje aansluiten. Iedereen is 
welkom. 
Tot ziens op 3 september! 
 
Leiding : Mathilde de Man en Petra van Dijk 
Info  : 0168-484460  /  076-5931030 
Datum  : dinsdag 3 september 2013 
Tijd  : 15.30 – 17.00 uur 
Plaats  : De Rank, Prinses Margrietstraat 50A 
                             Hooge Zwaluwe 
Kinderen : groep 1 t/m 3 (protestant/katholiek of 

  buitenkerkelijk) 
Onderwerp : De uitzending van 70 leerlingen 
    Bijbelverhaal uit Lucas 10: 1-20 
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Van de zondagsschool 

 
Nu ik dit stukje zit te schrijven zijn de scholen al weer begonnen 
en zijn we allemaal weer terug van vakantie. Sommige zijn ver 
weg geweest en andere zijn dichter bij huis gebleven. Maar het is 
fijn om te weten dat we allemaal weer veilig thuis zijn gekomen. 
En wat hebben we een mooi weer gehad deze vakantie en zelfs 
nu schijnt het zonnetje nog lekker.  
 
Ook met de Zondagsschool zijn we weer begonnen en na het 
afscheid van Irma tijdens ons uitje net voor de grote vakantie zijn 
we heel blij dat Elske Schotanus- den Besten ons team komt 
versterken. Elske wij wensen jou een fijne en goede tijd toe bij 
onze Zondagsschool.  
 
In de maand september hebben we 2 jarige op 11-9 wordt Marit 
9 jaar en Sanne wordt 27 september 10 jaar, wij wensen jullie 
allebei een hele fijne verjaardag toe. 
 
In deze maand lezen we de volgende verhalen 
1-9 is het opening winterwerk en is er geen Zondagsschool, we 
gaan dan allemaal naar de kerk 
8-9   De scheuring van Salomo’s Rijk 
15-9 De eredienst van Jerobean 
22-9 Elia bij de beek Kerit 
29-9 Elia bij de weduwe van Sarefat 
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Elia bij de beek Kerit
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Van de kinderclub 
(voor alle kinderen van groep 4 t/m groep 7) 
 
Op vrijdagavond 20 september gaan we weer van start met de 
kinderclub. Jullie zijn allemaal weer van harte welkom! Vorig 
seizoen zijn we begonnen met het vertellen van verhalen over 
kinderen uit de Bijbel. Zo ging het bijvoorbeeld een keer over 
Mirjam, de zus van Mozes. Ben jij benieuwd over wie het op 20 
september gaat ? Nou, dan kom je toch ook naar de kinderclub 
zeker!  
In de bijbel staat in  psalm 119: 9  
“Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren ? 
Als hij dat houdt naar Uw Woord.” 
 
Het is fijn als we in de bijbel (= Gods Woord) lezen of eruit horen 
vertellen! Wat we ervan leren, helpt ons ook om op het ‘goede 
pad’ te blijven.  
 
Bij de kinderclub is het altijd erg gezellig! Je krijgt wat drinken 
met wat lekkers en na het Bijbelverhaal mag je iets moois gaan 
maken. Mathilde bedenkt altijd de verwerking maar het mooie is 
dat alle kinderen er zelf mee aan de slag gaan en ieder zijn/haar 
eigen ideetjes kan toepassen! 
  
Jij komt toch ook ?? 
 
Tot ziens op de kinderclub! 
 
Wanneer: Vrijdag 20 september 
Tijd:          18.30-19.45 uur 
Plaats:       De Rank, Pr. Margrietstr.50a 
Leiding:    Liesbeth v.d. Hout (tel. 0168-484530) en 
                  Mathilde de Man (tel. 0168-484460) 
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Van de kerkvoogdij 

Collecten kerkvoogdij : 
 

16/06/13 Kerkvoogdij                €     62,81 
23/06/13 Kerkvoogdij           €     35,65 
23/06/13 T.b.v. het orgel       €     31,30  
30/06/13 Kerkvoogdij             €   146,40 
07/07/13 Kerkvoogdij             €      73,79 
14/07/13 Kerkvoogdij   €      30,29 
14/07/13 Onderhoudsfonds     €      38,95 
21/07/13 Kerkvoogdij                  €      50,60 
21/07/13 T.b.v. het orgel    €      29,35 
28/07/13 Kerkvoogdij     €      72,90 
04/08/13 Kerkvoogdij     €      37,45 
04/08/13 Verwarmingsfonds    €      32,65 
11/08/13 Kerkvoogdij     €      65,70 
18/08/13 Kerkvoogdij     €      58,25 
18/08/13 Onderhoudsfonds    €      45,21 
 

-gift bij collecten NN : € 50,-   

 
Tussenstand actie Kerkbalans 2013 t/m 16/08/2013 :   
€ 8.328,20 ( € 9.588,66 t/m  16/08/2012) 
 
Alle bijdragers en bijdraagsters zeer hartelijk dank ! 
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Oproep 
 
Ondanks herhaalde oproepen in het afgelopen jaar is het jammer 
genoeg niet gelukt de gelederen van de kerkrentmeesters te 
versterken. Na 17 jaar werk voor de kerkvoogdij wordt het 
echter ook voor mij tijd om het stokje over te dragen. Het vele 
werk dat van een kerkrentmeester wordt verwacht is op dit 
moment onmogelijk te combineren met een intensieve baan. 
Daarom bij deze een oproep een diegenen die één of meerdere 
taken over wil nemen. 
 
Omdat de werkzaamheden zeer divers zijn, heb ik deze ingedeeld 
in de volgende groepen die door verschillende personen zouden 
kunnen worden verricht : 
 
Financieel - collecte 
¶ Verzamelen collecten en verantwoording in het kerkblad; 
¶ Overmaken doelcollecten naar fondsen; 
¶ Uitgifte collectebonnen; 

 
Personeel 
¶ Vergoeding preekbeurten,kerkelijk werker, kosters en 

organisten en kerkenraadsleden; 
¶ Rekeningen versturen voor gebruik kerkgebouw 

/onroerend goed door derden; 
¶ Onderhouden contacten met huurders kerkgebouw; 
¶ Vergoeding optreden koren; 
¶ Actualiseren huishoudelijk reglement kerkgebouw 

 
Acties 
¶ Gereed maken Actie Kerkbalans, Paascollecte, Eindejaars-

collecte en Solidariteitskas; 
¶ Registeren individuele bijdragen kerkbalans. 
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Financieel ɀ algemeen 
¶ Opstellen jaarlijkse begroting; 
¶ Opstellen jaarrekening; 
¶ Opstellen inkomsten / uitgavenoverzichten van 

onderhoudsfonds, begraafplaats en verwarmingsfonds;  
¶ Verantwoording financiën  kerkrentmeesterlijk beheer in 

kerkblad; 
¶ Financieel beheer (inkomsten/ uitgaven) van het 

onderhoudsfonds; 
¶ Afdrachten solidariteitskas, quotum, centrale kas 

predikanttraktementen; 
¶ Afdrachten verzekeringen; 
¶ Betalingen netbeheer; 
¶ Aanvraag teruggave energiebelasting; 
¶ Aanvragen subsidies 

 
Overig 
¶ Bijwonen onderhoudscommissie + verslag naar 

kerkenraad; 
 
De ledenadministratie zal op korte termijn worden overgenomen 
door Petra van Dijk. 
 
Bekendheid met de programma’s Word en vooral Excel is voor 
het financieel beheer noodzakelijk.  
 
Heeft u interesse voor één of meerdere van bovengenoemde 
taken? Neem gerust contact met mij op of met één van de leden 
van de kerkenraad. 
 
Gert Jan van den Berg  
e-mail : gjberg7@gmail.com 
 
 

mailto:gjberg7@gmail.com
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Van de diaconie 
 
Collecten diaconie: 
30 juni Diaconie    € 40,70 
7 juli  Jeugdwerk PKN   € 22,21 
14 juli  Vluchtelingenwerk   € 26,08 
28 juli  Diaconie    € 31,71 
4 augustus Stichting de Hoop   € 43,25 
11 augustus Diaconie    € 29,10 
18 augustus Kerk in Actie Zomerzending € 48,80 
 
Bedankt voor uw gaven. 
 
Bij de collecten 
 

8 september Missionair werk en kerkgroei 
Ds. Taco Koster is ruim twee jaar predikant-pionier in de 
gemeente CrossPoint in Nieuw-Vennep. Hij is er nadrukkelijk 
voor de mensen in de wijk. Het zijn met name gezinnen met 
jonge kinderen die in de wijk wonen. Ze zijn druk en zitten niet 
op de kerk te wachten. Toch groeit CrossPoint en worden ook 
andere mensen dan de vertrouwde kerkgangers bereikt, door op 
zondag behalve kerkdiensten ook regelmatig een cursus aan te 
bieden die aansluit bij de wijk. Gebleken is namelijk dat de 
bewoners van de wijk warmlopen voor bijvoorbeeld 
ondersteuning in de opvoeding én bezig willen zijn met 
geloofsvragen.  
De Protestantse Kerk wil met dit soort pioniersplekken op 
plaatsen waar geen kerk is ruimte geven aan mensen om bezig te 
zijn met vragen van geloof en leven. Over kerkmuren heen. Help 
mee dit mogelijk te maken en geef aan de collecte! 
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15 september Jeugdwerk PKN 
Het kerkelijk seizoen is weer gestart en dat betekent dat ook het 
jeugdwerk weer is begonnen. In heel Nederland gaan jeugd-
werkers aan de slag, met hart en ziel. Het landelijke jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk ondersteunt hen daarbij. 

Zij doen net die dingen die het plaatselijk jeugdwerk nog mooier 
maken. Zoals met Sirkelslag. Plaatselijke groepen die met 
Sirkelslag aan slag gaan, spelen dit spel tegelijkertijd met andere 
groepen in Nederland. In dit spel leren kinderen en jongeren via 
allerlei opdrachten iets over een christelijk thema, zoals 
bijvoorbeeld over barmhartigheid. In 2012 deden al zo’n 11.000 
kinderen en jongeren mee aan Sirkelslag via jeugdgroepen en 
scholen. Een mooi voorbeeld zijn de nieuwe jeugdgroepen die 
met behulp van Sirkelslag zijn opgestart, zoals in Schermer 
(Noord-Holland) en in Vlissingen. De Protestantse Kerk 
ondersteunt het jeugdwerk met hart en ziel. Daarom investeren 
we ook in het jeugdwerk en in Sirkelslag 

22 september Vredeswerk 
Syrië bevindt zich in een verschrikkelijke burgeroorlog. Iedere 
dag ontvluchten duizenden mensen het land. De Protestantse 
Kerk maakt zich grote zorgen om dit land en haar inwoners en 
steunt daarom het werk van IKV Pax Christi ter plaatse.  

IKV helpt Burgercomités in Syrië om kleinschalige projecten te 
organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat er brood gebakken 
wordt, dat kinderen naar school gaan en dat zieken verzorgd 
worden. Zodat het leven onder deze extreme omstandigheden zo 
goed mogelijk door kan gaan. De Protestantse Kerk ondersteunt 
ook vredesactiviteiten die dichterbij huis plaatsvinden, 
bijvoorbeeld voor asielzoekers en vluchtelingen. 
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In de asielzoekerscentra in ons land helpt Stichting de 
Vrolijkheid kinderen, waaronder Syrische kinderen, om te 
verwerken wat ze hebben meegemaakt. De Protestantse Kerk 
steunt dit werk samen met Kerk in Actie. Vrede dichtbij en ver 
weg mogelijk maken, daar zet de Protestantse Kerk zich voor in.  

6 oktober  Kerk en Israël 
In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op de 
Israëlzondag gecollecteerd voor de collecte Kerk en Israël. Zo 
geven wij in het bijzonder uiting aan onze onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël zoals we dat uit de Bijbel 
kennen want voor de Protestantse Kerk zijn de Joodse wortels 
van het geloof niet weg te denken. 
 

Op verschillende manieren probeert het programma Kerk & 
Israël concreet gestalte te geven aan deze verbondenheid, bijv. 
door het uitgeven van het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, een 
informatiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
verhouding van de kerk met Israël. 
 
Of door het steunen van Joodse organisaties in Nederland. In 
Israël steunt de Protestantse Kerk de internationale werk- en 
leefgemeenschap Nes Ammin, waar men werkt aan het vergroten 
van vertrouwen tussen joden, christenen en moslims door met 
elkaar in gesprek te gaan. Door deze activiteiten blijft de 
verbondenheid zichtbaar. 
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Bloemendienst 

De bloemen zijn de afgelopen periode bezorgd bij: 
 
30 juni  Dhr. en Mw Musterd,  
  Coehoornstraat in Made 
  Als groet 
7 juli   Dhr. P. Kanters,  
  Havenstraat 1 
  Als groet 
14 juli   Mw. Weeland – Bijl,  
  Kleijnstraat 10 
  Als groet 
21 juli   Dhr. P. Polak,  
  Zoutendijk 7 
  Als groet 
28 juli   Dhr. A Knoop, 
   Zandstraat 
  Ter bemoediging 
4 augustus  Mw. de Visser – Lankhuijzen,  
  Julianastraat 10 
  Beterschaps groet 
11 augustus  Mw. G. Polak,  
  Kruisstraat  
  in Lage-Zwaluwe 
  Ter bemoediging 
18 augustus  Mw. Corry de Graaf,  
  Repel 27 
  Ter bemoediging 
18 augustus Marjolein ten Haaf  
  Lage-Zwaluwe 
  Ter bemoediging 
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Verjaardagsfonds 
Ook dit jaar komen wij weer in september bij u langs voor het 
verjaardagsfonds. Het doel van deze opbrengst is een bijdrage 
leveren in het kostenplaatje voor verbetering/vernieuwing van 
de geluidsapparatuur in de kerk. Dit kan betekenen reparatie of 
vernieuwing. Wij vertrouwen op uw gulle gave! 
 
Willy Vos heeft jarenlang het verjaardagsfonds georganiseerd. 
Ook toen ik het van haar had overgenomen, kon ik altijd een 
beroep op haar doen en dat was voor mij heel fijn, want ik heb 
daar veel gebruik van gemaakt. 
Nu heeft ze aangegeven er een punt achter te zetten. 
Willy, onze hartelijke dank voor het vele werk dat je voor het 
fonds hebt gedaan. 
Adri Broere neemt haar wijk over. 
Maria. 

 
Van het Actie Comité 
 
Zaterdag 14 september is het weer monumentendag ook onze 
kerk is op die dag geopend. En zoals altijd is er weer veel te 
bewonderen in ons mooi kerkgebouw. Er zijn schilderijen van de 
schilderclub van Bas Baggerman,  
Mary van Ham(Droomwerelden) uit Terheijden staat er met 
keramiek. 
Willy Vos staat er met kaarten en andere leuke hebbedingetjes.  
Er is smederij werk te bewonderen, er is een tafel met 
bloemwerkjes en ook het plaatselijk jeugdwerk promoot haar 
activiteiten. Ook verkoopt het onderhoudsfonds certificaten voor 
het voegwerk van de kerk. De hele dag door wordt de kerk 
opgeluisterd door orgelmuziek van diverse organisten en er is 
een optreden van het bejaardenkoor uit Klundert. En zoals ieder 
jaar kan de toren beklommen worden is er een grabbelton en 
staat de koffie de hele dag voor u klaar. U bent voor deze dag alle 
van harte welkom tussen 10.00 en 17.00uur  
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Mijn Israelreis in 1960. 
 
In de Ganshoek vertelde ik Mathilde over mijn Israelreis die ik 
maakte in 1960. Ze heeft mij gevraagd of ik hierover in het 
kerkblad wilde schrijven. 'k Was alleen, zodat ik ook in de 
gelegenheid was om mensen persoonlijk te ontmoeten. 
Ik zal hier 3 punten noemen: 
 
*In Jeruzalem zat ik naast een Jood in de bus. 
Hij sprong eruit en kwam even later weer terug met de 
mededeling dat hij een Jood gesproken had waar hij mee in het 
concentratiekamp had gezeten- die was na de oorlog naar 
Amerika vertrokken en hij naar Australie..........en nu een 
ontmoeting in Jeruzalem! 
 
*Met een bus naar Eilath: 
Op één na gingen allen in een eenvoudig hotel overnachten. 
Alleen een rijke Amerikaanse Jood ging naar een luxe hotel. 
Een Israelische doktersvrouw was verdrietig en zei: Hitler heeft 
gezorgd dat wij naar Israel gingen verlangen- wat zal God nog 
moeten doen om hem- die niet eens één nacht hier wil slapen- 
naar Israel te doen verlangen- want kómen zal hij. 
 
*Op een avond in Galilea zat ik in de bus naast een Engelse Jodin. 
De bus moest wachten en we kregen een gesprek over de komst 
van de messias. Ik vroeg of zij er in geloofde. "Ja", zei ze,"in de 
spoedige komst". En daar- op bijbelse bodem- had ik niet eens 
behoefte om te zeggen dat Hij al gekomen was- want 
't leek net of haar verlangen naar de komst gelijk was aan mijn 
verlangen naar de wederkomst. 
 
ds. F. Biemond. 
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Uit de oude doos 
 
Schade door de watersnoodramp van 1953 
De eerste vergadering van kerkvoogden en notabelen na de 
watersnood van 1 februari 1953 vond plaats op 4 juli om 8 uur ’s 
avonds in de consistoriekamer. Er werd op die avond gesproken 
over de schade die was toegebracht aan eigendommen van de 
kerkvoogdij. Tijdens de stormramp waren het baarhuisje op de 
begraafplaats en de naast het kerkhof gelegen woning (toen 
Kortweg 5) geheel vernield. Ook was de betonnen schutting bij 
de pastorie verloren gegaan. 
De kerkvoogdij besloot het slopen en opruimen van de restanten 
van het baarhuisje en de woning op 11 juli onder speciaal 
daarvoor uitgenodigde aannemers aan te besteden. Tevens werd 
er op deze vergadering gesproken over de mogelijkheid van 
herbouw van de woning en de mogelijke consequenties van het 
eventueel niet herbouwen van het woonhuis. 
 

 
De uitgedijde weel 
 
Ruim een maand later, in de vergadering van 15 augustus, werd 
door de voorzitter van het college van kerkvoogden en notabelen 
de herbouw van het baarhuisje aanbesteed. Daarvoor had A.W. 
Kanters ingeschreven voor f 1.037,50 en A. van Rijsbergen voor f 
1.049,98. Het werk werd aan eerstgenoemde, de laagste 
inschrijver, gegund. 
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De overstroomde Zoutendijk 
 
Acties m.b.t. de herbouw van de woning lieten nog drie jaar op 
zich wachten. Tijdens de vergadering van 8 augustus 1956 vroeg 
men zich af wat te doen met de bouwplicht die rustte op het door 
de watersnood verwoeste pand Korteweg 5. Er waren stemmen 
opgegaan om deze te verbinden aan het nieuw te bouwen 
jeugdhuis. De voorzitter, president-kerkvoogd A.W. Kanters, 
vestigde er echter de aandacht op dat al eerder besloten was de 
bouw en exploitatie van dit jeugd-gebouw geheel gescheiden te 
houden van kerkenraad en kerkvoogdij. Daarvoor was een 
aparte commissie van beheer gevormd. Hierna werd met 
algemene stemmen besloten de bouwplicht over te dragen aan 
de meestbiedende. Als datum van inschrijving werd vastgesteld 
zaterdag 18 augustus 1956. Er zou echter uitsluitend 
gelegenheid voor inschrijving worden geboden aan 
gemeenteleden van de Hervormde Gemeente te Hooge Zwaluwe 
of van elders. 
Matti en Ada           Hooge Zwaluwe, 20 augustus 2013 
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Bijbelleesrooster september 2013 

 
zondag 1 september Hebreeën 13:1-8 
maandag 2 september Hebreeën 13:9-24 
dinsdag 3 september Psalm 64 
woensdag 4 september Genesis 24:1-28 
donderdag 5 september Genesis 24:29-54a 
vrijdag 6 september Genesis 24:54b-67 
zaterdag 7 september Genesis 25:1-18  
zondag 8 september Amos 3:1-8 
maandag 9 september Amos 3:9–4:3 
dinsdag 10 september Amos 4:4-13 
woensdag 11 september Amos 5:1-9 
donderdag 12 september Amos 5:10-20 
vrijdag 13 september Amos 5:21-27 
zaterdag 14 september Lucas 14:25-35 
zondag 15 september Lucas 15:1-10 
maandag 16 september Lucas 15:11-32 
dinsdag 17 september Amos 6:1-7 
woensdag 18 september Amos 6:8-14 
donderdag 19 september Amos 7:1-9 
vrijdag 20 september Amos 7:10-17 
zaterdag 21 september Amos 8:1-8 
zondag 22 september Amos 8:9-14 
maandag 23 september Lucas 16:1-9 
dinsdag 24 september Lucas 16:10-18 
woensdag 25 september Lucas 16:19-31 
donderdag 26 september Amos 9:1-6 
vrijdag 27 september Amos 9:7-15 
zaterdag 28 september 1 Koningen 16:23 – 17:6 
zondag 29 september 1 Koningen 17:7-24 
maandag 30 september Psalm 73 
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VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTOõS E.D. 

 
TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 

VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN,  

DORPELS EN VLOEREN 
 

 

 

 

Voor grafwerk: D hr. H. Evegaars  
Tel.: 0168 - 486188  

Fax.: 08 - 47120187  
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