September 2015

Kopij kerkblad voor oktober

uiterlijk 24 september inleveren.

Kerkdiensten

Aanvang alle diensten 10 uur
(tenzij anders aangegeven)

6 september Dhr. A.]J. den Besten
Sliedrecht
Familiedienst
Opening Winterwerk

13 september Ds. F. veldhuizen
Dinteloord

20 september Dhr. AJ. den Besten
Sliedrecht
Bevestigingsdienst

27 september Dhr. P. Reedijk
Puttershoek

4 oktober Dhr. A.]J. den Besten
Sliedrecht
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Bloemenrooster

13 september P. den Dunnen

20 september P. Kanters

27 september M. Otte

4 oktober L. Otte

Vervoersrooster

6 september fam. Geluk 0168-482674
13 september fam. P. den Dunnen 0162-680233
20 september fam. J. Kanters 0168-482574
27 september fam. M. Otte 0168-482658
4 oktober fam. L. Otte 0168-482671
Belangrijke data

1 september Kerkenraadsvergadering

6 september Familiedienst / opening winterwerk
8 september Lijstertjes middag

8 september Catechisatie

12 september Monumentendag

17 september Bijbelkring

18 september Kinderclub

20 september Bevestigingsdienst Anda van Dijk

26 september 4YOU

24 oktober Bijbelfestival
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Collecterooster

6 september
1ste collecte

2de collecte
3de collecte

13 september
1ste collecte

2de collecte
3de collecte

20_september
1ste collecte

2de collecte
3de collecte

27 september
1ste collecte

2de collecte
3de collecte

4 oktober

1ste collecte
2de collecte
3de collecte

Diaconie
Kerkvoogdij
Jeugdwerk

Jeudwerk PKN
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

Vredeswerk
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

Diaconie
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij

Kerk en Israél
Kerkvoogdij
Extra kerkvoogdij
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Uit het woord

Gebed

Genadige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus,

Heb dank voor uw grote barmhartigheid, waarmee U ons opnieuw in
de afgelopen maanden gedragen hebt overeenkomstig Uw Woord en
ons niet gedaan hebt naar wat wij verdiend hadden.

Heb dank voor Uw barmhartigheid, waarmee U de vermoeiden weet te
versterken.

Heb dank voor Uw genade, dat U juist in tegenspoed, lijden en nood ons
des te meer aan U verbindt. z dat U, hoewel U zich verborgen houdt,
toch Uw helpende hand niet terugtrekt.

Heb dank voor Uw verborgen troost, voor Uw sterkte, waarmee U ons
vasthoudt en draagt en dat U ons dag aan dag, nacht bij nacht, verlost
van de valsheid en list van de boze.

Heb dank voor Uw eindeloos geduld! Wees met ons en de onzen, zoals
U van kindsbeen af met ons geweest bent! U bent toch een Verhoorder
van het gebed, ook al schijnt U wel eens te slapen, maar Uw ogen zijn
toch steeds open over alle bedroefden, over groten en kleinen, over
gezonden en zieken.

Heb dank voor Uw eeuwig blijvend Woord, voor Uw eeuwig Woord en
Evangelie, waardoor wij weten, waarheen wij arme mensen, die slechts
korte tijd te leven hebben, en zo vol onrust zijn, onze toevlucht moeten
nemen.

Heb dank dat u ons toch telkens weer verrast met Uw troost en heil!
Wees met ons en de onzen naar Uw barmhartigheid!

Dr. H.G. Kohlbrugge
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Van de kerkenraad

Vierdagen

In de maand september vieren de volgende gemeenteleden hun
verjaardag DV. Op 2 september is dat dhr. H. Vervelde (1937) van het
Dijkje 3 4927AP. Een dag later betreft dat dhr. P. Polak (1936) uit de
Zoutendijk 7, 4927AT en bijna veertien dagen later zijn vrouw L. Polak-
Heil (1938) en op 26 september is het de beurt aan Mevr. M. van den
Bosch-Vos (1936) uit de Sparrenhof 34, 4921DS in Made. We
feliciteren hen, mede namens de hele gemeente met deze bijzondere
dag en wensen en bidden hen toe dat onze goede God hen ook in het
nieuwe levensjaar wil zegenen.

Pastoraat

In de afgelopen vakantieperiode is er het nodige gebeurd op het gebied
van het pastoraat. We denken in het bijzonder aan het overlijden van
dhr C. de Bakker uit de Burg. Godwaldstraat 32. Hij is 87 jaar oud
geworden en zijn vrouw spoedig gevolgd. Vanuit de kerk konden we
moeilijk contact met hem krijgen, maar we zijn ervan overtuigd dat hij
zijn vrouw enorm gemist heeft. En dan kan het heel snel gaan. We
wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe bij het verwerken van
het verlies.

Ook is overleden mevr. M. Dubbelman-Verschoor uit de Ganshoek in
Lage Zwaluwe. Zij was geboren in Hooge Zwaluwe in 1922 en op 11
augustus overleden. Al heel lang (sinds 1985) was zij weduwe van
Marinus Johannes Dubbelman en een trouwe bezoekster van de kerk.
Sinds haar verhuizing naar Lage Zwaluwe was zij aangesloten bij de
gemeente van Lage Zwaluwe en daar is zij ook begraven op 14
augustus. Op de rouwkaart staat vermeld Psalm 23: De Heer is mijn
herder! Deze herder zij ook de achtergebleven familie nabij!

Tevens willen wij in dit kerkblad ons meeleven betuigen met de heer
Dick Heil vanwege het overlijden van zijn vrouw Hennie Zwijgers. En
daarbij betrekken we ook hun kinderen. We wisten wel van haar ziekte
en haar gevecht daartegen, maar het is altijd weer aangrijpend als het
einde daar is. Toch is zij niet gestorven als iemand die geen hoop had,
integendeel: zij wekte op om haar gevecht voort te zetten in dit leven.
Na een rouwdienst in de protestantse kerk van Raamsdonkveer is zij
begraven in Made. U zult begrijpen dat wij hiervan melding maken
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vanwege de betrokkenheid van de heer Heil bij het onderhoudsfonds
van onze kerk.

Mevr. A. C. Verschoor- van der Veeke uit de Groningenlaan 127 in Lage
Zwaluwe heeft in het ziekenhuis van Breda gelegen en is daarna voor
verder herstel naar het Antonius-Abt in Terheijden gegaan. Haar
kamernummer is 015. De Here God geve haar de krachten om verder
op te sterken.

Nog net voor en in de vakantie bezochten we Dhr. H. van den Berg uit
de Spoorstraat 13 in Zevenbergen en de dames van de Steenoven-
Ansems uit de Ganshoek, k. 129 en mevr. Kanters-Lankhuizen,
eveneens nu in de Ganshoek. Zij maken het naar omstandigheden goed.
Dhr. H. Bijl (Raadhuisstr. 30d) heeft op 21 augustus een operatie
ondergaan aan zijn hart in het Amphiaziekenhuis in Breda. Hij kreeg
een nieuwe hartklep. Intussen is hij weer thuis en mag verder met de
nodige rust opsterken.

Ik begon dit stukje met de opmerking dat er het nodige gebeurd is in de
vakantieperiode, en nu ik al deze namen weer teruglees, is dat voluit
waar. En dan realiseer ik mij dat lang niet iedereen zijn of haar
gezondheidszorgen gemeld heeft. En dus gemeente, laten wij juist als
gemeenschap aan hen merken dat we aan hen denken en voor hen
bidden. Ook doet een telefoontje of een kaartje soms al wonderen!

Er weer tegen aan

Het seizoen is weer begonnen en op 1 september begint de kerkenraad
met de aftrap. Mocht u nog dingen voor de kerkenraad hebben,
schroom dan niet om één van de leden te benaderen.

Op zondag 6 september is er een feestelijke dienst, namelijk de
opening van het winterwerk. Het beroemde koor Sound of Joy uit
Werkendam verleent medewerking en het thema van de dienst is
O0- AAO AAT CcATi1Aces YE EIT b AAO
en drank in de Rank. Probeer ook eens anderen mee te krijgen, dat zou
een geweldige ondersteuning zijn voor de velen die bij het winterwerk
betrokken zijn.

Op een andere plaats in het kerkblad leest u van alle activiteiten die
door en voor de jeugd georganiseerd worden. We wensen de leiding
heel veel inspiratie en kracht van God om dit prachtige werk te mogen
doen.
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Ook de catechisatie gaat weer beginnen en daarom staat de deur van
de Rank open op dinsdagavond 8 september om kwart over zeven. Tot
dan!

Zaterdag 12 september is het Monumentendag en ook daar doen we in
de gemeente aan mee. Elders leest u hoe het comité de dag organiseert
en ik hoop van harte dat velen de kerk komen bezoeken en dus ook oog
hebben voor wat er gepresenteerd wordt, en natuurlijk mogen
genieten van het orgelspel dat door diverse organisten ten gehore
gebracht wordt.

Ook de Bijbelkring gaat weer beginnen en wel op donderdagavond 17
september om 20.00 uur in de Rank. Unaniem is besloten om het dan te
hebben over de zg. kleine profeten uit het Oude Testament. Denk dan
aan Jona, Joel, Micha etc. We komen één keer in de maand bij elkaar en
wel op de derde donderdagavond van de maand. U kunt ze dus
allemaal reserveren in uw agenda.

Een hoogtepunt in de kerk is altijd weer wanneer iemand uit de
gemeente geroepen wordt tot het ambt. In dit geval tot het ambt van
diaken en we hebben het hier over Anda van Dijk uit de Vogelstraat 18
(4927BL). De bevestiging vindt plaats op zondag 20 september in de
kerk. We wensen Anda en haar gezin een goede voorbereiding op haar
werk in de kerk, en het is altijd mooi om via een mailtje of een kaartje
haar te laten weten dat u van harte achter haar staat.

En verder nog

kunnen we zeggen dat we als gezin een heerlijke vakantie gehad
hebben. Vanwege het pastorale werk, zowel hier als in Sliedrecht,
hebben we de periode in stukken verdeeld en dus hebben we de tijd
doorgebracht in Florence, in Alphen (NB) op de camping, en in Noord-
Friesland zowel als in Zeeland op de boot. Meestal prachtig weer en
soms erg warm: Florence 37 graden!

In de tussentijd nog gepreekt in Willemstad en in Nieuw-Lekkerland,
waar ze onverwacht onthand zaten.

En jawel, ook in de vakantie ontvangen een trouwkaart van onze
oudste zoon Rens die samen met zijn Janneke aankondigden te gaan
trouwen op donderdag 8 oktober a.s. En dat geeft natuurlijk ook weer
de (gezellige) voorbereiding, al is het maar het aanschaffen van een
nieuw pak!
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Op zondag 6 september preken we dus in Hooge Zwaluwe, op 13
september worden we verwacht in Maasdam, op 20 september de
bevestigingsdienst in Hooge Zwaluwe en 's avond in Brandwijk en
tenslotte op 27 september in de IJsseldijkkerk van Krimpen.

En als je even niet oplet: dan is het weer zo Kerst!

Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn Janneke,

Ad den Besten.

Pastoraatbezoeken

Een bezoekje brengen is soms goud waard, even aandacht voor elkaar.
Een verhaal vertellen wat na op het hart ligt, dat kan met vreugde te
maken hebben of met verdriet. Vragen die er zijn, ze kunnen gesteld
worden. Onzekerheden, zorgen of moeilijkheden, het kan allemaal aan
de orde komen. Daarom is het zo fijn dat er pastorale teams zijn die
ouderen -gemeenteleden boven de 70 jaar- bezoeken. Het wordt vaak
zeer gewaardeerd. Van te voren nemen zij persoonlijk contact met u
op om een afspraak te maken.

Daarnaast komt er dit najaar een groothuisbezoek. De doelgroep ligt
dan bij jongere mensen. Ook voor hen is het fijn om met elkaar te
praten over het geloof maar ook over het gezinsleven. Hoe kunnen we
standhouden in de drukte van alledag? Hoe kan God ons daarbij
EAIl PATe 6110 UlIG&1 AEEAAT ET T OO
persoonlijk uitgenodigd worden.

Daarnaast bent u altijd vrij om contact met ons op te nemen voor een
pastoraatbezoek. Een afspraak met ons of met onze voorganger de
heer Den Besten kan altijd geregeld worden.

Petra van Dijk / Maria van Beest
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Om steun

Voor de dagen dat we de weg kwijt zijn,
dat we niet doorzien wat we doen,

dat we doen wat we niet willen,

dat we zelfs doen wat we haten.

Zend ons uw engel, God,

en leid ons op onze levensweg.

Voor de dagen dat we wanhopen,

dat we geborgenheid en beschutting missen,
dat we niet waakzaam, niet standvastig zijn,
en niet kunnen komen tot gebed.

Zend ons uw engel, God,

en leid ons op onze levensweg.

Voor de dagen dat we ons laten leiden
door kortzichtigheid en eigenbelang,
dat we geen onderdak geven,

aan uw Geest van Liefde,

Zend ons uw engel, God,

en leid ons op onze levensweg.

Zend uw engel

dat hij ons vooruit mag gaan,

ons mag beschermen op onze weg
en ons mag brengen

naar de plaats die U hebt bereid.

Uit: Eén druppel jou, Rob van Uden.
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Van de Lijstertjes

Een nieuw seizoen betekent ook een nieuw thema: we worden
schatzoekers dit jaar!

Heb jij wel eens iets gevonden? Vast wel eens een muntje op straat van

10, 20 of 50 eurocent. Of als je veel geluk had misschien wel een euro.

7A0 UARAE PAPA T &£ T AT A AAT g OOOAARE i,
El OAAT xAT O EEE EAAO EAO CAOIT AAT ¢
euro op straat ziet liggen? Het overkwam één van de leidsters deze

zomer op vakantie. Stop je dat geld ook in je zak, mag je dat wel zelf
houden? Zoveel geld is echt een schat waard.

Het verhaal uit de Bijbel gaat over een schat in de akker. Een meneer

vindt een schat maar mag hij die dan ook zomaar houden?

Alle antwoorden horen jullie op onze Lijstertjesmiddag op dinsdag 8
september na schooltijd.

Alle kinderen van groep 1 t/m 3 krijgen via school een uitnodiging om

de schat bij de Rank te komen zoeken. En wat zit er dan in de schatkist?

$A0 OAOOAIT T AT xA 1TAOOOOI EEE T1¢ 1TE/
Het belooft een spannende middag te worden!

Data : Dinsdag 8 september
Dinsdag 6 oktober
Dinsdag 10 november

Kinderen : Groep 1 t/m 3 (voor protestantse, katholieke
en niet-kerkelijke kinderen)

Plaats : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A

Tijd :15.30717.00 uur

Kosten : Er staat een spaarvarkentje klaar voor een

kleine vrijwillige bijdrage
De leiding is in handen van Mathilde de Man en Petra van Dijk. Voor

informatie kunt u bellen 0168-484460 of
076-5931030.
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Zoek de 10 verschillen van @e schat in de akkerd
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Van de zondagsschool

Na een heerlijke zomervakantie met heel veel mooi weer gaan we weer
starten met de zondagschool op zondag 13 september. We kijken er
T AAO OEO 11 EAAAOAAT xAAO doAQC
vakantieverhalen te horen!

Voor Sanne is het extra spannend want die begint aan een nieuwe
avontuur op een nieuwe school! Heel veel succes en plezier ermee!

Niet alleen gaan we naar alle vakantieverhalen luisteren, maar we
zullen het ook met elkaar over verhalen uit de bijbel gaan hebben.

We gaan de komende tijd de volgende verhalen uitwerken:
Zondag 13 september: Jezus geneest een dove man
Zondag 20 september: Geloof en ongeloof

Zondag 27 september: Een kind in het midden

Alle drie de vertellingen komen uit het Marcus Evangelie.

Ook hebben we nog een verjaardag deze maand. Marit wordt namelijk
op 11 september 11 jaar. Alvast gefeliciteerd en maak er een mooie dag
van!

Van de kinderclub

(voor alle kinderen van groep 4 t/m groep 7)

Hallo jongens en meisjes.

De school is weer begonnen en dat betekent dat ook alle clubs weer
gaan beginnen. Voor de kinderclub is dat op vrijdag 18 september.
Nadat we de kinderen hebben welkom geheten met drinken en een
koekje gaan we zitten om te luisteren naar een Bijbelverhaal. Deze
keer doen we dat aan de hand van plaatjes. We luisteren naar een
liedje dat bij het verhaal past en zingen dat mee. Samen danken we God
voor alles en vragen om zijn bescherming en zegen.

En daarna natuurlijk "knutselen" Een mooie verwerking maken die je
mee naar huis neemt.

En eh... vergeet Sebastiaan niet - ons varkentje dat muntjes verzamelt.

WELKOM vrijdag 18 september van 18.30 tot 19.45 u in de Rank.

groetjes Liesbeth v.d. Hout (484530) en Diana v.d. Heuvel (484472)
Ons kerkblad september 2015 12
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Van de commissie Open Jeugdwerk 4YOU

De vakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen, net als
4YOU. De openingsactiviteit heeft als goed is plaats gevonden op
zaterdag 29 augustus. Met mooi weer zijn we gaan varen en misschien
zelfs zwemmen in de Biesbosch, met slecht weer hebben we een
activiteit in de Rank gedaan. We hopen dat iedereen het naar zijn zin
heeft gehad! De volgende activiteit is op 26 september en dan gaan we
een speurtocht doen. Alle jongeren van groep 8/12 jaar tot ong. 15 jaar
zijn dan vanaf 19.00 welkom in de Rank.

Van de familidienst commissie

Beste gemeenteleden,

De vakantie is weer voorbij en wat is er dan beter om te beginnen met
een familiedienst. Op zondag 6 september, om 10.00 uur, is het weer
zover.

Voor de vakantie heeft de commissie niet stil gezeten. We hebben de
dienst in elkaar gezet, met als thema : MEER DAN GENOEG. De
schriftlezingen zijn uit Exodus en Johannes.

Maar wat is een familiedienst zonder koor. Deze dienst wordt
bijgestaan door Sound of Joy uit Werkendam. Wat zijn we weer blij dat
ze bij ons willen zijn.

Graag nodigen wij u uit om deze speciale dienst bij te wonen. Tevens is
het opening winterwerk. Kom allen en laten we genieten van deze

familiedienst.

De familiedienst commissie.
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Contributie kerkblad

Met dit kerkblad vindt u ook de nota voor de jaarlijkse contributie -jaar

2015- van dit kerkblad.

7EE OAOUT AEAT O OOEAT AAT EEE 11 AA
via een overschrijvingsformulier of internet-bankieren.

Het IBAN-rekeningnummer luidt NL95 INGB 0002008150, wat ook op

de nota is vermeld. Uw betaling zien wij gaarne tijdig tegemoet. Alvast
hartelijk bedankt.

Petra van Dijk

Van de kerkvoogdij

Collecten kerkvoogdij

28/06/15 kerkvoogdij 068,17
05/07/15 kerkvoogdij 069,00
12/07/15 kerkvoogdij 034,25
12/07/15 onderhoudsfonds 024,75
19/07/15 kerkvoogdij 037,60
19/07/15 ten bate van hetorgel 033,15
26/07/15 kerkvoogdij 057,45
02/08/15 kerkvoogdij ‘035,40
02/08/15 verwarmingsfonds 029,00
09/08/15 kerkvoogdij ‘059,50
16/08/15 kerkvoogdij 042,70
16/08/15 onderhoudsfonds 031,15
23/08/15 kerkvoogdij 080,20
Er i s ook een gift ontvangen var

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage !
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Van de diaconie

Collecten diaconie:

31 mei Diaconie 0O c¢yhvuc
7 juni Kerk in Actie Werelddiaconaat O r1

14 juni Roosevelthuis 0O tohcgu
21 juni Diaconie 0O cohwm
28 juni Diaconie O c¢ohmu
5 juli Jeugdwerk PKN 0O ¢xhum
12 juli Vluchtelingenwerk O cuvhgm
19 juli Diaconie O c¢xhom
26 juli Diaconie O ¢cthowm
2 augustus Stichting de Hoop 0O 3125

9 augustus Diaconie 0O pwyhtv
16 augustus  Kerk in Actie Zomerzending 0O omnhyrt

Bedankt voor uw gaven.

Verantwoording opbrengst collecte weeshuis"Morning Star"

In december 2014 heeft zoals u weet een collecte plaatsgevonden voor
het weeshuis "Morning Star" in de W. Oekraine. Er is een plan gemaakt
voor 120 weeskinderen en 30 invaliden. In het voorjaar heeft er een
kamp plaatsgevonden voor deze 2 groepen, hetgeen ondersteund is
door Gunther Schuchmann, die de leiding heeft van het weeshuis, o.a.
door middel van de aanschaf van ruime hoeveelheden mais en
boekweit.

De verantwoording van het geschonken bedrag is aan de hand van een
gedetailleerde beschrijving te zienop de website van onze kerk.

Eveneens zijn enkele foto's bijgevoegd. Namens de directeur van het
weeshuis, de weeskinderen en de invaliden hartelijk bedankt.

Mathilde de Man.
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Bij de collecten

13 september Jeugdwerk PKN
Kleine momenten van grote waarde
Een gelovig leven begint meestal thuis. Als kinderen heel klein zijn,
voelen zij aan wat leven met God voor hun ouders betekent. Als ze wat
groter worden, zien ze het in de keuzes die hun ouders maken en
proeven ze het in het lezen uit de bijbel en het bidden. Regelmatig oogt
het misschien als kleine gebaren. Maar ze zijn van grote waarde. Om
(groot)ouders te helpen om hun kinderen op te voeden met geloof
ontwikkelde JOP cursussen geloofsopvoeding en uitgaves zoals
Moments, Geloven met Plezier en de Samenleesbijbel.

De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal,
aal CAOOI A T AO vnm PACE’
voor kinderen van 8-12 jaar en is gemaakt

door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

in samenwerking met JOP, Jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk in Nederland en met
uitgeverij Royal Jongbloed.

20 september Vredeswerk
Vrede verbindt

Elke dag horen we in de media over conflicten en oorlog. In de
Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk aandacht voor de
vredesprojecten van Kerk in Actie en van PAX. Zoals in Mali, een door
oorlog en tegenstellingen verscheurd land. De radicale islam is hier
sterk in opkomst en moslims en christenen wantrouwen elkaar. Met
steun van Kerk in Actie maakt een christelijke journalist samen met
AAT EI Al OAAEI POI COAI T A8O 1 6AO
daarmee duizenden mensen. In Zuid-Sudan stichtte Bisschop Taban
met steun van PAX het vredesdorp Kuron. Verschillende
bevolkingsgroepen bouwen vanuit dit dorp samen aan vrede en
gerechtigheid. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse
Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.
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4 oktober 2015 Kerk en Israél

Israélzondag: Ontmoeting joden en christenen

Op zondag 4 oktober, Israélzondag, geven we als Protestantse Kerk,
meer nog dan anders, uiting aan onze roeping om gestalte te geven aan
de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israél. De Protestantse
Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek tussen joden en
christenen bevorderen, zoals OJEC, het Overlegorgaan Joden en
Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en joodse
kerkgenootschappen, en enkele joodse instellingen, komen in OJEC
bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken van
wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de Joodse
gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in
Parijs. Naast de steun aan OJEC, organiseert Kerk en Israél
ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in
Israél de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim die
gericht is op dialoog. Maak uw verbondenheid concreet en geef aan de
collecte voor het werk van Kerk en Israél.

Bloemendienst
De bloemen zijn de afgelopen periode bezorgd bij:
5juli Fam. A.J. Zonneveld, Raadhuisstraat 24C
Ter bemoediging
12juli Mw. C. de Visser-Lankhuizen, Julianastraat 10
Een groet
19juli Dhr. D. Heil, Spechtstraat 14 te Made
Ter bemoediging
26 juli Dhr. en mw. De Jongh, Raamsdonksveer
Ter bemoediging
2 aug Fam. Quirijns, Onderstraat 21
Ter bemoediging
9 aug Mw. A.C. Verschoor-vd Veeke, Groningenlaan 127
Een beterschapsgroet
16 aug Dhr. en mw. Polak, Zoutendijk 7
Een groet
23 aug Dhr. H. Bijl, Raadhuisstraat 30D
Een beterschapsgroet
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Verjaardagsfonds

Vorig jaar heeft u met gulle hand gegeven, zodat wij een aantal
zittingen van de kerkstoelen konden laten restaureren. Dit is helaas
door de hoge kosten voor de helft gebeurd. Begin volgend jaar zouden
wij graag de andere helft van de kerkstoelen willen laten restaureren,
zodat wij de komende 25 jaar niets aan de stoelen hoeven te doen.

Het zou fijn zijn als wij wederom een mooi bedrag kunnen ophalen.

In de 2e helft van de maand september wordt het bruine envelopje bij
u in de bus gestopt om later weer opgehaald te worden.

Wij vertrouwen op uw gulle gave !
Maria van Beest

Hennie Zwijgers 7 in memoriam

Hennie Zwijgers, vrouw van Dick Heil, is op maandag 13 juli
overleden.

Ze heeft op die dag de regie over haar leven moeten loslaten. Twee- en
een halfjaar heeft ze tegen de vreselijke ziekte gestreden. Maar
uiteindelijk heeft zij ook de strijd niet kunnen winnen.

In december 2012 is er een uitgezaaide niercelkanker geconstateerd.
Een uitzaaiing van een niertumor die in 2008 was verwijderd.
Aanvankelijk werden die uitzaaiingen in het hoofd en ruggenwervel
operatief ongedaan gemaakt. Echter van lieverlee staken nieuwe
uitzaaiingen de kop op.

Hennie stond heel positief in het leven en haar lijfspreuk was:

Wacht niet op een mooie dag, maar maak er zelf een.

En dat heeft ze zeker gedaan. Ze heeft gedurende die tijd erg veel
ondernomen en genoten met man en (klein)kinderen, familie en vele
vriendinnen.

In een bomvolle Lambertuskerk in Raamsdonk is er afscheid genomen
van Hennie en hebben we een toast uitgebracht op haar leven.

VITAM CELEBRAREMUS 7z laten we het leven vieren.

In besloten kring is haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de
Hervormde begraafplaats in Made.

Dick Esther en Stephanie danken iedereen die belangstelling hebben
getoond, tijdens het ziekteproces en het afscheid.
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Van het Actie comité

Zaterdag 12 september is het weer Monumentendag en ook dit jaar
zijn wij er weer in geslaagd om mooie en afwisselende activiteiten
tentoon te stellen in de Kerk.

Zilvercreatief en schilderijen van Els v.d. Leur en Lottie van Nus.
Marijke van Rijsbergen staat er met handgemaakte poppen met
poppenhuis en borduurwerk. Breiwerk van sokken tot kantsjaals van
Rianne v.d. Westen. Schilderijen van de W-groep uit Lage Zwaluwe.
Bloemwerkjes van Joke Havermans uit Hooge Zwaluwe.

Om 14.00uur is er een optreden van het Traais smartlappenkoor en het
plaatselijk jeugdwerk is aanwezig.

De toren kan worden beklommen, het orgel wordt door verschillende
organisten bespeeld en natuurlijk staat heel de dag de koffie en thee
klaar.

Wij hopen dat u ook deze dag een bezoek brengt aan onze mooie kerk.

Bijbelfestival

Op 24 oktober 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) een Bijbelfestival voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Het
Bijbelfestival wordt gehouden in DeFabrique in Utrecht.

Er treden diverse artiesten op, onder wie Elly en Rikkert. Verder is er
een kinderbijbelquiz en een Bijbelse vossenjacht.

Voor ouders/verzorgers zijn er workshops over het gebruik van de
Bijbel in het gezin. Eén van de hoogtepunten is de presentatie van
de Samenleesbijbel. Dit is een speciale uitgave van de Bijbel in Gewone
Taal met veel extra materiaal voor kinderen en hun (groot)ouders.

Bezoekers mogen een gevarieerd programma rondom de Bijbel
verwachten met:

optredens van Elly en Rikkert, zandkunstenaar Gert van der Vijver en
theatergroep Aluin, de Grote Samenleesbijbelshow, een bijbellab waar
kinderen proefjes uit de Samenleesbijbel kunnen doen en een
meezingconcert met de Samenleesbijbelband, kindercolleges door
Matthijs de Jong, vertaler van o.a. de Bijbel in Gewone Taal, muziek
maken met het Fort van de Verbeelding, een bijbelse vossenjacht en
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een kinderbijbelquiz waaraan alle generaties kunnen meedoen,
workshops voor kinderen rond bijbels lego en stopmotion filmpjes,
workshops voor ouders, onder andere over geloofscommunicatie en
het gebruik van de Bijbel in het gezin.

Praktisch
Het Bijbelfestival vindt plaats op zaterdag 24 oktober van 10.00 uur tot
16.00 uur in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA in Utrecht.

Gratis kaarten zijn te bestellen via bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.

Column

Preektijgers

Het aardige van vervangers op de kansel is dat het elke keer een
verrassing is hoe deze Bijbelvertolkers de Blijde Boodschap verpakken
en afleveren. Ik geef toe dat het een hele Kklus is om jaar in jaar uit elke
week een pakkend verhaal te produceren. Ik weet wel stof genoeg,
maar toch. Het is trouwens ook een klus om elke week zonder verlies
van concentratie er naar te luisteren. Ik besef dat het maar 20 minuten
luisteren is tegenover een paar uur om het verhaal rond te breien. Niet
helemaal vergelijkbaar dus.
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Soms is het verhaal een kabbelend beekje en gaat er een enorme rust
van uit, maar niet altijd. De laatste zondag, net na Maria Hemelvaart,
was er geen sprake van rustig stromend water. Onze man uit de
Hoeksche Waard heeft een volumineus gemengd met een fraai niet te
sterk Zuid-Hollands dialect. Ik moet het geluid in mijn hoorapparaten
wat zachter zetten anders kan mijn vrouw thuis het ook horen. Ik doe
dat met liefde en in slaap sukkelen is er echt niet bij. Het aan elkaar
koppelen van Ezra en Markus vond ik bijzonder, het kwam ook niet
helemaal uit de verf. Het werd allemaal echter goedgemaakt toen de
verklaring kwam dat je niet voor eigen parochie moet preken, hetgeen
mooi aansloot bij de Bijbeltekst, maar de verklaring dat hij zich niet zag
als een preektijger vond ik een hele mooie.

Thuis moest daar over nadenken. De vraag is dus: wat is een
preektijger? Deze voorganger gaf er naar mijn gevoel een negatieve
lading aan. Ik kende het woord niet, wel iets wat er op lijkt, n.l. een
kroegtijger -Panthera tigris horecae-. Echter ik vergis mij wel degelijk .
Volgens van Dale bestaat het woord al minstens vijftien jaar of langer.
Een bekende dominee uit Friesland is waarschijnlijk de eerste die dit
predicaat kreeg. Op zondagmorgen kwam hij in korte broek op de
racefiets zijn preek afleveren. Dominee Zelle was een markante figuur,
die ook een bijzondere uitstraling had. Heel Friesland kende hem en de
kerkgangers hingen aan zijn lippen. De man is al jaren geleden
gestorven, maar er wordt nog over gepraat. Een markante man met
veel humor. Een soort Friese Don Camillo zal ik maar zal ik maar
zeggen als u zich dat nog herinnert.

Vooral dat van die humor vind ik indrukwekkend. Ik ben Calvinistisch
opgegroeid, er werd niet veel gelachen. Een zondig mens lacht niet,
vond men. Echter lachen laat je je miseres vergeten of je leed
draagbaar maken. Soms bid ik weleens of ik weer lachen mag.

En wat die preektijgers betreft, laat ze maar komen.
Een zondag in augustus

Jac
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Uit de oude doos

Dominee Dick van Wijngaarden

In de vorige afleveringen lazen we dat Dick van Wijngaarden tijdens de

tweede wereldoorlog predikant van onze kerkelijke gemeente was.

Van zijn kleinzoon Dirk van Wijngaarden uit Hengelo kregen we

nadere gegevens over zijn opa die we in 'Ons Kerkblad' mogen

DOATI EAAOCAT 8 $A Oi 1l cCAT AA OAEOO EO A/
Dick, die officieel Dirk Cornelis heette, werd op zondag 7 juni 1942 als
predikant van Hooge Zwaluwe bevestigd door dominee C. Krijger uit
Rotterdam. Hij was daarvoor hulppredikant geweest in Vreewijk
(Rotterdam). Dick en zijn echtgenote, Gerrie Hermina Schouten, gingen

wonen in de pastorie aan de Raadhuisstraat. Daar werd op 11 maart

1943 hun dochter Hermina Pieternella geboren. Zij werd genoemd

naar beide grootmoeders: Hermina Schouten en Pieternella van Hees.
Hermientje zou de roepnaam zijn, maar bij de drukker van het
geboortekaartje maakte vader Dick er Mientje van. Dat vond hij beter

AEE UT 81T EIAET xOOIi DEA Hebniettjo Adars |, A
roepnaam via Mieneke in Mieke.

MIENTIJE

NELLA.

HOOGE ZWALUWE, 11-3-'43.
Ned. Herv. Pastorie

Omdat de laatste drie oorlogsjaren ook in Brabant alles schaarser
werd, moesten de lakentjes voor het babybedje gemaakt worden uit
een groot laken. Van de uitgetrokken wol van een trui van Gerrie
werden babykleertjes gebreid. Echt honger is er in de pastorie niet
geleden. In de grote pastorietuin werd een stukje als moestuin
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gebruikt. Ook aan aardappels en graan was er geen groot gebrek. Echt
kritiek werd de situatie pas in de zomer van 1944.

In 1943 bepaalden de Duitsers dat alle mannen tussen de 17 en 45 jaar
zich moesten melden voor de Arbeitseinsatz. Mannen met bepaalde
maatschappelijke functies zoals bakkers, treinmachinisten en ook
dominees kregen een Ausweis, een vrijstelling. Via de voor iedereen
verplichte persoonsbewijzen en goed georganiseerde archieven van de
burgerlijke stand van gemeenten konden de Duitsers veel mannen
opsporen. Zonder Ausweis moesten ze onderduiken als ze niet voor de
Duitsers wilden werken. De kaartenbak van de Burgerlijke Stand met
de gegevens van de mannen die zich moesten melden, werd uit het
gemeentehuis van Hooge Zwaluwe gehaald en tijdens de oorlogsjaren
in het binnenwerk van het orgel in de Nederlands Hervormde Kerk
verstopt.

Hermina Pieternella van Wijngaarden werd op 4 april 1943 door haar
vader gedoopt, samen met Adriaan Bastiaan Knoop, Theodora Cornelia
Pietje van Rijsbergen en Theo Hendrik van den Bosch.

HOOGE ZWALUWE
10 uur: Ds, D. C. van Wijngaarden.
6 vur: Ds. D, C, van Wijngaarden.
Zondag 16 H.C.

Zondag 1. mochten wij weer getuige zijn
als gemeente van de trouw Gods die een
eeuwig verbond der genade met ons heeft
opgericht en dat met het teeken en zegel
van den Heiligen Doop heeft bekrachtigd.
God doe ons steeds leven uit onzen Doop.
De gedoopte kinderen zijn: Adriaan Bas-
tiaan, z. v. Govert Knoop en Teuntje Jo-
hanna Broere, Theodora Cornelia Pietje,
d. v. Gerrit Adam van Rijsbergen en Neeltje
Theodora Vos, Theo Hendrik, z. v. Hen-
drik P. van den Bosch en Comelia J. Vos,
Hermina Pieternella, d. v. Dirk Cornelis
van Wijngaarden en Gerrie Hermina Schou-

L ten.

(wordt vervolgd) Matti en Ada
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Bijbelleesrooster september 2015

1 september

Leviticus 26:27-39

2 september

Leviticus 26:40-46

3 september

Leviticus 27:1-13

4 september

Leviticus 27:14-25

5 september

Leviticus 27:26-34

6 september

Jakobus 1:1-18

7 september

Jakobus 1:19-27

8 september

Jakobus 2:1-13

9 september

Jakobus 2:14-26

10 september

Jakobus 3:1-12

11 september

Jakobus 3:13-18

12 september

Marcus 9:1-13

13 september

Marcus 9:14-29

14 september

Marcus 9:30-37

15 september

Marcus 9:38-50

16 september

Jesaja 24:1-13

17 september

Jesaja 24:14-23

18 september

Jesaja 25:1-12

19 september

Psalm 86

20 september

Jakobus 4:1-10

21 september

Jakobus 4:11-17

22 september

Jakobus 5:1-6

23 september

Jakobus 5:7-12

24 september

Jakobus 5:13-20

25 september

Psalm 119:97-104

26 september

Jesaja 26:1-6

27 september

Jesaja 26:7-19

28 september

Jesaja 26:20-27:6

29 september

Jesaja 27:7-13

30 september

Psalm 119:105-112
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VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOT
TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN,
DORPELS EN VLOEREN

Jérome Petit Natuursteen B.V.
Charles Petitweg 3
4827 HJ BREDA

Telefoon: 076-5811164

E-mail: info@petitnatuursteen.nl
Website: www.petithatuursteen.nl
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Rouwcentrum Zuidema

Tel: 0168-405038 Ny

¥ s

Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen
en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal.
Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

Rouwcentra: Beheer van:
Schanspoort 6 Rouwkamer De Westhoek
4791 HC Klundert Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

Noordhaven 4
4761 DA Zevenbergen

Kantoor: Internet:
Noordhaven 4 info(@rouwcentrum-zuidema.nl
4761 DA Zevenbergen www.rouwcentrum-zuidema.nl

FEen perfect verzorgde uitvaart, een troostrjke gedachte.
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