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Oktober 2024 
 
Kopij kerkblad voor november uiterlijk  

24 oktober inleveren 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
 
6 oktober   Ds. G. de Goeyen 
   Gezamenlijke dienst in Made 
 
13 oktober  Dhr. van Oudheusden 
   Hooge Zwaluwe 
 
20 oktober  Mw. G. Aanen-deVries 
   Ottoland 
   Viering Heilig Avondmaal 
 
27 okt   Ds. G. v.d. Weerd   
   Geertruidenberg 
 
3 november  Ds. v.d. Linden 
   Waalwijk 
   Familiedienst 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Collecterooster 
 
13 oktober  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Verwarmingsfonds 
 
20 oktober  
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
27 oktober  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
3 november  
1ste collecte Kerk in Actie Najaarszending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Jeugdwerk 
 
 
Bloemendienst 
13 oktober B. Baggerman 

20 oktober M. van Beest 

27 oktober G. v.d. Berg 

10 november A. Bijl 

 

 



 
 

 

Belangrijke data 

1 oktober Lijstertjesmiddag 

5 oktober Snaren op Swaluw 

11 oktober  Kinderclub 

22 oktober Bijbelkring 

29 oktober Jongerengespreksgroep 

3 november Familiedienst  

8-9 november Najaars/Kerstmarkt 

  

Uit het woord 
Wat als alles escaleert? Je houdt je hart vast 
Lezen: Psalm 93 
De wereld is vol dreiging en chaos. Op het 
moment dat ik dit schrijf is Oekraïne Rusland binnen gevallen, woedt 
er nog steeds een verschrikkelijke oorlog in Gaza. Wat als alles 
escaleert? Je houdt je hart vast. Intussen hebben wij in Nederland een 
regering die onvriendelijk is voor iedere asielzoeker. Vluchtelingen 
niet welkom, behalve als ze Hassan heten. Je houdt je hart vast.   
Zo is onze wereld. Deze aarde is geen paradijs. Soms zie je sporen van 
Gods Koninkrijk, als het leven geleefd kan worden, als er liefdevolle 
betrokkenheid is tussen mensen en als er ruimte is en vrijheid en er 
recht gedaan wordt. Als mensen herstellen van een ziekte of van 
psychisch lijden en weer licht zien op hun pad.   
Helaas gebeurt dat niet altijd, we weten het. Mensen sterven vroeg of 
laat. Soms veel te vroeg. Er is groot lijden en groot kwaad op aarde. 
‘You and I, we know. grief is great’ zegt Aslan tegen het jongetje Digory, 
als Narnia nog jong is en onbedorven. Maar Digory heeft een doodzieke 
moeder en Aslan (Jezus) wéét. Er is een God die deze wereld kent, die 
het hulpgeroep van zijn volk hoort zo lezen we. Geen blinde of dove 
God.   
Doet Hij er wat aan? Jazeker. We lezen over de uittocht uit Egypte, we 
lezen over hoe Hij ten langen leste zijn Zoon zendt, Jezus. Redder.  

  

  

 



 
 

 
Het Koninkrijk is nabij gekomen. Middenin die wereld van ons is Hij 
herkenbaar – al moet je soms goed kijken en zoeken en zijn er plekken 
waar de duisternis volkomen is en de zinloosheid regeert.   
Als we als gelovige mensen in die wereld leven komt het erop aan. We 
kunnen het kwaad en het lijden niet negeren of bagatelliseren. 
Theologie die geen wortels heeft in déze werkelijkheid of die ontkent, 
is geen goede theologie. We hebben een robuuste theologie nodig, die 
het kwaad en het lijden aankijkt en tegelijk gids is naar een leven met 
God. God, de ontzagwekkende, God, die altijd groter is dan ons 
mensenverstand. God is God, wij zijn mensen, het is goed om dat te 
bedenken.  Onze vragen en vertwijfeling: ze mogen er zijn. Maar ze 
hebben een adres: deze God, die wéét, die van veel meer 
onvoorstelbaar lijden weet dan ik me ooit kan bedenken of in inleven. 
You and I, we know,  zegt Hij  ook tegen ons. En Hij laat het er niet bij – 
want die nieuwe wereld, die komt.   
Nynke Dijkstra ( https://firstlove.izb.nl/)  
 
Van de kerkenraad 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in oktober van onze oudere 
gemeenteleden. 
 
7 oktober  Mw. G. van de Steenoven-Polak  uit Hooge Zwaluwe 
13 oktober Mw. C.  De Visser-Lankhuizen  uit Lage Zwaluwe 
 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over het nieuwe 
levensjaar.  
 
Zieken 
We denken aan onze gemeenteleden die op verschillende manieren te 
maken hebben met zorgen om hun eigen gezondheid of in hun familie. 
Steeds weer worden we opgeschrikt door ziekten en zorgen bij 
dierbaren. We zien de kwetsbaarheid van het leven. We mogen onze 
zieken steeds weer in gebed opdragen bij God. Zijn naam is ‘Ik ben die 
ik ben’  en ‘Ik ben erbij’. Hij is met ons alle dagen van ons leven, ook in 
de dagen van strijd en zorgen. Dat mag ons steeds weer hoop en kracht 
geven.  



 
 

 
In memoriam 
Op 19 september overleed ons gemeentelid Maria Wilhelmina Geluk – 
Schults op de leeftijd van 91 jaar. 66 jaar was ze getrouwd met Koen 
Geluk. Mw. Geluk (Marie) was een zorgzame vrouw die er altijd was 
voor haar kinderen en kleinkinderen. Het liefst was ze wat op de 
achtergrond, wilde niemand tot last zijn. Ze genoot van de gewone 
dingen van het leven. Het leven van haar en haar man kenden ook 
verdrietige tijden. In die tijden wist ze zich gedragen door God. De 
laatste jaren was haar gezondheid zwak, had ze veel pijn. Dit beperkte 
haar in haar doen en laten. Na twee hersenbloedingen hield haar 
lichaam het niet meer vol en mocht ze rustig inslapen. Na een dienst 
van Woord en Gebed hebben we haar begraven op  de begraafplaats. 
We wensen haar man Koen, de kinderen en kleinkinderen Gods 
troostende aanwezigheid in deze verdrietige tijd.  
 
Bijbelkring 
In september hebben we een start gemaakt met onze bijbelstudies 
rondom de Bergrede. Het was goed om elkaar rondom de geopende 
bijbel te ontmoeten. In oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten en 
wel op 22 oktober. Je bent van harte welkom om 20.00 uur in de Rank.  
 
Jongerengespreksgroep 
Op 30 september zijn we ook weer met deze kring gestart. We gaan 
verder met het bespreken van de Apostolische geloofsbelijdenis. Op 
maandag 29 oktober komen we weer samen, om 19.30 uur in de Rank. 
Alle 18+- ers zijn van harte welkom. 
 
Persoonlijk 
‘Als nieuw, leven in het licht van Gods koninkrijk’ is het jaarthema van 
de PKN en ook bij activiteiten in onze gemeente zal dat af en toe terug 
komen. Leven in het licht van Gods koninkrijk heeft alles te maken met 
ons doen en laten. Wat houdt het in om zo te leven? Dat mogen we 
leren door naar Jezus te kijken. Hij begon zijn werk hier op aarde met 
de oproep tot omkeer, tot bekering want het Koninkrijk van de hemel 
is nabij! Kom tot inkeer is je omkeren naar God en je afkeren van het 
kwaad en het goede doen. Goed doen is doen wat God van ons vraagt. 
Wat dat is leert de bijbel ons, leert Jezus ons.  



 
 

 
Hij leerde het ons in woord en daad. En wij mogen Hem daarin 
navolgen als zijn leerlingen. Wij mogen leerling zijn van Jezus als we 
hem volgen, als we met Hem op weg gaan. Leerling zijn, dat zijn we ons 
hele leven en het heeft met ons hele leven te maken. Zullen we samen 
blijven leren en zo samen leven in het licht van Gods koninkrijk.  
 
Hartelijke groet, 
Griselda Aanen 
 
Van de Lijstertjes 
De eerste middag van het seizoen is alweer geweest. Er waren vijf  
kinderen gekomen en dat  breidt zich misschien nog uit. We vertelden 
over de naam Petra, die rots betekent.  En we verfden een klein 
eierdoosje met parelmoerkleuren. Draai het doosje op z’n kop en dan 
zie je allemaal rotsen. Daar kun je wel een stevig huis op bouwen. 
Bouw je eigen huis op God, dat staat stevig en standvastig! Dat was het 
motto van de middag.  
Van een aantal kinderen kunnen we ook over hun naam vertellen. Kent 
u Jason uit de Bijbel? Die naam komt wel 23x voor: in Handelingen 17 
en Romeinen 16.  Hij is een man uit Tessalonica en geeft onderdak aan 
Paulus, Silas en Timotheüs.  
Wilt u zelf eens zoeken of uw naam in de bijbel voorkomt en waar dan 
precies? Kijk dan op www.debijbel.nl/bijbelse-namen. Per 1e letter 
kunt u zoeken. Of u zoekt via Google: “naam … betekenis”. Natuurlijk 
staan er achterin de Bijbel vaak ook eigennamen.  
 
We zien uit naar de volgende middag.  
Datum  : Dinsdag 1 oktober 
Alle kinderen : van groep 1 t/m 3  
Plaats  : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 
 



 
 

 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7) 
Het is fijn dat we weer begonnen zijn. Verhalen vertellen uit de bijbel.  
RUTH. 
Naomi en haar man Elimelech en hun twee zonen zijn uit Bethlehem 
vertrokken naar Moab omdat er hongersnood was in Israël. De ene 
zoon trouwt met Orpa en de andere met Ruth,  meisjes uit het land 
Moab waar men de Here God niet kende. Helaas sterven de man van 
Naomi en de twee zonen. Vol van verdriet gaat Naomi weer terug naar 
Bethlehem. Orpa blijft in Moab maar Ruth blijft bij haar schoonmoeder 
en gaat met haar mee. Ze zegt: " 
Uw volk is mijn volk en uw God is 
mijn God". Ruth wil voor Naomi 
zorgen en gaat aren rapen op het 
land om er brood van te bakken. 
Gelukkig komt ze op het land van 
een heel vriendelijke boer Boaz. 
Hij zorgt ervoor dat Ruth met heel 
veel graan naar huis toe gaat.  Wat 
is Naomi blij: " Gezegend is de 
Here, Hij heeft ons geholpen" 
Later gaan Boaz en Ruth trouwen en krijgen ze een zoontje. Hij heet 
Obed. En de kleinzoon van Obed is David. Die later koning is geworden. 
En nu komt het mooiste: Veel later is uit deze familie de  Here Jezus 
geboren, onze Redder! Hoe (ver-) wonderlijk is dat ? ! 
 
We praten samen over vluchteling zijn of in een nieuw land wonen 
met een vreemde taal. We vouwen huisjes om in te wonen. 
Volgende keer vertellen we weer zo een bijzonder verhaal. 
Doe je ook mee ? 
Vrijdag 11 oktober is er weer een kinderclub. 
Tijd ; 18.30 uur tot 19.45 uur 
Leiding: Sita Otte, Liesbeth van den Hout en Diana van den Heuvel. 
e.mail: kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 
 

 



 
 

 
Van de Zondagsschool 
Jezus zegt dat als je iets goeds doet voor iemand die bij Jezus hoort, je 
iets goeds doet voor Jezus zelf. Zondag 13 oktober gaan we het hier 
met de kinderen over hebben. Jezus noemt voorbeelden van hoe je 
mensen kunt helpen. Kunnen de kinderen ook voorbeelden noemen 
hoe je mensen kan helpen en wat doen ze al om een ander te helpen.  
06 oktober geen zondagsschool maar wel van harte welkom bij de 
gezamenlijke dienst in Made 
13 oktober Jezus spreekt recht Matteus 25:31 – 24:40 
20 oktober Elisa volgt Elia op 2 Koningen 2:1 – 2:14 
27 oktober geen zondagsschool i.v.m. de herfstvakantie 
 
Schoenendoos actie: 
Ook dit jaar doe wij traditiegetrouw weer mee met actie schoenendoos. 
De folders zullen binnenkort weer in de kerk komen te liggen. 
Wij hopen dat u alle deze actie weer wil ondersteunen door een 
schoenendoos met mooie spulletjes te vullen.  
 
Trouwe God, U belooft dat mensen die goede dingen voor elkaar doen 
thuishoren in Gods nieuwe wereld. Als wij goede dingen doen, laten we 
zelf ook al iets zien van die nieuwe wereld. Een wereld waarin we voor 
elkaar zorgen. Een wereld zoals U die bedoeld heeft. Wilt U ons helpen 
uw wereld een beetje mooier te maken? Amen. 
 
Van de kerkvoogdij 
Collecten kerkvoogdij. 
1 sept   kerkvoogdij (2e+3e)      € 74,20 
 8 sept      kerkvoogdij                                € 51,50 
 8 sept     jeugdwerk                                   € 57,45 
15 sept       kerkvoogdij (2e+3e)               € 81,50 
22 sept       kerkvoogdij (2e+3e)              € 77,10 
 
14-09   Opbrengst monumentendag     € 117,00 
           Bestemd voor onderhoud kerkgebouw  
Collecte St. Martinus        € 18,55 
Namens de kerkvoogdij allen hartelijk dank voor uw bijdrage 



 
 

 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
1 september:  Dhr. Luuk van den Hout 
                       Als beterschapsgroet 
8 september:  Peter en Alexandra Geluk 
                       Als felicitatie groet 
15 september:  Floor van Alphen 
                         Als beterschapsgroet 
22 september:  Dhr. Bas Baggerman 
                         Als groet 
 
Collectes 

1-sep Diaconie € 30,20 
8-sep PKN Jeugdwerk (JOP) € 24,65 

15-sep Kerk in Actie Werelddiaconaat € 32,35 
22-sep Kerk in Actie Zending € 24,95 

 
Bij de collectes 
20 oktober Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Indonesië - Kerk versterkt werk en positie van boeren 
Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. 
Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast 
lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van 
hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook 
vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor 
hun rechten kunnen opkomen. 
 
3 november Kerk in Actie - Najaarszending 
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden 
zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het 
leven een uitdaging, met slechte wegenen tekort aan schoon 
drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke 
voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en 



 
 

de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen, met behulp van 
de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om uit de 
armoede te ontsnappen. 
 
Verjaardagsfonds 2024 
Namens de kerkenraad mogen wij u allen héél hartelijk bedanken voor 
uw bijdrage. Zoals reeds eerder aangegeven is de opbrengst bestemd  
voor de aanschaf van LED-verlichting in de Kerk. 
De opbrengst is tot heden  € 727,90. 
Mocht U ons gemist hebben dan mag U het aan een van ons laten weten 
of uw bijdrage overmaken op de rekening van de Kerkvoogdij  o.v.v. 
Verjaardagsfonds 2024. 
Het bankrekeningnummer staat achter in het Kerkblad vermeld. 
 
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. 
Maria, Liesbeth, Githa  en Janny 
 

 
We ontvangen deze keer het duo James Oesi op contrabas en Djuwa 
Mroivili  op piano. James Oesi (Londen, 1988) is een bekend gezicht in 
de klassieke en moderne muziekwereld. In 2009 kwam hij naar 
Nederland. In 2012 studeerde hij af aan het conservatorium in Den 
Haag met een 10+ en won hij de Fock medaille voor beste eindexamen 
van dat jaar. Hij studeerde ook aan het conservatorium in Moskou. Op 
t.v. en radio is hij geregeld te zien en te horen. 
Djuwa Mroivili (Amsterdam, 1998) rondde het conservatorium in 2021 
af met haar studie Klassieke muziek met hoofdvak piano. Ze stelt zich 
op als verhalenverteller en zet daarmee muziek, woorden en lichaam 
om in die verhalen. Ze doet veel onderzoek naar zwarte en vrouwelijke 
componisten uit de eerste helft van de 20e eeuw, en voert ook 
regelmatig hun muziek uit. 
Wij nodigen u uit om naar dit duo te komen kijken. Zij musiceren 
eerdere Afro Amerikaanse werken die grote invloed hadden op Dvořák 
en Gershwin. De kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie of thee 
aangeboden. Het concert begint om 20.00 uur. In de pauze en na afloop 
is er tijd voor een praatje en een drankje. De prijs per ticket is € 17,50 



 
 

alles inclusief, te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl of 
verkrijgbaar aan de deur. Tot ziens op zaterdag 5 oktober! Wij 
noemen ook alvast de datum voor volgende maand, te weten 2 
november. 
 
Sing-in in Breda 
In de Mattheüskerk (Steendorpstraat 4) in Breda wordt op D.V. 
donderdag 17 oktober om 20.00 uur een Sing-in georganiseerd.  
Een sing-in (ook wel - ten onrechte - sing-inn genoemd) is een 
bijeenkomst met het doel God eer te brengen door middel van liederen, 
Bijbellezen en gebed. Zoals de naam al doet vermoeden, ligt de nadruk 
op het zingen.  
Deze sing-in wordt o.a. georganiseerd door Elise Keijzer, dochter van 
Bas Keijzer (die ook in Hooge Zwaluwe wel eens in de dienst voorgaat). 
Er is een kort programma met liederen uit “op toonhoogte” en erna 
ruimte voor verzoeknummers. 
De bundel “Op toonhoogte” bevat o.a. psalmen, Psalmen voor Nu, 
gezangen, Opwekkingsliederen en liederen van Sela. Ook is er een 
ruime selectie van kinderliederen uit allerlei bronnen, waaronder Elly 
Rikkert, Alles wordt nieuw en Opwekking voor kids. 
 
We hopen dat jullie er bij zijn! 
Hartelijk welkom! 
 
Wil je meerijden/afspreken om samen te rijden dan kan je contact 
opnemen met Sita Otte 06.12.04.84.37 
(De Mattheuskerk is 10 km/15 minuten rijden vanaf Hooge Zwaluwe) 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

Bijbelleesrooster oktober 2024 
 
1 Micha 6:9-16 
2 Micha 7:1-7 
3 Micha 7:8-20 
4 Deuteronomium 14:1-21 
5 Deuteronomium 14:22-29 
6 Marcus 10:1-16 
7 Deuteronomium 15:1-11 
8 Deuteronomium 15:12-23 
9 Psalm 119:113-120 
10 Leviticus 16:1-10 
11 Leviticus 16:11-22a 
12 Leviticus 16:22b-34 
13 Marcus 10:17-31 
14 Psalm 119:121-128 
15 Psalm 119:129-136 
16 Prediker 1:1-11 
17 Prediker 1:12-18 
18 Prediker 2:1-11 
19 Prediker 2:12-26 
20 Marcus 10:32-45 
21 Prediker 3:1-15 
22 Prediker 3:16-22 
23 Prediker 4:1-12 
24 Prediker 4:13–5:6 
25 Prediker 5:7-19 
26 Prediker 6:1-12 
27 Marcus 10:46-52 
28 Marcus 11:12-19 
29 Marcus 11:20-33 
30 Marcus 12:1-12 
31 Psalm 119:137-144 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 

  
  
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie kerkblad  
H. van Dorst 
Zoutendijk 18  
4927 AT Hooge Zwaluwe 
Telnr. 06-43158895 
e-mail: redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com 
 
 
 
Betalingen  
Kerkvoogdij   NL89 RABO 0126 7159 55  
Diakonie  NL64 RABO 0126 7060 26 
Onderhoudsfonds NL04 RABO 0126 7938 24 
Begraafplaats  NL19 RABO 0126 7215 80 
De Rank  NL90 RABO 0126 7053 64 



 
 

 


