
 
 

 



 
 

Kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Hooge Zwaluwe 
Verschijnt eens per maand__________________________________________________________ 
 
Pastoraal werker 
Mevrouw G.Q. Aanen-de Vries 
A 39 
2975 BB Ottoland 
Telnr. 0184-642423 of 06-36284491 
e-mail griselda.aanen@planet.nl 
 
Voorzitter kerkenraad  
Dhr. J. Juursema 
Telnr. 06-26128744 
 
Scribaat 
Mw. A.D. van Dijk- Vos 
Vogelstraat 18 
4927 BL Hooge Zwaluwe 
Telnr. 0168-483016 
e-mail: scriba.pkn.hz@gmail.com 
 
Ledenadministratie/ 
Abonnementen kerkblad 
Mw. P.N.M. van Dijk-van Nederpelt 
Telnr. 076-5931030 
e-mail: leden.pkn.hz@gmail.com 
 
Familiedienstcommissie 
Mw. G. v.d. Hout-Verwater 
Telnr. 0168-484596 
e-mail: familiedienst.pkn.hz@gmail.com  
 
Zondagsschoolleiding 
Mw. A.D. van Dijk-Vos 
Telnr. 0168-483016 
    
Lijstertjes 
Mw. P.N.M. van Dijk-van Nederpelt       
Telnr. 076-5931030          
e-mail: lijstertjes.pkn.hz@gmail.com  
 
Internetadres: www.protestants-hooge-zwaluwe.nl 

Kinderclub 
Mw. L. van den Hout-Otte 
Telnr. 0168-484530 
e-mail: 
kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 
Koster    
koster.pkn.hz@gmail.com 
 
Organisten 
Dhr. E. Tienkamp 
Telnr. 0168-482425 
Mw. M. de Man-Verwol 
Telnr. 0168-484460 
 
Contactpersoon uitvaart-
diensten en begrafenissen 
Dhr. L. v.d. Hout 
Telnr. 0168-484530 
 
Beheerder begraafplaats 
Dhr. B. Baggerman 
Telnr. 0168-483566 
 
Secr. Commissie kerkgebouw 
Mw. J. Hop 
Telnr. 0168-483104 
 
 



 
 

 
September 2024 
 
Kopij kerkblad voor oktober uiterlijk  

26 september inleveren 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
1 september  Dhr. B. Keijzer  

Breda 
 
8 september  Mw. G. Aanen-de Vries 

Ottoland 
   Familiedienst, opening winterwerk 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
15 september  Dhr. J.W. Sterrenburg 

Sluipwijk 
 
22 september  Dhr. P. de Jongh 

Raamsdonskveer 
 
29 september  Ds. v.d. Weerd 

Geertruidenberg 
 
6 oktober   Ds. G. de Goeyen 
   Gezamenlijke dienst in Made 
 
 
 
 
 



 
 

 
Collecterooster 
 
1 september  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
8 september  
1ste collecte Jeugdwerk (JOP) 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Plaatselijk jeugdwerk 
 
15 september  
1ste collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
22 september  
1ste collecte Kerk in Actie Zending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij 
 
29  september  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
 

 



 
 

 

Bloemendienst 
1 september H. van Rossum 

15 september W. Vervelde 

22 september H. Vierhuis 

29 september J. Vrolijk 

 

 

 

Belangrijke data 

7 september Snaren op Swaluw 

8 september Startzondag  (Opening Winterwerk) 

10 september Lijstertjes middag 

13 september Kinderclub 

14 september Open Monumentendag 

24 september Bijbelkring 

 

 

 



 
 

Uit het woord 

Te mooi om waard te zijn? 
(lezen psalm 30: 6) 
Kan God boos zijn? 
Ouderen die, inmiddels heel lang geleden, een christelijke opvoeding 
hebben gehad met een streng godsbeeld, zullen direct “ja” zeggen. Een 
daarachter aan, dat ze een boze en strenge God juist als een trauma in 
hun jeugd hebben ervaren. Soms een trauma waar ze niet meer van 
zijn afgekomen. De moderne literatuur uit de jaren ’70 en ’80 heeft ons 
daar wrange voorbeelden van gegeven. 
Maar ja, misschien kan God wel boos zijn. Of we dat leuk vinden of niet. 
Toen ik voor psalm 30:6 ging zoeken hoeveel keer in de Bijbel staat dat 
God boos is, of in een wat oudere versie: toornig, schrok ik wel een 
beetje. Zoveel keer? Er zijn echt tientallen, honderden teksten die gaan 
over de boosheid en toorn van God. Ik kan ze niet allemaal langslopen, 
maar wel een grote gemene deler aangeven: God is met name boos 
over onrecht in de samenleving. Over het feit dat weduwen en wezen 
niet goed onderhouden worden, over het grote verschil tussen rijken 
en armen en over mannen (en vrouwen) die in de handel elkaar 
bedriegen. 
Zo, dat is wat anders dan een appel stelen en daar ’s avond heel bang 
over zijn, of stiekem op zondag een ijsje kopen. Het bekende voorbeeld. 
En is God over nog meer boos? Ja, over mensen die elkaar bedriegen. Of 
over een man die vreemd gaat (David) en ook nog een keer zijn rivaal 
laat vermoorden. Het komt nog wat meer dichtbij, wanneer het gaat 
om de vraag op wie je je vertrouwen stelt. Op machthebbers, of je geld, 
of je talent, of God En: hoe zit het met ons, als het gaat om welvaart, in 
een wereld vol onrecht? Als je echt gaat nadenken over de boosheid 
van God, kom je niet bij de ander uit, of bij onrechtvaardige structuren 
in de samenleving, maar bij jezelf. God kan dus boos zijn. En geef hem 
maar eens geen ongelijk. 
Maar psalm 30 zegt erbij. Hij is maar een momentje boos. En verder 
een leven lang liefdevol. Dat is wel een heel fraaie tekst. Je zou haast 
denken: te mooi om waar te zijn. Maar laat dat nou net de kern van het 
Evangelie zijn. Het is haast te mooi om waar te zijn. Want die kern is, 
dat God zelf boete heeft gedaan over de zonden van ons en onze 
vaderen. Dat hij zijn toorn en boosheid niet op ons, maar op zijn zoon  

  

  



 
 

 
Jezus heeft laten neerkomen. Daarom is hij maar een momentje boos 
en een levenslang liefdevol. 
Te mooi om waar te zijn? Inderdaad. En daarom mogen we deze God 
lief hebben en aanbidden. Een leven lang. 
Andries Knevel 
(https://firstlove.izb.nl/bijdragen/te-mooi-om-waard-te-zijn/ ) 
 
Van de kerkenraad 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in september van onze oudere 
gemeenteleden. 
 
3 september dhr. P. Polak uit Made 
10 september mw. J.D.E. de Weijs uit Hooge Zwaluwe 
11 september dhr. P. Heil uit Hooge Zwaluwe 
15 september mw. L. Polak – Heil uit Made 
16 september dhr. A. de Graaf  uit Hooge Zwaluwe 
23 september mw. A.E. Baggerman-Heil uit Hooge Zwaluwe 
24 september dhr. P. den Dunnen uit Hooge Zwaluwe 
26 september Mw. M. van den Bosch-Vos uit Made 
28 september dhr. H.C. den Rooijen uit Hooge Zwaluwe 
29 september Mw. W. Tienkamp uit Hooge Zwaluwe 
 
We wensen u een fijne verjaardag toe en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar.  
 
Huwelijksjubileum 
Op 19 september zijn dhr. en mw. Der Graaf – Jochems uit Hooge 
Zwaluwe 55 jaar getrouwd. Wat bijzonder om dat te mogen vieren. We 
wensen u een fijne dag met elkaar en allen die u lief zijn en Gods zegen 
over de tijd die komt.  
 
 



 
 

 
Zieken 
Tijdens een val heeft Teunie de Rooij verschillende verwondingen 
opgelopen. We hopen met haar dat het herstel voorspoedig mag 
verlopen.  
De gezondheid van mw. Vervelde gaat erg achteruit. Na een 
ziekenhuisopname is ze nu thuis, waar ze de verzorging krijgt die ze 
nodig heeft. We wensen haar en haar familie Gods nabijheid toe in deze 
onzekere tijd.  
 
Bijbelkring 
Na de startzondag gaan we ook weer van start met de Bijbelkring. 
Afgelopen jaar hebben we samen het Marcusevangelie gelezen en 
besproken. Komend jaar gaat we weer met een nieuw thema en nieuw 
materiaal aan het werk. We gaan ons verdiepen in de Bergrede, aan de 
hand van Bijbelstudeis van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 
De Bergrede is een bekende toespraak van Jezus, met de 
zaligsprekingen en Jezus uitleg van de Wet en de Profeten.   

 
“Deze Bijbelstudie is een verantwoorde uitleg van de Bergrede die je 
helpt om de tekst beter te begrijpen met behulp van recente, 
wetenschappelijke literatuur, maar wel op zo’n manier dat het helpt 
om de relevantie van de Bergrede voor vandaag te ervaren.” 
We komen steeds de vierde dinsdag van de maand bij elkaar. De eerste 
avond is 24 september. We beginnen om 20.00 uur in de Rank Je bent 
van harte welkom! 
 



 
 

 
Jongerengespreksgroep 
Ook de jongerengespreksgroep (voor de 18+ers) gaat weer van start.  
We gaan verder met de 12 artikelen van het geloof. We komen 1x per 
maand op maandagavond bij elkaar. We zoeken steeds een datum dat 
iedereen kan. Wil je je aansluiten bij deze groep, neem dan contact op 
met mij. (mail: griselda.aanen@planet.nl of 06 36284491) 
 
Jaarthema Protestantse kerk Nederland 

 
Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! 
Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de 
schepping.  
 
‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Scriba René de 
Reuver zegt daarover: “We bidden om de komst van het koninkrijk van 
God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het 
koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich 
laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de 
levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. 
Zoals Paulus zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede.’ Deze levenshouding daagt ons uit 
om ‘als nieuw’ te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het 
goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding.” 
 



 
 

 
Bij de illustratie: 

 Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. 
Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets. 

 De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof 
handen en voeten. 

 De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van 
mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen 
bidden. 

 De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in 
vreugde en verdriet. 

 
Tijdens de startzondag en op verschillende momenten in het komende 
seizoen zal dit thema aan de orde komen. 
 
Persoonlijk 
Tijdens je vakantie kom je even los van alles, kan je helemaal 
verfrissen. Je voelt je ‘als nieuw’.  Het opstarten van je werk en andere 
activiteiten kan dan soms heerlijk zijn. Met nieuwe energie ga je weer 
aan het werk. Soms heb je de tijd om rustig aan te beginnen en andere 
keren is er zoveel werk blijven liggen voor en tijdens je vakantie dat 
het gelijk volle bak aan het werk is. De verfrissing van de vakantie, het 
gevoel dat je weer ‘als nieuw’ bent kan dan snel weg zijn. Zo kan het 
ook in de kerk zijn. Na een korte stop van verschillende activiteiten heb 
je weer nieuwe energie opgedaan om het werk weer op te pakken. Het 
kan weer als nieuw voelen. Zo ervaar ik het meestal wel. Vol energie, 
goede moed en enthousiasme mogen we weer beginnen, mogen we 
werken in het Koninkrijk van God. En mogen we tekenen van het 
Koninkrijk van God ontdekken. Wat is het een zegen om dat steeds 
weer te zien, om te zien dat Gods Koninkrijk nu al doorbreekt. Maar we 
zien ook nog de gebrokenheid, de krimp in de kerk, de gebrokenheid in 
ons leven, de wereld en de schepping. In dit alles mogen we blijven 
geloven dat God eens alles nieuw zal maken. Nu is het nog als nieuw, 
dan is het echt nieuw. Laten we daar op blijven hopen en om blijven 
bidden, ook dit seizoen. 
 
Hartelijke groet, 
Griselda Aanen 



 
 

 
Startzondag 
 

Zondag 8 september willen we ons kerkelijk seizoen starten met een   
 

Openluchtdienst  
in de Ontmoetingstuin in de Grijze Wijk. 

 
 Als kerk willen we letterlijk naar buiten toe,  

om zo ook kerk voor het dorp te zijn. 
 
 

‘Als nieuw’ 

 
 
 

  
 

 
Iedereen is van harte welkom! Neem dus gerust iemand mee. 

De dienst begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie, thee en wat 
lekkers. 

(bij minder goed weer, is de dienst gewoon in de kerk) 
 
 
De kerkenraad en de familiedienstcommissie 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
De school is begonnen en dan beginnen we ook weer met de 
Lijstertjes-middagen. We hopen dat jullie er weer zin in hebben. Wat 
gaan we doen dit seizoen? Als thema hebben we bedacht: “Namen”.  
Iedereen heeft een naam, en dat is goed. Zo weet ik precies hoe ik je 
noemen moet –> dat is een zin uit het liedje van Elly en de 
Wiebelwagen. En al onze namen staan geschreven in Gods hand. Dat is 
het mooiste want God kent jou heel goed, Hij kent je gaan en je staan. 
Er komen héél veel verschillende namen van personen in de Bijbel 
voor. En misschien staat jouw naam, of een naam die erop lijkt, er ook 
wel in. Wat dacht je van de naam van juf Petra? Dat verwijst naar 
Petrus, de rots. Over Petrus gaan we deze keer vertellen. Daarna gaan 
we zingen, knutselen, kleien, verven, kleuren of knippen en plakken. 
Elke keer doen we wat anders. Het is 1x per maand op dinsdagmiddag. 
Je kunt direct uit school meerijden met de auto. Graag even opgeven 
door te mailen naar lijstertjes.pkn.hz@gmail.com 
 
Datum  : Dinsdag 10 september 
Alle kinderen : van Groep 1 t/m 3 (voor protestante, katholieke 

  en buitenkerkelijke kinderen) 
Plaats  : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 
Kosten  : Er staat een spaarvarkentje klaar voor een kleine 

  vrijwillige bijdrage  
Leiding  : Mathilde de Man en Petra van Dijk 
 
 
 

 



 
 

 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7) 
Nu de vakantie voorbij is en de school weer is begonnen gaat ook de 
kinderclub weer beginnen. We hopen dat er veel kinderen komen om 
te luisteren  naar een verhaal uit de bijbel. 
We beginnen met helden uit het Oude Testament, die vertrouwen op 
God.  En met behulp van God de overwinning behalen. Zoals Deborah 
en Gideon. We bidden samen en zingen een lied. Om samen een mooie 
verwerking te knutselen. 
 
De kinderclub is vrijdag 13 september  
van 18.30 u tot 19.45 u in de Rank. 
leiding : Sita Otte , Liesbeth van den Hout en Diana van den Heuvel. 
e.mail: kinderclub.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de Zondagsschool 
De vakantie zit er weer op, als ik dit schrijf zijn de kinderen alweer een 
paar dagen naar school geweest, voor sommige misschien een beetje 
spannend met een nieuwe juf of meester, maar ook weer wel leuk om 
je vriendjes en vriendinnetjes te zien. Ook bij de Zondagsschool is er 
iets veranderd, want Juf Mathilde heeft na heel veel jaren besloten om 
met de zondagsschool te stoppen, in de dienst van 30 juni hebben we 
officieel afscheid van haar genomen. En ook via deze weg willen we 
haar nogmaals bedanken voor haar inzet, de liedjes, het spelen op de 
waterflessen, alle creatieve projecten, en het vertellen van al die mooie 
bijbelverhalen, Mathilde Bedankt! 
 
Ook de Zondagsschool gaat weer van start maar dat is pas op zondag 
15 september.  
We starten met een verhaal over Elia, hij roept de mensen op om op de 
God van Israël te vertrouwen. Elia doet verschillende wonderen en 
heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Op deze zondag staat 
1 Koningen 19:1-16 centraal: Elia moet vluchten voor koningin Izebel. 
Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een 
verrassende manier aan hem zien.  



 
 

 
Daarna gaan we verder met verhalen uit Matteüs, deze vier verhalen 
vertellen ons iets over de macht van Jezus. In het evangelie volgens 
Matteüs staat het verhaal over de storm op het meer vlak na de 
Bergrede, in die lange toespraak vertelt Jezus over Gods nieuwe 
wereld, en hoe de mensen zouden moeten leven, hoe ze kunnen kiezen 
voor God. Na zijn toespraak doet Jezus een aantal wonderen. Deze 
wonderverhalen laten iets zien van wie Jezus is. Steeds gaat het erom 
hoe de mensen op zo’n wonder reageren: herkennen ze dat Jezus de 
beloofde messias is?  
15-sep-24 Elia ontmoet God  
22-sep-24 De storm op het meer  
29-sep-24 Jezus loopt over het water  
6-okt-24 Jezus, Mozes en Elia   
 
En deze maand hebben we ook nog 
een jarige Maud wordt 24 september 
12 jaar, van harte gefeliciteerd. 
 
 
 

E 
 
Elia in de woestijn 

 
Van de kerkvoogdij 
Collecten kerkvoogdij. 
30-6  kerkvoogdij            €  84,15 
30-6 jeugdwerk  € 112,25 
07-7   kerkvoogdij           €  44,75 
07-7  orgelfonds           €  38,40 
28-7   kerkvoogdij (2e +3e)  € 121,70 
18-8   kerkvoogdij (2e +3e) € 133,55 
Namens de kerkvoogdij hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 



 
 

 
Contributie kerkblad  
Deze maand voegen we de factuur bij voor de contributie van het 
kerkblad over heel het jaar 2024. Het bedrag zullen we nog gelijk 
houden aan voorgaande jaren, namelijk € 12,50. Graag verzoeken wij u 
het geld over te maken naar IBAN:NL89 RABO 0126 7159 55 
ten name van Kerkvoogdij N.H. Gemeente. Of u kunt de QR code 
gebruiken. 
Voor mensen met een ANBI-contract is deze contributie ook van 
toepassing. De kerk levert een kerkblad en er is dan geen sprake van 
schenking.  
Bent u nog geen abonnee van het kerkblad 
maar leest u dit wel graag elke maand? 
Mail naar het adres leden.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
30 juni: Mathilde de Man 

Als dank voor haar jarenlange inzet voor de 
Zondagsschool 

7 juli:  Dhr. en Mevr. Nelemans 
            Als felicitatie bij hun huwelijk 
28 juli:  Dhr. en Mevr. Baggerman 
              Als groet 
18 augustus:  Mevr. T. de Rooij 
                         Als beterschapsgroet 
 
Collectes 

30-jun Kerk in Actie Wereld diaconaat € 56,75 
7-jul PKN Pastoraat € 36,70 

28-jul Vluchtelingenwerk € 69,25 
18-aug Dorcas € 101,20 

 



 
 

 
Bij de collectes 
8 september PKN Jeugdwerk (JOP) 
Nederland - Het hele jaar door met jongeren op weg 
Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en 
ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op 
hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het 
aanbieden van seizoenpakketten. Deze pakketten bevatten methoden, 
spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn 
vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren 
en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in 
samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw 
aangevuld. 
 
15 september Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Colombia - Seksueel misbruik van jongeren stoppen 
In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het 
normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. 
Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen 
lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of 
toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen 
die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische 
hulp bieden. Een aantal 
jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw 
misbruik te voorkomen 
geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen. 
 
22 september Vredeswerkcollecte Kerk in Actie - Zending 
Syrië - Bouw de kerk weer op 
Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit 
in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de 
samenleving. Als zij er weer is kan ze haar 
onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen 
door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met een 
speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië 
weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de 
toekomst! 
 



 
 

 
 
Open Monumentendag 
De kerk is wederom geopend tijdens de landelijke Open 
Monumentendag op zaterdag 14 september a.s. Het thema is dit jaar: 
“Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”. Mensen en 
samenlevingen zijn altijd in beweging: in tijden van vrede en oorlog, 
voor pelgrimsreizen, handel en ontdekking. We zijn dus altijd 
onderweg en dat is precies de slogan die gebruikt wordt dit jaar: 
“Onderweg!”. We zijn onderweg van punt A naar B, van oud naar nieuw 
en van verleden naar heden. Je reist via (historische) routes, je 
ontmoet mensen waar je verbinding mee maakt en je bent onderdeel 
van verschillende netwerken.  
 
De kerk is geopend vanaf 10.00 uur. Er is gelegenheid de kerk te 
bezichtigen, de toren te beklimmen. Uiteraard wordt er koffie en thee 
geschonken met een heerlijke stroopwafel van Kim’s 
stroopwafelparadijs uit Hooge Zwaluwe. Deze stroopwafels zijn ook bij 
ons te koop trouwens! Petra van der Veeken uit Made zal schilderijen 
exposeren. Er is een film te zien over Hooge Zwaluwe van 30 jaar 
geleden, gemaakt door Teleac, en Kees van Dongen zal deze film 
draaien: ’s ochtends om 11.00 uur en ’s middags om 14.00 uur. 
Natuurlijk is er orgelspel te horen. En we hebben verkoop van 
tweedehands boeken over Hooge Zwaluwe en omgeving, en van de 
hele leuke stoere spijkertassen gemaakt door Geertje Polak. Er kunnen 
gebedsintenties worden geschreven die we eens tijdens de zondagse 
gebeden kunnen uitspreken. De dames van de organisatie van Beurzen 
en Markten zijn aanwezig voor een gezellig praatje.  
 
Daarom zien wij u allen graag op deze dag de kerk even binnenlopen! 
 

 



 
 

 
 

 
Er is weer een reeks concerten ingepland  voor het nieuwe seizoen. 
Harry Wiechers heeft de kerk gereserveerd op elke 1e zaterdag van de 
maand. Dat kunt u in ieder geval in gedachten houden. Thorwald en 
Pieter hebben de muzikanten uitgenodigd. Het eerste concert is op 
zaterdag 7 september a.s. We verwelkomen dan graag de pianist Aidan 
Mikdad. Deze 22 jarige is zoon van een Nederlandse moeder en 
Syrische vader. In 2021 studeerde hij cum laude af op het 
conservatorium in Amsterdam. En in 2023 studeerde ook cum laude af 
bij de Royal Academy of Music in London en ontving hij de “The 
Queen’s commendation for excellence”. Een bijzonder getalenteerde 
muzikant dus, waar we in de toekomst nog veel van zullen horen. Hij 
staat op het punt de drempel van de ‘Zaal der Meesterpianisten’ te 
overschrijden. Hij heeft al in heel Europa opgetreden alsmede in de V.S. 
en hij komt nu de drempel van onze kerk over! Hoe bijzonder is het om 
met deze pianist het seizoen te starten. Daar moet u bij zijn, van harte 
welkom.  
 
De kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie of thee aangeboden. Het 
concert begint om 20.00 uur. In de pauze en na afloop is er een drankje 
en tijd voor een praatje. De prijs 
per ticket is € 17,50 alles 
inclusief, te bestellen via de 
website www.snarenopswaluw.nl 
of verkrijgbaar aan de deur. 

 



 
 

 
 
Bijbelleesrooster september 2024 
 
1 Zacharia 8:1-8 
2 Zacharia 8:9-17 
3 Zacharia 8:18-23 
4 Handelingen 9:32-43 
5 Handelingen 10:1-23a 
6 Handelingen 10:23b-48 
7 Marcus 8:27–9:1 
8 Handelingen 11:1-18 
9 Handelingen 11:19-30 
10 Handelingen 12:1-17 
11 Handelingen 12:18-25 
12 Deuteronomium 11:1-17 
13 Deuteronomium 11:18–12:1 
14 Marcus 9:2-13 
15 Marcus 9:14-29 
16 Handelingen 13:1-12 
17 Handelingen 13:13-25 
18 Handelingen 13:26-43 
19 Handelingen 13:44–15:7 
20 Handelingen 14:8-20 
21 Handelingen 14:21-28 
22 Handelingen 15:1-18 
23 Handelingen 15:19-35 
24 Deuteronomium 12:2-12 
25 Deuteronomium 12:13-28 
26 Deuteronomium 12:29–13:6 
27 Deuteronomium 13:7-19 
28 Marcus 9:30-37 
29 Marcus 9:38-50 
30 Micha 6:1-8 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 

  
  
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie kerkblad  
H. van Dorst 
Zoutendijk 18  
4927 AT Hooge Zwaluwe 
Telnr. 06-43158895 
e-mail: redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com 
 
 
 
Betalingen  
Kerkvoogdij   NL89 RABO 0126 7159 55  
Diakonie  NL64 RABO 0126 7060 26 
Onderhoudsfonds NL04 RABO 0126 7938 24 
Begraafplaats  NL19 RABO 0126 7215 80 
De Rank  NL90 RABO 0126 7053 64 



 
 

 


